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De volgende Bladeren verschijnt in mei

Volg ons ook op sociale media

Redactie
Bladeren wordt gemaakt door de afdeling Communicatie 
van Esdégé-Reigersdaal. Heb je vragen over Bladeren? Heb je 
een idee voor een artikel of een fotoreportage? Of heb je iets 
meegemaakt, ben je #TROTS of wil je iets anders delen? 

Stuur dan een mail naar bladeren@esdege-reigersdaal.nl

Dit magazine hoef je nooit te missen! 
Wil je Bladeren digitaal lezen? Wil je het magazine gratis 
afhalen op een van onze afhaalpunten? Of wil je dat we 
Bladeren thuisbezorgen? Het kan allemaal.

 
Ga naar www.esdege-reigersdaal.nl/magazine
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k had eerst zelf een brief gemaakt voor jullie, maar die was heel, heel 
lang”, vertelt Sandra. “Die heb ik aan mijn zus Monique gegeven. Toen 
hebben we samen gekeken naar wat leuk is om aan de buitenwereld 
te vertellen. Want sommige dingen zijn privacy. En toen hoorde ik 

dat jij langs wilde komen voor een interview. En dat ik de eerste ben die iets over De 
Wending vertelt. Dat is wel bijzonder. Ik woon hier sinds het voorjaar van 2021 en ben 
hier heel blij.”

Samen kijken
“Mijn leven lang woon ik in Heerhugowaard. Eerst helemaal op mezelf, daarna met 
ambulante ondersteuning. En ik werkte op een sociale werkplaats. Maar de laatste pe-
riode ging het niet goed. Ik kon niet meer op mezelf wonen en dus verhuisde ik naar 
De Wending. Hier heb ik samen met de begeleiding rustig gekeken naar wat ik nog 
kon en wat ik wou. Even later ben ik bij de dagbesteding van De Reiger binnengerold. 
Daar kan ik naartoe lopen.”

Grote veranderingen
Er veranderde dus veel voor Sandra in korte tijd: “Nu heb ik een appartement op de 
begane grond. Er wordt veel voor me geregeld. De schoonmaak en de boodschappen 
en ze doen de was voor de mensen. Ik zit hier op m’n plek. Als je zin hebt in een praatje 
proberen ze tijd voor je te maken en er is ook een ruimte waar we samen kunnen 
zitten met andere bewoners. We hebben twee huiskamers en twee gangen, want met 
z’n allen bij elkaar wordt het wel heel druk. Als ik heel lang weg blijf komen ze wel 
even poolshoogte nemen. Maar ik kan dus kiezen of ik daar wil zitten of lekker in mijn 
appartement. Via mijn achterdeur kan ik meteen naar buiten. De voordeur zit aan een 
gang. Ik heb een leuke zwager die mijn tuintje onderhoudt.” 

Zoveel dingen te doen
Sandra heeft nu alles in de buurt en dat geeft zowel haar zelf als haar familie een ge-
rust gevoel. “Ik kan lopen naar het zangkoor en naar de dagbesteding op De Reiger”, 
gaat Sandra verder. “En daar sport ik ook. Zwemmen doe ik in de Waardergolf en ik 
bowl een keer in de twee weken op vrijdagavond. Fietsen gaat niet meer zelf, maar op 
de duofiets is ook leuk, hoor! Ik ben ook altijd creatief geweest. Dat doe ik nu bij De 
Reiger. Kijk, ik doe dat ook: diamond painting. En ik maak kaarten. Die borduur ik. Eén 
keer in de drie maanden krijg ik een boekje thuisgestuurd met allemaal hobby’s erin. 
Kan ik ideetjes opdoen. Kijk, dit maak ik ook. Voor Loekie heb ik een heel trainingspak 
gemaakt. Doe ik effe uit m’n blote hoofd. Dat leer ik allemaal op De Reiger, hè.”

Voor mekaar
“Ik heb bijna alles voor mekaar. En wat niet lukt, daarvoor vraag ik om hulp. De bege-
leiding kan heel veel. Ze kunnen niet alles, maar de meeste dingen wel.” 

T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Alexandra Heeremans

# T R O T S
Loekie is een grote steun voor Sandra 

in alles wat ze doet. Op De Reiger breit 

Sandra kleertjes en als ze ergens naartoe 

gaat, mag Loekie mee.

Ze stuurde een brief naar de redactie over hoe 
fijn ze woont bij De Wending in Heerhugowaard 
en wat ze zoal doet door de week. Dat maakte 
ons nieuwsgierig en dus gingen we op bezoek 
bij Sandra Steenmeijer (46). Want aan wonen op 
De Wending hebben we in Bladeren ook nog niet 
eerder aandacht besteed!

I

“FIJN IN 
MIJN EIGEN 
HUISJE”
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DE 
IMPACT 
VAN 
AFASIE

“Wil je proberen om het op te lezen 
of zal ik dat doen?” Samen met haar 
buddy Nina heeft Marjan het interview 
voorbereid. Alles wat ze wil zeggen staat 
op papier. Bijvoorbeeld dat er meer 
bekendheid moet komen over afasie. 
Zodat familieleden, vrienden, maar 
ook mensen op straat er rekening mee 
kunnen houden. Want de impact van 
afasie op het leven van Marjan is enorm.

oe ben je terechtgekomen bij Afasie- 
centrum Alkmaar? “Nou, dat weet ik 
niet. Even kijken, hoor.” Bij de eerste 
vraag gooi ik Marjan al in het diepe. 
Ze weet wat ze wil vertellen maar het 
uitspreken is lastig. Met instemming 
van Marjan vertelt Nina over Marjans 
afasie. “Het is voor Marjan moeilijk om 
woorden te vinden en om woorden 
te zeggen. Ze weet het wel maar het 
komt er niet altijd uit. Ook heeft ze vaak 
herhaling nodig, omdat ze het moeilijk 
vindt om dingen te onthouden.” 

Van elkaar leren
Marjan en Nina kennen elkaar nu ruim 
een halfjaar. Nina: “In 2023 heb ik me als 
vrijwilliger aangemeld bij het afasiecen-
trum. Via mijn opleiding (Logopedie, 
red.) ben ik eerder buddy geweest van 
iemand met afasie. Dus toen de aanmel-
ding van Marjan kwam, werd ik als bud-
dy aan haar gekoppeld.” Dankzij Nina 
kan Marjan weer activiteiten onderne-
men. Marjan: “Koffiedrinken, de krant 

T A A L
T E K S T 
Roos Slot

FOTO G R AFI E
Alexandra Heeremans 

lezen, wandelen.” “In de therapiesessies is weinig ruimte voor 
uitstapjes”, vult Nina aan. “Dus dat doen wij samen.” Op het 
papiertje lees ik ook ‘van elkaar leren’. Nina: “Wat ik op school 
heb geleerd, kan ik toepassen in de gesprekken.” En dan richt 
Nina zich tot Marjan: “Ik leer ook van jou als persoon. Omdat 
je heel sterk bent. Ik ben vaak onder de indruk van alles wat je 
doet.” En Marjan, wat leer jij van Nina? “Woordjes leren.” 

Best wel alleen 
Voor haar beroerte ging Marjan regelmatig op pad. Maar ze 
is veel vriendschappen verloren. Nina: “Het is lastig om met 
mensen af te spreken met wie je hiervoor omging, hè? Van-
wege je afasie.” “Ja”, antwoordt Marjan. Een stilte volgt. Nina: 
“Mensen met afasie raken vaak geïsoleerd, omdat contact 
onderhouden moeilijk is. Ook activiteiten ondernemen is las-
tig. Het is belangrijk om de mogelijkheid te geven om op pad 
te gaan, zodat ze minder geïsoleerd raken en meer meedoen 
in de maatschappij.” Marjan en Nina willen dat afasie meer 
bekendheid krijgt. “Als je niet weet wat het is en het overkomt 
je, dan is het zo groots. Ook voor familie, vrienden en mensen 
op straat. Als ze weten wat het is, kunnen ze er rekening mee 
houden. Geduld hebben en vragen of ze het goed hebben be-
grepen.” Want onbegrip, daar loopt Marjan vaak tegenaan. “Ik 
stap in de winkel en dan denk ik, wat doe ik hier ook alweer? 
En dan ga ik weer weg.” Want hoe vraag je om hulp als je de 
woorden niet kunt vinden? “Dan best wel alleen.”

Patatje 
Een patatje eten, dat had Marjan al heel lang niet gedaan. 
Samen met haar therapeut besprak ze hoe ze dat kon aanpak-
ken. Ze schreven de bestelling op een blaadje. Maar eenmaal 
bij de patatkraam rolden de woorden uit Marjans mond. Het 
blaadje bleek helemaal niet nodig. Een enorme overwinning. 
Ze is in een halfjaar tijd heel ver gekomen. En dan ook nog een 
interview geven om afasie meer bekendheid te geven. Dat is 
lef hebben. 

Marjan wordt heel gelukkig van haar hondje Daisy. Door-
deweeks is Daisy bij haar buurman en in het weekend is ze 
bij Marjan. Zo nu en dan gaat ze met Daisy wandelen. “Klein 
stukje. Ze is haast”, legt Marjan uit. Daarna is het weer even 
stil. Dan wendt Nina zich tot Marjan: “Soms moet je huilen en 
dan wil je graag dat we dat laten. Is dat nu ook?” Marjan knikt. 
De impact van afasie. 

H
“ALS MENSEN WETEN WAT 
AFASIE IS, KUNNEN ZE ER 
REKENING MEE HOUDEN” 
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I N T E R V I E W
T E K S T 
Roos Slot

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen
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“Ik had niet verwacht dat ik als bestuurder nog zo dicht bij de mensen 
mag blijven staan. Dat was echt een cadeautje!” Bevlogen blikt Judith 
de Heus terug op haar eerste jaar als bestuurder bij Esdégé-Reigersdaal. 
“Toen ik binnenkwam was ik heel benieuwd, waar kan ik mijn handen 
uit m’n mouwen steken? Want ik ben wel een echte ‘bouwer’.” Gelukkig 
kwam ze binnen op een goed moment. De organisatie was namelijk toe 
aan een flinke doorontwikkeling. De conclusie na één jaar? Er is al veel 
gebouwd maar er moet ook nog veel opgeleverd worden.

werkte mijn man jarenlang minder dan ik om voor 
de kinderen te kunnen zorgen. Een omgekeerd 
rolpatroon, mensen vonden daar iets van. Op dat 
vlak zijn er mensen die mij inspireren, zoals Femke 
Halsema. Zij heeft heel veel bereikt op een manier 
die bij haar past. Maar ook rondom haar thuissi-
tuatie heeft ze aardig wat op haar bordje gehad. 
Daar kijk ik altijd met bewondering naar.”

Volgens mij heb je als bestuurder ook 
aardig wat op je bordje?
“Dat klopt. We zitten momenteel in de ‘zeven 
magere jaren’. De verwachting is dat we rond 
2030 een dieptepunt bereiken als het om de 
arbeidsmarkt gaat. We hebben in de toekomst 
minder mensen en minder geld. Dat betekent dat 
we zaken slimmer moeten gaan doen. Waarbij 
goede kwaliteit van zorg het uitgangspunt blijft. 
Gelukkig zijn er nog veel knoppen waar we aan 
kunnen draaien. Met elkaar hebben we zo’n 500 
ideeën verzameld van dingen die we anders kun-
nen doen, waarmee we geld besparen. Zonder 
dat cliënten daar last van hebben. Denk bijvoor-
beeld aan efficiëntie. We hebben nu soms wel 
tientallen manieren om iets te doen. Hoe kunnen 
we meer centraal en uniform organiseren? Ook 
kijken we hoe innovaties het werk van medewer-
kers makkelijker kan maken. Daarnaast worden 
de indicatie-aanvragen centraal getoetst, zodat 
de indicaties aansluiten bij de zorg die we daad-
werkelijk leveren. Want we zijn in de afgelopen 
jaren onderweg vergeten te kijken of we nog wel 
voldoende betaald worden voor wat we doen.”

W

“IK DENK DAT HET EERDER 
ANDERSOM IS, DAT DE 
ARBEIDSMARKT NOG EEN 
AFSTAND HEEFT TOT HEN”

at als eerste naar voren komt is met hoeveel plezier 
ik mijn werk doe”, trapt Judith enthousiast af. “Het is 
zo leuk om op al die plekken rondom cliënten mee 
te mogen kijken en denken. Het zegt ook wel iets 
over hoe open mensen zijn. Ik kom uit de GGZ en 
daar is meekijken met een behandeling ‘not done’. 
Daar behandelde ik nog één dag in de week mee. 
Hier doe ik dat niet maar heb ik evengoed voeling 
met wat er gebeurt. De overgang naar de gehan-
dicaptenzorg was een grote verandering, door de 
manier waarop wij naar de zorg kijken. In de gehan-
dicaptenzorg is een hele tijd geleden al het medisch 
model losgelaten. We zijn collega zorgorganisaties 
ver vooruit door de manier waarop wij werken.” 

“Ook de besturing bij onze organisatie is anders”, 
gaat Judith verder. “Als raad van bestuur bedenken 
wij niet de oplossing en we leggen niets op, maar 
we doen het echt samen met alle medewerkers. Dat 
besturen vanuit het principe van vertrouwen kreeg 
ik al mee van Jan Mokkenstorm, oprichter van 113 
Zelfmoordpreventie, waar ik een tijd heb gewerkt. 
Als het gaat om besturen is hij mijn grootste inspi-
ratiebron. Hij zocht goede mensen om zich heen 
en ging nooit op de stoel van iemand anders zitten. 
Vanuit het vertrouwen dat het goedkomt.”

Heb je nog meer inspiratiebronnen? 
“Als vrouw in een bestuurlijke rol, kom je best wel 
wat uitdagingen tegen. Je hebt in je privé dingen 
te overwinnen als je als vrouw meer carrièrestap-
pen maakt. Dat kan alleen maar als je een sterke 
partner naast je hebt. Dat geldt voor iedereen. Zo 
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F O T O R E P O R T A G E
T E K S T B I J  FOTO ' S

Marijn Abel

FOTO G R AFI E
Studio Sunset Saloon

Zorg in stappen
“Een andere grote, recente ontwikkeling is de reorganisatie 
binnen onze inhoudelijk ondersteunende dienst. We wer-
ken nu met zes verschillende expertiseteams, ingedeeld op 
doelgroep. Ook is er een groot tekort aan zorgspecialisten dus 
moeten we de druk bij hen verlagen. Daarom gaan we onze 
zorg in stappen zetten (‘stepped care’). Niet direct de zwaar-
ste disciplines inzetten maar goed kijken wie we allemaal 
nodig hebben om goede zorg te verlenen. In eerste instantie 
moet een team op locatie goed weten wat voor medische 
zorg er nodig is. Daarna vraag je een verpleegkundige en als 
dat niet werkt, ga je naar de huisarts, basisarts of verpleeg-
kundig specialist. Pas daarna kom je uit bij een arts VG. Ook 
gaan we werken met regioverpleegkundigen en zetten we de 
komende jaren in op kennisvergroting van verpleegkundige 
zorg op de teams. Opleiden is sowieso een grote kwaliteit van 
onze organisatie. We zijn goed in medewerkers laten blijven 
leren maar nemen ook zij-instromers aan en bieden een inter-
ne basisopleiding. In de afgelopen decennia hebben we flink 
geïnvesteerd in het centraal stellen van de cliënt en als je dat 
wilt behouden moet je ook aan je organisatie werken.” 

Welk moment van afgelopen jaar is je het meest 
bijgebleven?
“Dat zijn voor mij twee momenten. De eerste was een bezoek 
aan een locatie waar ernstig meervoudige cliënten wonen. 
Toen voor mij een nieuwe doelgroep. De cliënt kon eigenlijk 
alleen maar met zijn ogen knipperen maar de begeleider kon 
dat ontzettend goed lezen. De verbinding tussen hen was zo 
bijzonder. Dan zie je echt de medemenselijke kant van onze 
organisatie. Een ander hoogtepunt was het manifest van 
onze centrale cliëntenraad, dat zij overhandigden aan de VGN 
(Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, red.). Er komen 
moeilijke tijden aan en onze cliënten vinden daar wat van. We 
vragen gezamenlijk hulp om die tijden goed door te komen. 
Die samenwerking, dat ze daar durven gaan staan en ons 
durven uitnodigen, vind ik heel mooie momenten. Dat ze écht 
onderdeel zijn van de organisatie. Het heeft denk ik te maken 
met hoeveel ruimte je mensen geeft om eigen verantwoor-
delijkheid op te laten pakken. En het gevoel geven dat ze ook 
echt iets kunnen. Het gaat heel erg over vertrouwen.”

Wat is voor jou een belangrijk speerpunt voor de 
komende periode? 
“Het voorbeeld van het manifest laat goed zien hoe we met 
ervaringsdeskundigheid omgaan. We hebben niet voor niets 
in onze missie staan: een goed leven voor, volgens en mét de 
mensen die we ondersteunen. Maar als het gaat om inclusie 
hebben we nog wel een stap te maken. Wij als organisatie 
maar ook in de maatschappij. In de afgelopen twintig jaar zijn 
we flink bezig geweest om het wonen in de wijk neer te zet-
ten. Nu zijn we toe aan de volgende stap. Sociale inclusie maar 
ook inclusie op het gebied van werk bijvoorbeeld. Als je naar 
een vacature kijkt, heb je een aantal factoren die gaan lukken 
en een aantal niet. Ik neem altijd als voorbeeld, als je bakker 
bent moet je weten hoe je het brood moet kneden, hoe de 
oven werkt, hoe je het moet verkopen en je moet financieel je 
zaak rond kunnen breien. Vast nog een heleboel meer maar 
stel nou dat iemand drie van die dingen heel goed kan en de 
andere dingen niet? Zou ie dan ook niet in een bakkerij kun-
nen werken? Die mensen hebben nu nog een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Ik denk dat het eerder andersom is. Dat de ar-
beidsmarkt nog een afstand heeft tot hen. In onze organisatie 
hebben we op allerlei plekken ervaringsdeskundigen lopen. 
Het liefst zou ik op iedere afdeling een ervaringsdeskundige 
terugzien. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Je loopt tegen 
allerlei drempels aan. Hoe werkt het met salaris? Wat kan er 
qua vervoer geregeld worden? Hoe gaat een team ermee om? 
Dat is waar onze jobcoaches hun handen voortdurend aan vol 
hebben. Ook wij komen die uitdagingen tegen.” Maar, zo be-
sluit Judith: “Die uitdaging grijp ik met beide handen aan!” 

Judith tijdens het ophalen van glas uit de buurt met cliënten van 

Buurtwerk Obdam 

SUNSET
SALOON

Sunset Saloon is in 2023 gestart als experiment binnen Esdégé-Reigersdaal: 
Een plek waar cliënten die kunstenaar zijn (of die dat willen zijn, of zich zo 
voelen) een studioplek kunnen krijgen. 

Ook kunstenaars met een actieve kunstcarrière kunnen op uitnodiging aan de slag bij Sunset Saloon. “Een 
maakplek die opgezet is als vrijplaats”, legt initiatiefnemer Martine Derks uit. “Zodat het een veilige plek is, 
waar iedereen vrij is om te zijn en tonen wie hij of zij is. Een ontmoetingsplaats waar uitwisselingen tussen 
mensen met verschillende achtergronden plaatsvinden. Deze uitwisselingen kunnen verschillende vormen 
aannemen. Van gesprekken over inspiratie tot samen kunst maken en alles wat daar tussen zit.” Een van de 
samenwerkingen die in de Sunset Saloon heeft plaatsgevonden is die met Candy Cloud: een modellenbu-
reau dat mensen die onderbelicht zijn in de samenleving in de spotlight wil zetten. Op hun roze wonder-
wolk wordt een inclusieve wereld gecreëerd, waar iedereen de vrijheid en kracht heeft om te schitteren! 
De samenwerking tussen Sunset Saloon en Candy Cloud resulteerde in een tentoonstelling met foto's van 
verschillende cliënten in Arti et Amicitiae in Amsterdam. Een selectie vind je hier! 

Voor meer Sunset Saloon en Candy Cloud: 
Kijk op Instagram: @___sunsetsaloon___ en www.onthecandycloud.com 

“HET LIEFST ZOU IK OP 
IEDERE AFDELING EEN 
ERVARINGSDESKUNDIGE 
TERUGZIEN”
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Wanneer ben jij helemaal jezelf? 
“Ik voel me in alle kleren goed! Ik vind 
mezelf mooi zoals ik ben! Kleding is 
belangrijk voor mij omdat ik er goed 
uit wil zien.”

Waar haal je de meeste vreugde 
uit?
“Ik doe gewoon lekker mijn ding. Ik 

schilder graag dikke dames. Ik vind 
het heerlijk om gefotografeerd te 
worden. Ik voel mij gewaardeerd en ik 
ben trots op wie ik ben.”

Waar haal je inspiratie uit?
“Ik ben al vier jaar bezig om fotomo-
del te zijn. Ik wil een voorbeeld zijn 
voor mensen zoals ik. Vroeger liet ik 

nooit mijn rolstoel zien, maar ik ben 
iemand die gebruik ervan maakt en 
dat mag gezien worden.”

Wat moeten opdrachtgevers 
echt over jou weten?
“Ik word vrolijk van kleding, mooie 
kleding geeft mij een goed gevoel.”

KIM

SYLVANA
Wanneer ben je helemaal jezelf?
“Ik hou van muziek, ik ben behulpzaam, 
ik ben spontaan, ik ben lenig en ik hou 
van kleur. Mijn lievelingskleuren zijn 
lichtblauw en donkerblauw en paars. Ik 
ben knap, mooi, lief en zorgzaam. En ik 
ben gek op eten. Op donderdag en vrij-
dag bak ik altijd appeltaarten op mijn 
werk. Maar ik mag ze niet eten, want ik 
mag geen appels. Ik ben altijd als eerste 
klaar. Na de pauze heb ik altijd als eerste 
mijn schort en t-shirt weer aan.” 

Waar haal je de meeste vreugde 
uit?
“Muziek en kleur en taartdozen 
kleuren.”

Waar haal je inspiratie uit?
“Muziek. Als ik leuke muziek hoor, kan ik 
me lekker uitleven en dansen. En kan ik 
mooie taartdozen maken. Als het mooi 
weer is dan wil ik fietsen. En als ik ga 
fietsen ga ik meteen zingen. Als ik blij 
ben, zing ik heel veel. Je hoeft maar één 
woord te zeggen en dan weet ik er een 
liedje over.”

Wat moeten opdrachtgevers echt 
over jou weten?
“Dat ik goed kan poseren. En dat ik 
veel van muziek hou. Als je dat aanzet, 
kan ik er ook op dansen. Ik wil niet 
bloot poseren, maar mijn haar mag wel 
geverfd worden. Als het maar geen 
zwart is, want ik heb al zwart haar. Maar 
rood ook niet, want daar hou ik niet van. 
Blauw vind ik wel een mooie kleur en 
paars ook wel.”
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CHYENNE
Wanneer ben je helemaal jezelf? 
“Mijn ogen en mijn haar, ik ben trots op 
mijn mooie blonde haar met een slag en 
mijn ogen zijn blauw, groen en bruin! 
Heel divers dus. Ik hou heel erg van 
mezelf opmaken, of anderen opmaken. 
Ik heb het altijd gedaan en heb er een 
goed gevoel voor. De manier waarop 
mensen reageren op mijn creatieve ma-
ke-up maakt mij enthousiast om verder 
te gaan.”

Waar haal je de meeste vreugde 
uit?
“Make-up natuurlijk en voor de camera 
staan. Die eerste shoot gaf me een ge-
voel van thuis, ik kan mezelf zijn. Alsof ik 
het al jaren doe, dat ik ervoor gemaakt 
ben. Ik haal er energie uit!”

YARA-CLAIRE
Wanneer ben je helemaal 
jezelf?
“Ik richt mij echt op muziek en ik 
doe graag aan crossdressen. Ik voel 
mij fijner in dat soort kleding. Via 
Candy Cloud zou ik graag mijzelf 
bevestigen via ‘vrouwenkleding’, ik 
voel mij dan vrij.” 

Waar haal je de meeste vreug-
de uit?
“Ik wil mensen laten zien dat ze niet 
bang hoeven te zijn om zichzelf 
opnieuw te ontdekken en dat wil ik 
graag laten zien door mijn vreugde 
te tonen terwijl ik dit zelf doe.”     
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Wanneer ben jij helemaal jezelf? 
“Goede houding, goed op de foto 
staan. Mooi staan, glimlachen. Ik 
ben heel flexibel, ik ben zeker weten 
trots op hoe flexibel ik ben! Ik wil dat 
mensen zien hoe goed ik eruit zie en 
hoe flexibel ik ben.” 

Waar haal je de meeste 
vreugde uit?
“Ik doe aan voetbal en fietsen, 
dansen. Ik hou van Nederlandstalige 
muziek. Door bewegen voel ik mij 
blij, gezond. Ik voel me heel vrij als ik 
aan het bewegen ben. Ik maak goed 
gebruik van mijn omgeving. Het voelt 
goed dat ik kan performen!”  

Waar haal je inspiratie uit?
“Mensen. Mensen inspireren mij om-
dat ik hen wil inspireren. En ook mijn 
zus, Inge, inspireert mij. Dat ik haar 
trots kan maken.”

Wat moeten opdrachtgevers 
echt over jou weten?
“Ik maak altijd goede foto’s.”

ALEX 

ALFONS
Wanneer ben jij helemaal 
jezelf? 
“Tijdens het fotograferen. Ik foto-
grafeer voetbal, de jeugd van FC 
Volendam. Scheepvaart spotten. 
Vliegtuigen spotten.”

Waar haal je de meeste 
vreugde uit?
“Houtbewerking, fotografie en 
voetbal. En lekker gek doen. Het 
geeft me ontspanning, omdat het 
me leeg maakt, omdat ik met mijn 
handen bezig ben. Ik vergeet alle 
narigheid die ik heb en ik focus mij 
op het maken van iets moois.”

Waar haal je inspiratie uit?
“Mezelf zijn. Wat ik op dat mo-
ment ben, voel of doe. Ik leef in 
het moment.” 

Wat moeten opdrachtgevers 
echt over jou weten?
“Ik ben spontaan, ik ben eerlijk. Ik 
ben een echt mensenmens.” 
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ij zijn van intern vervoer bij 
Esdégé-Reigersdaal en zijn geen 
taxichauffeurs. We vervoeren 
geen pakketten, we vervoeren 
mensen. Ik zie weleens ongedul-

dige chauffeurs van buiten, zo van ‘schiet eens op’, 
een beetje hard soms. Dan denk ik: ‘Weet je wel 
wat je doet?’ Als je er zo in zit, moet je er niet aan 
beginnen. Je moet er gevoel voor hebben.”
“Toen Esdégé-Reigersdaal wilde stoppen met 
intern vervoer was dat wel een klap. Ik ben heel blij 
dat een aantal clustermanagers het heeft opge-
pakt en ons in dienst heeft genomen. De clusters 
hebben de bussen overgenomen en de chauffeurs 
werken nu direct voor de clusters. Want rijden met 
een vaste club mensen die er echt iets mee heb-
ben, dat is enorm veel waard. Ik snap dat het voor 
een externe partij ook wel moeilijk is; tekort aan 
chauffeurs, tekort aan auto’s… Dan is het weleens 
moeilijk om op tijd te komen. Maar voor cliënten en 
clusters is dat natuurlijk heel lastig.”

“Ik kan het niet genoeg benadrukken. Het is zo be-
langrijk dat je een band hebt met de cliënten. Het is 
een lach en ook weleens een traan. Je moet ze ook 
weleens troosten. Het zijn maar korte stukjes, maar 
je voelt heel snel hoe een cliënt zich voelt die dag. 
En dan is het soms een knuffel, een grapje, een 
dolletje, je wilt een vertrouwd persoon zijn voor ze. 
Sommige cliënten kunnen niet praten, maar aan de 

mimiek, aan het gezicht, de ogen, het lachje soms, 
daaraan zie je het. Andere cliënten praten wel, dan 
hebben we hele gesprekken. Het communiceren 
met cliënten, dat vind ik het leukste. Echt contact 
met ze hebben. Dat is zoveel waard.”
Peter blijft eindeloos vertellen, het ene na het 
andere voorbeeld geeft hij. Hoe hij een muziekquiz 
houdt in de wagen, hoe ze keihard meezingen met 
100% NL, hoe hij er altijd een feestje van maakt, 
maar ook hoe een cliënt die hij al een tijd niet meer 
vervoert nog steeds tranen in de ogen krijgt als ze 
elkaar zien. Ook hoe hij verdriet van cliënten in het 
begin nog weleens mee naar huis nam. “Nog een 
jaartje, dan zou ik kunnen stoppen, met pensioen. 
Maar ik weet eigenlijk niet of ik daar wel aan toe 
ben. Het is zo mooi om te doen. Zij vinden het zo 
mooi. En ik ook. Wat zal ik ze missen.” 

Peter Harpenau (66) is chauffeur voor de clusters Dac6, De Reiger en 
Helios. Peter: “Ooit, alweer zes jaar geleden, zong ik het bananenlied 
voor ze in de bus, zo van: ‘Maar ja, ik heb geen bananen’, en sindsdien 
herkennen ze de bus. Als ik kom aanrijden met die grote witte bus 
roept Robert, die woont hier bij ’t Spant: ‘de bananenbus rijdt weer, 
dikke vrienden, dikke vrienden’. Dat is een bepaalde band die je met 
de cliënten hebt. Het zijn schatten van mensen allemaal. Je moet er als 
chauffeur wel iets mee hebben. Dan is het prachtig.”

DE 
BANANENBUS 
RIJDT WEER

O N D E R W E G
T E K S T 
Peter Muller

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

"HET ZIJN 
MAAR KORTE 
STUKJES, MAAR 
JE VOELT HEEL 
SNEL HOE EEN 
CLIËNT ZICH 
VOELT DIE DAG"
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en kreeg tijdens de kerstvakantie bij mijn ouders 
behoorlijke hoofdpijn. Ik zou piano spelen in de 
kerk, maar moest thuis al overgeven. Toch ben ik 
gegaan, want ik had het beloofd! Maar daar ben ik 
opgehaald door de ambulance. Het vocht in mijn 
hoofd kon niet weg door de bloeding en mijn 
hoofd stond op exploderen. Ik moest dus snel 
geholpen worden, maar dat kon niet in Hoorn dus 
ging ik naar Amsterdam. Er werd gewaarschuwd 
dat ik het waarschijnlijk niet zou halen. Mijn 
ouders, broer, toenmalige vriend namen afscheid. 
Zelf was ik allang buiten westen.” 
“Er zijn twee drains geplaatst en ik ben door 
zoveel ogen van naalden gegaan. Na tien dagen 
IC ging ik naar de neurologieafdeling. Wat was 
ook alweer de vraag? Oja, dat was het. Hoe ik in 
Amsterdam terecht kwam.”
 
Snelle gebruiksaanwijzing
“Revalideren deed ik in Reade in Amsterdam. Van 
februari tot september knokte ik daar keihard 
voor mijn herstel; fysio, ergo, logo, geestelijke 
verzorging, maatschappelijk werk, sport, de hele 
ramtam. Ik was 24 dus ik maakte overal indruk, 
dat wel. Uiteindelijk deed ik daar een proef in 
een eigen woning om te kijken hoe dat ging en 
werd ik losgelaten. En toen? Ik dacht dat ik wel 
weer kon gaan studeren: ‘In Luxemburg hebben 
ze toch niet zoveel last van die rollator?’ Maar 
langzamerhand begon ik een beetje beter in te 
zien wat ik niet meer kon… Ik kwam weer bij mijn 
ouders te wonen. Destijds liet de ene instantie 
je los, maar pakte een ander het niet vast. Alles 
kwam op mijn ouders terecht. In december kwam 
ik in een christelijke woongroep op IJburg terecht. 
Een woongroep voor kwetsbare jongeren die 
daar twee jaar mochten wonen. De kernbewoners 
waren goede buren voor de mensen die onder-
steuning nodig hebben. Maar iemand met een 

hersenbloeding hadden ze daar nog nooit gezien. Meer jonge 
moeders of mensen met psychosociale problemen. Ze hadden 
geen flauw idee wat ze in huis haalden en het leek mij ook 
niet nodig om het uit te leggen. In mijn enthousiasme ging ik 
ervoor. We hebben alleen een snelle ‘gebruiksaanwijzing van 
Mattanja’ doorgenomen. Fysiek ging het best goed eigenlijk, 
maar bepaalde zaken waren voor mij echt verschrikkelijk. 
Medebewoners met kinderen, pfffff, veel te veel prikkels. En 
er waren dagen dat je corvee had. Is het logisch te helpen 
met corvee als je zelf hulp in de huishouding hebt? Dat soort 
dingen bedacht ik me altijd te laat. Er kwam ook iedere week 
een woonbegeleider langs, een wannabe hersenspecialist. 
Zij had eigenlijk gewoon te weinig kennis van mensen met 
hersenletsel.”

Dichterbij
“Destijds ben ik als dagbesteding een boek gaan schrijven: de 
autobiografie ‘Stralen in de schaduw’. Ik had er grote ideeën 
over en heb heel, heel, heel veel geschreven over voor de 
hersenbloeding. Dat bleek niet zo interessant voor uitgevers, 
maar achteraf hielp het mij wel bij de verwerking. Wacht even, 
m’n geheugen gaat achteruit in wat ik ook alweer wilde zeg-
gen. Hè, verdraaid toch.” We pakken de draad samen weer op 
en maken een sprongetje in de tijd. Mattanja woonde na die 
twee jaar namelijk een aantal jaar in Watergraafsmeer, maar 
toen ze tijdelijk moest verhuizen vanwege een verbouwing, 
merkte ze dat het leven haar eigenlijk best zwaar viel, ze zich 
alleen voelde en misschien toch nog wat meer hulp nodig 
had. Iets dichter bij haar ouders in Bovenkarspel zou daarbij 
helpen. Hoe ingewikkeld het ook kan voelen om als volwasse-
ne afhankelijk te zijn van hun steun. 

Rust en regelmaat, blèh
“En zo kwam ik terecht in de Kersenboogerd in Hoorn. Niet 
een plek waar ik altijd wil blijven, maar het is oké. Het is 
best een struggle. Alles. Maar ik ben wel heel blij met de 
ondersteuning die ik krijg. En hoewel het maar anderhalf 
uur is, past het me heel goed. Maar ja, mijn ouders lappen 
dus ook veel op. Dat is eigenlijk ook niet de bedoeling, hè. 

Snap je? Maar ik ben blij dat ze het doen natuurlijk. Een 
vaste structuur in de dag helpt me, al frustreert het me ook 
weleens om zoveel regelmaat te hebben. Verschrikkelijk joh, 
haha, want zo was ik vroeger niet. Daar kun je je vast iets bij 
voorstellen. Ja oké, even terugpakken. Welke structuur moet 
ik voor je uit de kast trekken? Vaak start ik de dag om half 
negen. Dan ga ik eruit en probeer ik om tien uur klaar te zijn 
met m’n ochtendritueel en dan heb ik twee hele uren om 
iets te doen met mijn leven. En dan is het beng, klaar! Blèh. Ik 
doe niet veel dingen buiten het huis, want voordat je ergens 
bent… dat duurt allemaal te lang. Ik slaap ’s middags na de 
lunch van twee tot half vier. Ik doe heel erg mijn best om me 
te dwingen dat te doen want anders is het end zoek. En dan 
van half vier tot zes mag ik weer iets doen. Om zes uur begin 
ik met het avondeten. Vaak neemt m’n moeder dingen mee 
voor in de vriezer. Zelf bezig moeten zijn met koken kost 
teveel energie.”

Deur op een kier
“Dat is het rare. Ik kan heel veel dingen, maar mijn energie 
gaat niet mee. Dan betaal ik een prijs. Van acht tot tien doe ik 
tenslotte nog een rustige activiteit en dan ga ik naar bed. Ik 
probeer door de week te gaan sporten, mijn boek te vertalen, 
in de tuin van Betsy Perk te helpen. Hallo, ik wil iets doen! 
Hallo, ik wil iets doen! Maar ik moet zoeken naar wat mogelijk 
is. Je ziet iemand voor je die veel wil, maar het ook niet meer 
kan. Zo kwam ik een keer in het wijkcentrum. Kan ik hier iets 
betekenen, vroeg ik? Ze deden iets met taalcursussen. Ze wer-
den meteen enthousiast door mijn achtergrond, ik heb taal-
wetenschappen gestudeerd. Ze wilden me meteen inzetten, 
dolenthousiast waren we allebei. Thuis aangekomen dacht 
ik, whaaaaa, dat kan ik niet, dat kan ik niet. En zo slaan er veel 
deuren dicht en denk ik: blijf maar stil zitten, kijk dom en laat 
maar niet teveel van je horen. Datzelfde gebeurde eigenlijk bij 
mijn mail aan Bladeren. Ik wilde wel gaan schrijven, maar weet 
eigenlijk zelf wel dat dat niet zomaar kan.” Deze keer slaan 
we de deur alleen niet dicht. We laten ‘m op een kier staan en 
onderzoeken samen naar wat wél kan. Dus tot een volgende 
keer, Mattanja! 

In de deuropening staat een mooie vrouw met 
stralende ogen, enthousiast en later blijkt ook 
nog met een vlotte babbel. Toch waarschuwde 
ze via de mail over hoe ‘veel’ haar verhaal 
is. Je kunt er boeken vol over schrijven. Zelf 
produceerde ze er al één in 2015. Over haar leven 
na haar hersenbloeding in 2010. Met stukken er 
doorheen van haar leven daarvoor. Als dochter 
van zendelingen, wonend in onder andere 
Ivoorkust. En als student in Luxemburg. Sinds 
2020 woont Mattanja Oosterhuis (37) in Hoorn en 
krijgt ze anderhalf uur per week ondersteuning 
van NAH-bij. Wat haar betreft eigenlijk te kort.

T I
Toen ik hier kwam wonen dacht ik dat 
ik dit huisje kreeg omdat ik in de Wlz 
terecht zou komen (Wet langdurige 
zorg, red.)", gaat Mattanja van start. "Dat 
is niet gelukt, maar gelukkig raakte ik 
mijn huis niet kwijt. Het is voor mij heel 
ingewikkeld om te plannen en te or-
ganiseren. En ik weet het niet, het is zo 
fijn als er iemand is die er verstand van 
heeft. Die zegt: ‘misschien kun je het 
zo doen, zodat je beter uitkomt met de 
energie die je hebt’. Het is gewoon altijd 
veel voor mij. Vaak ben ik geneigd din-
gen aan te pakken zonder na te denken 
en stort ik me er zo in. Niet-aangeboren 
hersenletsel is vaak onzichtbaar. En bij 
mij al helemaal! Overal waar ik kom 
overschatten ze me en ik doe daar zelf 
ook nog eens aan mee. Dan is de juiste 
begeleiding zo waardevol.”

Pianospelen met hoofdpijn
“Ik merk het trouwens altijd achteraf 
dat het teveel is en nooit in het moment 
zelf. Zal ik even kort iets vertellen over 
hoe het zover is gekomen? Hiervoor 
woonde ik in Amsterdam. Dat is het 
korte verhaal. Ik ben daar gekomen 
vanwege de hersenbloeding in decem-
ber 2010. Ik studeerde in Luxemburg 

"...en dan heb ik twee 
hele uren om iets 
leuks met mijn leven 
te doen"
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MET DE VOETEN 
IN DE KLEI 

D e  B u i t e n p l o e g  w e r k t  b i j  M A K  B l o k w e e r 
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Regenjas? Check. Laarzen? Check. Het is een warme maar 
onstuimige dag. Een stevige wind raast over de zestien 
hectare van MAK Blokweer. We lopen vandaag mee met de 
Buitenploeg van Werk & Dagbesteding West-Friesland 2. 
Elke woensdag en vrijdag werkt de ploeg bij dit veelzijdige 
natuurpark met bezoekerscentrum in Blokker. 

e starten de ochtend achter in het land. Co is een 
van de vaste medewerkers die graag de handen uit 
de mouwen steekt: “We gaan de geiten en schapen 
voeren. En daarna tellen. Kijken of de groep compleet 
is. En of ze goed lopen. Dat ze wel alle vier hun poten 
gebruiken.” Ron, de oudst gediende van de groep, 
kijkt hoe de anderen de dieren voeren. Vol trots laat 
hij zijn ketting zien, met daarin de as van zijn broer. 
“Johan was ziek. Zielig. Altijd bij me.” 

Van varken tot speklap
“We staan hier bij de kijkboerderij, dat is net even 
anders dan een kinderboerderij”, legt beheerder 
Roy uit. “We richten ons op de hele voedselketen. 
Van varken tot speklapje, zeg maar. We proberen de 
bezoekers meer bij te brengen. Daarom staan overal 
informatieborden en hebben we lesprogramma’s 
voor basisscholen ontwikkeld.” De Buitenploeg werkt 
nu zo’n acht jaar bij MAK. “De cliënten helpen met 
het verzorgen van de dieren plus het schoonhouden 
van de hokken en het terrein”, gaat cliëntbegelei-
der Eva verder. “Ook snoeien en grasmaaien in het 
natuurpark hoort bij de werkzaamheden. Daarnaast 
houden we de tentoonstelling in het bezoekerscen-
trum netjes en schoon. Bij de werkzaamheden is er 
veel contact met de bezoekers en vrijwilligers.” 

Het natuurpark omslaat zo’n zestien hectare. “Het 
onderhoud van het land doen we helemaal met de 
hand, we hebben geen tractors”, licht Roy toe. De 
schapenpopulatie is onlangs behoorlijk uitgedund. 
“Er zijn al 21 schapen overleden aan blauwtong. Dus 
we zijn extra scherp op de symptomen. Lopen ze 
allemaal goed, Co?” Met dichtgeknepen ogen bekijkt 
Co een voor een de schapen. Vandaag geen zicht op 
nieuwe slachtsoffers gelukkig. Tijd voor een bakkie. 
Daarna staat het schoonmaken van de hokken op de 
planning. Dat gebeurt volgens een vaste verdeling. 

Co de ratten, Ron de kippen, Saakje de konijnen 
en Sander maakt de ingang van het bezoekerscen-
trum schoon. 

Een beetje afstand 
Roy: “Ik vind het leuk om met cliënten bezig te zijn 
en ik wil ze graag een kans bieden om ook te kun-
nen werken. Die combinatie kunnen we hier goed 
maken. Eva is de cliëntbegeleider maar ik begeleid 
ze ook. Net zoals Eva inmiddels ook veel weet van 
de dieren hier. Ik ken de groep goed. De een is 
meer van het meebeleven, en de ander meer van 
het meedoen.” Julian houdt een beetje afstand van 
de rest. “Ik ben niet zo’n groepsmens. Ik doe graag 
klusjes samen met Roy. Echte klussen, zeg maar. Ik 
heb net nieuwe schoenen. Bergschoenen. Want ik 
houd van wandelen, ook met mijn hond. Als ik vrij 
ben wandel ik soms wel vijf keer per dag.” 

De mol 
Even later neemt Ron ons mee naar de molshoop, 
zoals het bezoekerscentrum wordt genoemd. Het 
centrum is half ondergronds gebouwd en gaat 

W
dankzij de heuvelvorm grotendeels op in het 
landschap. Op de verdieping staat een interactieve 
tentoonstelling over het landschap van West-Fries-
land. Als een ware mol beleeft Ron het leven onder 
de grond als hij door de mollengang kruipt. Even 
later neemt hij plaats op een stoel voor het grote 
raam. Even rust. “In de middag gaan we met z’n 
allen blaadjes vegen en blikjes prikken”, vertelt Eva. 
Enthousiast haakt Ron aan: “Van het geld patat of 
vis!” Dat zal vast goed smaken na zo’n dag werken 
in de buitenlucht. 

Ron rust even uit in de tentoonstellingsruimte 

Sander helpt met het verzorgen van de dieren 

“Ik ben niet zo’n 
groepsmens. Ik 
doe graag klusjes 
met Roy” 
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et idee voor Bladeren kwam bij 
clustermanager Kees Goed van-
daan”, antwoordt Judith de vraag. 
“Die vond het zo bijzonder hoe 
Peter en ik onze reis naar Duitsland 

waren aangegaan. Peter is van ver gekomen. Toen hij 
hier kwam wonen zijn hij en ik heel nauw in de samen-
werking gegaan.” “Duitsland kom ik vandaan”, voegt 
Peter toe. “Zes jaar”. Werkte je daar? ”Ja. Timmerman. 
Nog steeds. Mooie tijd.” En dat is dan ook de reden 
dat Peter en Judith naar onze oosterburen afreisden. 
Ze bekeken welke wensen hij nog had en terug naar 
Duitsland was er één van. “Maar een vakantie met een 
cliënt ga je niet zomaar aan”, aldus Judith. “Het is toch 
één op één, hoe gaat dat dan met uren? Zijn zus, waar 
hij goed contact mee heeft, was geen optie. Zij gaf aan 
dat ze het lichamelijk niet aankon en daarnaast omdat 
ze hetzelfde karakter hebben.” De lach die op Peters 
gezicht verschijnt spreekt boekdelen. Judith: “We heb-
ben verschillende gesprekken gevoerd en uiteindelijk 
was de conclusie: ‘We zijn samen zo ver gekomen en 
hebben zo’n band opgebouwd: we gaan ervoor’.”

“Het werd de boot van De Zonnebloem. Omdat Peter 
ook in de haven heeft gewerkt. De trossen gingen los, we 
werden meegenomen op het water, pilsie erbij en er was 
rust.” Rust? Met zoveel mensen? “Nou, inderdaad. Dat 
was ook wel veel en moeilijk. Iedereen daar staat klaar 

in de zorgstand. Maar je gaat niet voor niets mee. Peter houdt 
graag zelf de regie over zijn leven. Ondanks zijn afasie. Dat geeft 
mensen nog wel eens het gevoel dat hij eigengereid is. Zeg ik 
dat goed, Peter? Ik heb er enorm veel respect voor, trouwens. 
Peter bepaalt het pad in zijn leven en ik ben daar bij om te on-
dersteunen. Niets ten nadele van De Zonnebloem natuurlijk, alle 
respect voor hun werk. Ze willen je tot in de puntjes verzorgen 
en in de watten leggen, maar Peter is vrij op zichzelf. Ook ik sla 
de plank nog weleens mis. Hoe meer we in de zorgstand gaan, 
hoe meer Peter zijn hakken in het zand zet. Krijg ik wel een vol-
doende?” Judith kijkt Peter aan. “Knap”, reageert Peter.

“Peter dronk ’s ochtends lekker koffie op bed en skipte het 
ontbijtbuffet. Hij zat dan liever even op het zonnedek te ge-
nieten van de omgeving. Daar moest ik dan weleens ingrijpen 
omdat mensen de neiging hadden iets voor hem te regelen. 
Gingen we aan land dan namen we het ervan en haalden we 
een biertje en braadworst. In Bonn had ik geen plattegrond 
mee. Peter was mijn gids. En vooral in Koblenz was hij heel erg 
op zijn gemak, viel me op.”
Zou je nog een keer op vakantie willen? “Nee”, zegt Peter reso-
luut. Heb je wel genoten? “Ja”. “Het was waardevol om samen 
te doen”, vult Judith aan. “En nu aan de slag met de volgende 
wens. Lekker uit eten met zijn zus en zwager.” Peter: “Goed 
stuk vlees.” Als ik opsta om afscheid te nemen wijst Peter naar 
me. “Kreta”. O, ben je daar misschien vroeger geweest? Klinkt 
als een feestvakantie. “Ja”, straalt Peter naar mijn idee nu zelfs 
wat ondeugend. Nog een mooie herinnering. 

# T R O T S
T E K S T 
Titia Gerlink

FOTO G R AFI E
Vakantiefoto’s van Peter en Judith

“Ja, ja, ja”, antwoordt Peter Datema (68) als ik vraag hoe hij erop kwam om Bladeren 
te benaderen. Peter krijgt ondersteuning vanuit De Zeemeeuw in Den Helder. 
Hij hield afasie over aan een hersenbloeding en zit in een rolstoel. Hij antwoordt 
vooral met ja en nee, maar draait ze ook nog weleens om. Cliëntbegeleider Judith 
Landman ondersteunt hem daarom in woorden. De stralende ogen van Peter doen 
ook veel werk tijdens het interview. Sorry dat je die als lezer moet missen. Ik zal 
mijn best doen Peters mooie aandacht te beschrijven. 

HGroeten
uit,,,
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Gastdocent 
Jan Bart

G e h a n d i c a p t e n z o r g  o p  d e  k a a r t 
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Zo kwam Jan Bart in beeld.” “Na het eerste overleg 
met z’n drieën was Jan Bart enthousiast”, vertelt 
cliëntbegeleider Trudie. “We hebben met elkaar na-
gedacht hoe we de gastles aan konden vliegen. We 
kwamen uit op een PowerPointpresentatie. Jan Bart 
kan heel goed laten zien hoe zijn leven eruitziet. 
Hoe leuk het is maar ook wat zijn uitdagingen zijn.” 
Jan Bart: “Ik zit in een rolstoel. Zo ben ik geboren. 
Dit is mijn handicap.” “Wat Jan Bart doet is gewoon 
zichzelf zijn”, gaat Claudia verder. “Hij is heel posi-
tief. Daar kan je gewoon niet omheen.”

Sector op de kaart
Alle eerstejaars van de mbo-opleiding Helpende 
Zorg & Welzijn krijgen een gastles van Jan Bart. 
Claudia: “Door de gastlessen krijgen de studen-
ten de gelegenheid om vragen te stellen en een 
stukje uit de praktijk te ervaren.” “De studenten 
krijgen een kijkje in de keuken van de gehandi-
captenzorg”, gaat Trudie verder. “Dat maakt de 
kans dat iemand voor deze sector kiest groter.” 

et gemak manoeuvreert Jan Bart tussen de studen-
ten door naar voren. Claudia, wijkleermakelaar bij 
het Horizon College, stelt vragen en Jan Bart geeft 
antwoord. Vragen over zijn appartement, wat hij zelf 
kan, waar hij hulp bij nodig heeft en wat de rol is van 
zijn begeleider. “Ook een PowerPoint, samen met 
Claudia gemaakt”, vult Jan Bart aan. “Kort voor de 
presentatie ga ik altijd nog even bij Jan Bart langs”, 
legt Claudia uit. “Dan nemen we de vragen door 
zodat hij weet welke ik hem ga stellen. Bijvoorbeeld: 
Hoe lang woon je hier al?” Voorbeeldvraag of niet, 
Jan Bart reageert direct: “Ik woon hier sinds 2000. Al 
23 jaar, haha!”

Dit ben ik 
Claudia: “Ik heb zelf in de gehandicaptenzorg gewerkt 
en het viel mij op dat studenten niet zo snel voor deze 
sector kiezen. Wat bleek, het is een onbekend terrein 
onder studenten. Ik kwam in contact met Trudie van 
de Kolblei (woonlocatie, red.) en ik heb haar gevraagd 
of er cliënten zijn die iets kunnen vertellen in de klas. 

Naast de vragen en antwoorden komen er ook stellingen voorbij in 
de presentatie. “Een van de stellingen is: als jij denkt dat je goede 
zorg verleent, is dat dan ook de juiste zorg?”, vertelt Trudie. “Dat je 
zelf iets leuk vindt, betekent niet dat een cliënt dat ook leuk vindt. Als 
begeleider is het de kunst om altijd vanuit het welbevinden van de 
cliënt te werken.”

Balletje gaat rollen
Trudie: “De allereerste keer zat ik naast je hè, Jan Bart? Maar de twee-
de en derde keer ben ik in de klas gaan zitten en heb je het helemaal 
zelf gedaan.” “Ik vind het nog steeds spannend maar het went wel”, 
licht Jan Bart toe. “Het wordt steeds beter, het praten.” Jan Bart heeft 
al drie keer gepresenteerd voor de studenten. Twee keer hier in Aven-
horn en een keer in Zwaag. “Ook voor het komende voorjaar staan 
de lessen alweer gepland”, gaat Claudia verder. “Maar alleen zolang 
hij het leuk vindt. De regie ligt bij Jan Bart.” Inmiddels staan er ook 
presentaties gepland op andere plekken. Zo gaat hij binnenkort naar 
het ROC in Amsterdam en hij mag presenteren tijdens een speedda-
te-avond voor potentiële medewerkers van Esdégé-Reigersdaal. “Het 
balletje begint te rollen”, vertelt Trudie enthousiast. Maar de belang-
rijkste reactie komt van Jan Bart: “Ik word er hartstikke blij van!” 

Zijn twinkelende ogen verraden het 
antwoord op de vraag wat hij van het 

gastdocentschap vindt. “Ik word er 
hartstikke blij van!”, aldus Jan Bart. Een 

aantal keer per jaar staat hij voor een klas 
vol studenten van het Horizon College. 

Door te vertellen over zijn leven maken ze 
niet alleen kennis met hém, maar krijgen ze 

ook een inkijkje in de gehandicaptenzorg. 
Wijkleermakelaar Claudia: “Zo zetten we 

samen de sector op de kaart!”

Met veel plezier vertelt Jan Bart over zijn levenM

“Wat Jan Bart 
doet is gewoon 
zichzelf zijn”
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“Je hebt op ’t Spant een flinke klus te klaren.” 
Die boodschap kreeg onze clustermanager 
toen ze halverwege 2023 solliciteerde. Maar 
toen ze begon zag ze: ‘Eigenlijk valt het wel 
mee. Er gebeuren hier hele mooie dingen, 
maar door omstandigheden zijn zaken 
verwaterd die wel nodig zijn.’ Daar is ze mee 
aan de slag gegaan en vervolgens zei ze tegen 
ons: ‘We moeten zorgen dat het mooie verhaal 
gezien wordt in plaats van dat er een negatief 
stempel op komt’. Senior cliëntbegeleiders 
Daan Martens en Laura Broersen vertellen 
graag waarom ’t Spant in Heerhugowaard de 
mooiste locatie is om te werken.

an de rand van het oude Reigersdaalterrein in Heerhugowaard ligt ’t Spant. Het 
bestaat uit twee gebouwen.  In het ene gebouw wonen cliënten die vanuit huis 
of een andere locatie hier zijn komen wonen, nu ruim twee jaar terug. In het ge-
bouw er tegenover wonen cliënten die eerder al op het Reigersdaalterrein woon-
den. Laura: “Dat vroeg dus om een hele andere benadering richting verhuizing. 
De ene helft van de cliënten kenden we al. Bij de andere cliënten moesten we 
nog veel meer zoeken.”

Dagprogramma leidend
Daan neemt ons even mee terug in de tijd: “Voorafgaand aan de verhuizing hebben we 
een veranderslag gemaakt met de cliënten die al op het terrein woonden. Dagprogram-
ma’s waren eerder leidend in plaats van de cliënt. De destijds nieuwe clustermanager en 
gedragsdeskundige kwamen binnen en zeiden: ‘Er moet hier meer lucht komen’. En ik 
moet zeggen dat ik ook wel schrok toen ik hier vier jaar geleden binnenkwam. Mensen 
hadden het zweet op hun rug en inmiddels hebben ze een glimlach op hun gezicht.” 
Laura: “We hebben veel meer in samenspraak gekeken waar we naartoe wilden. Er 
waren ook medewerkers die zeiden: ‘Ik weet niet of ik dat –nog– wil of kan’ en die 
zijn afgezwaaid. Een ander deel zei: ‘Hè hè, eindelijk’.” Daan lacht: “Corona was bij 
het doorvoeren van die veranderingen een zegen. We kregen vertrouwen in hoe 

S A M E N W E R K E N
T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

A

“ZIJ GAAN 
ONDERUIT 

ALS WIJ 
NIET 

STAAN”
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flexibel de bewoners waren en hoe autistisch wij zelf. De dagbesteding 
valt weg dus ze zullen het ijzer wel van de deuren breken, was onze ge-
dachte. Maar er gebeurde helemaal niets. Voor het pad dat we op wilden 
was het een bevestiging; de verandering was veel minder spannend dan 
we dachten.”

Juicechannel
Dat klinkt allemaal heel mooi en positief. Toch hebben jullie het idee 
dat er weleens een minder mooi beeld geschetst wordt van het 
werken hier. “Ja, er is natuurlijk wel een en ander gebeurd, maar we 
zijn heel blij dat we nu een stabiel team hebben. Veranderingen 
aanbrengen heb je nu eenmaal niet met een dag klaar en het brengt 
onrust mee”, legt Laura uit. “En zeker als je veel met flexmedewer-
kers werkt die op allerlei locaties komen, krijg je snel verhalen. Niet 
onbegrijpelijk, he?! Maar we willen er graag vanaf want hier staat 
wel een team. Voordat we een juicechannelidee binnen Esdé-
gé-Reigersdaal krijgen. Dat is heel gevaarlijk.” “Nu is er rust”, sluit 
Daan aan. “Ik ga fluitend naar mijn werk en ik kom fluitend thuis. 
Qua begeleiding staat de basis nu weer en daardoor kun je je ook 
weer op andere dingen richten. Zoals ondersteuningsplannen 
die op orde gemaakt moeten worden, de gedragsdeskundige 
die meer tijd heeft om ons te ondersteunen in plaats van sus-
sen. Iedereen kan weer doen waar ie voor aangenomen is. Dat 
kunnen we best zeggen. Met respect voor iedereen. Want je 
werd ook in een andere positie geduwd.”

Japie Krekel
“En dat zie je terug bij cliënten. Neem Tim. Tim is eigenlijk 
een spiegel van hoe het in een team werkt. Hij gaat onderuit 
als wij niet staan. Eerder benaderden we hem vanuit be-
heersing om hem te beschermen. Hem insluiten en het let-
terlijk kleiner maken van zijn wereld. Overzichtelijker voor 
hem en werkbaarder voor ons, dachten we. Tim trok zich 
daar helemaal niks van aan. Hij zegt zelf ook: ‘Ik kan niet 
tegen opgesloten zitten en ik kan mezelf niet vermaken’. 
Toen hier wat meer rust was, hebben we kunnen kijken: 
Hoe kunnen we je wat minder opsluiten en helpen met 
je vermaken? Dat hebben we gevonden. Hij heeft ver-
trouwen in ons nodig, al zijn we er nog niet achter waar 
hij dat vandaan haalt. Waarom hij de een wel moet 
en de ander niet. Hij bouwt zijn kringetje wat uit en 
wij proberen daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten. 
Er is nu een cirkeltje van begeleiders waarbij hij veel 
buiten en op de gang kan zijn. Maar inmiddels kan 
hij nu ook met de begeleiders waar hij minder mee 

heeft afspraken maken. Dan bestaat de ondersteuning 
uit het vertrouwen dat je hem geeft. Dat hij zelf mag 
gaan wandelen binnen een afgesproken straal bijvoor-
beeld. Hij kent de omgeving prima. Als hij ontspannen 
is kan hij zich daar ook aan houden. 
Op dit moment ben ik veel met Tim omdat andere 
collega’s even op adem moeten komen. Dat soort 
dingen bespreken we met elkaar. En voor mij voelt 
het grotendeels alsof ik met mijn peuterbroertje op 
stap ben. We zwemmen, voetballen en fietsen. En 
het mooiste compliment dat hij je kan geven is dat 
hij zoveel rust heeft dat ie ook kan vertellen waar 
hij zelf vastloopt en hoe dat bij hem komt en dat hij 
dan samen met zijn moeder naar oplossingen in het 
moment kan kijken. Zijn moeder heeft dat nog niet 
eerder van hem gezien. Dan doen we wel wat met 
elkaar als team. En het ligt echt niet aan de begelei-
ders als het misgaat, hoor. Hij stoot ons af en tegelijk 
is hij verloren. Hij is Pinokkio en wij zijn Japie Krekel. 
En als wij niet op zijn schouders zitten dan verzuipt 
hij gewoon. En dat zien we steeds minder. De dalen 
worden steeds minder diep.”

Baldadig
“Als team benoemen we daarnaast ook dat het werk 
soms heel erg zwaar is, hoor. Je moet er ook voor 
elkaar zijn. Het zijn geen technische handelingen die 
we hier verrichten.” 
Wat voor soort medewerkers heb je daarvoor nodig? 
“Een mix. Van mij moet je er ook geen tien hebben”, 
reageert Laura met een lach. “Zelf ben ik een zij-in-
stromer. Ik werkte bij defensie, ben hier begonnen 
als begeleider, werd cliëntbegeleider, senior en heb 
nu bijna mijn verpleegkundige-opleiding afgerond. 
Als je wilt, dan kun je heel veel. Maar natuurlijk zijn er 
ook geboren begeleiders, hè.”

Daan: “Baldadigheid kunnen we hier ook goed ge-
bruiken. Piraten tussen de medewerkers. Die mensen 
worden niet op hun papieren aangenomen, maar 
op andere competenties. Daarom ben ik ook blij dat 
toekomstig medewerkers niet met een sollicitatie-
gesprek beginnen, maar met een bak koffie drinken 
samen. Eerst kijken of er een klik is. Hoe makkelijk 
legt iemand contact? Zo hadden we hier iemand 

Ze woonde in een portocabin op het Reigersdaalterrein. Twaalf keer per dag stapte 
er een medewerker bij haar binnen. We bleven op een paar meter afstand. Er waren 
heldere afspraken en ze kreeg hechtingstherapie. Die kon door corona niet meer 
doorgaan. Toen hebben we als team besproken dat we zelf met haar verder zouden 
gaan. Want we zagen wel dat ze eigenlijk iets van ons wilde, maar we wisten niet wat. 
We merkten dat ze heel langzaamaan naar ons toekwam. Dus switchten we en keken 
we naar hoe we die afstand los konden laten. Nou, je ziet het. Ze slaat net een arm om 
iemand heen. Het verbaast me nog dat ze niet haar slaapkamer wilde laten zien. Je 
kunt hand in hand met haar lopen en tegenwoordig kan ze op een duofiets naast je 
zitten. En zo kan ze gewoon met open ogen de wereld inkijken. Dat had nooit iemand 
kunnen bedenken. In relatief korte tijd! En dan te bedenken dat ze uit angst over de 
grond kroop omdat ze de limonade niet van ons aan durfde te pakken. Zo zie je maar 
wat je met elkaar kunt bereiken. Inmiddels heeft Sagal ook steeds meer woorden. Kot-
ta is dokter bijvoorbeeld en ineens zei ze ‘namasté’. We begrijpen haar steeds beter en 
dat nodigt haar uit verder te gaan.”

Tijd voor elkaar
“Je hoort het, wij hoeven ons nergens achter te verschuilen”, aldus Daan. “Wacht, 
we hebben nog veel meer te vertellen, hoor! Ik denk dat de foto’s maar wat kleiner 
moeten, anders doen we een hele belangrijke factor tekort. Waar we namelijk ook 
heel veel van geleerd hebben is het contact met de dagbesteding van deze bewo-
ners. Nou ja, we kunnen nog wel uren praten. Er is geen dag hetzelfde en met een 
stabiel team kan je ook een mindere periode beter opvangen. Die zijn er nu eenmaal 
met het complexe gedrag dat onze cliënten hebben. Het zit niet in ons dat we het 
normaal vinden dat je de hele dag uitgescholden wordt. Tijd voor elkaar nemen en 
elkaar de tijd gunnen zijn daarom belangrijk. Dat is niet iets wat je maar twee keer 
per jaar op een teamdag doet. Cohesie moet er zijn. Waar die wegvalt, zie je het me-
teen terug in je bewoners. Ik ben echt trots op ons als cluster. Wij hebben gewoon 
de mooiste baan die er is. Dat meen ik echt.” 

rondlopen die uit de retail komt. Legt 
heel makkelijk contact, maar is ook niet 
bang om iets anders te proberen. Daar-
om zette hij deze stap ook. Is begonnen 
in de laagste schaal op de laagste trede 
zeg maar. Omdat ie wat durft. Een gou-
den collega. Natuurlijk gaat er weleens 
iets fout, maar dat heeft er niet mee te 
maken dat je zij-instromer bent. Je moet 
nieuwsgierig zijn. We vertellen nieuwe 
mensen hier ook niet hoe ze het moeten 
doen. Het is niet de bedoeling dat ze 
ons nadoen. De begeleider moet je 
eruit halen in plaats van dat je hem erin 
stopt. Dan werkt iedereen aan zichzelf. 
Want die gasten hier hebben voelsprie-
ten, joh! Als jij niet jezelf bent… je zakt 
door het ijs en komt niet meer boven 
water. Je moet echt zijn.”

Afstand loslaten
Laura: “Kennis is natuurlijk heel belang-
rijk, maar tegelijkertijd kunnen we hier 
nu eenmaal niet zeggen ‘sla je boek 
open en kijk op bladzijde 300’. Samen 
naar mensen kijken, dat is belangrijk. 
Sagal is daar een mooi voorbeeld van. 
Een vrouw, zwaar getraumatiseerd 
door oorlog. Hechtingsproblematiek. 

Tim en Daan in een potje voetbal

”DE VERANDERING 
WAS VEEL MINDER 
SPANNEND DAN WE 
DACHTEN”
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Peter Buur werkte 31 jaar bij de ECN in Petten. Door 
economische omstandigheden lag hij er van de ene 
op de andere dag uit. Van druk, druk, druk op je werk 
naar niets, dat kon hij niet verwerken. “Dus toen zat 
ik bij een soort psychiater”, aldus Peter zelf. “Op de 
fiets van maandag tot en met vrijdag en flink de beuk 
erin om alles op een rij te krijgen hielp me. Betaald 
werk was er in die periode niet en dus werd het van 
lieverlee vrijwilligerswerk.”

k heb op het gebied 
van vrijwilligerswerk 
alles gedaan en doe 
nog steeds veel: de 
dorpsraad, stem- 

bureau. En zo ook bij De Ploeg in  
Warmenhuizen, een woonlocatie van 
Esdégé-Reigersdaal. Dat kwam door 
NLdoet in 2018. Met een man of vier 
gingen we hier op locatie aan de slag. 
‘Hoe vond je het? Zou je vrijwilliger wil-
len worden?’, vroegen ze achteraf. Deze 
ondersteuning was voor mij helemaal 
nieuw en ik dacht eerst: dat is niks voor 
mij. Het geduld hebben leek me heel 
wat. Ik heb er eerst over nagedacht, 
want je gaat toch iets aan. ’Haha, je 
moet eens weten wat ik allemaal al doe’, 
reageerde ik uiteindelijk, ‘maar ik heb 
nog wel een gaatje’. En dat was op de 
vrijdagmiddag. Eigenlijk ben ik er vrijwel 
iedere week. De eerste keer kwam Leo 
(Leeuwenburg, die vanuit De Ploeg 
ambulante ondersteuning krijgt, red.) 
al kijken. Ik vroeg of hij effies iets vast 
wilde houden en hij heeft nooit meer 

ne. ‘Moet het niet een volgende keer’, 
dacht ik? ‘Nee hoor, geen probleem’, 
zei ze. En de keer daarna kreeg ik een 
mooie kleurplaat van Buurman en 
Buurman. Het klusteam. En zo heb ik er 
al diverse gehad. Dat is mijn beloning. 
Samen met – soms flinke- schouder-
klopjes. ‘Dat jij dat ken’, roept iemand 
dan uit. En dan lig ik over tafel heen en 
probeer ik adem te halen”, lacht Peter. 
“Dat gebeurt ook en ik vind dat humor. 
Daarom hou ik het zo lang vol.”

Kennis overdragen
“Nee zeggen moet ook weleens. Omdat 
ik de kennis niet in huis heb bijvoor-
beeld. Er is genoeg apparatuur waar ik 
geen verstand van heb en dan begin 
ik er niet aan. De kennis die ik wel heb, 
probeer ik ook over te dragen aan Leo. 
En die pikt het goed op.” Leo: “Ik leer 
van hem en hij van mij.” “Jahaaa”, vult 
Peter aan. “Want hij onthoudt veel en 
wijst me dan weleens ergens op: ‘Je 
zei toch dat en dat en nu doe je het 
anders!’ Dat vind ik prachtig.” Zo waren 
we ook een keer buitenlampen aan het 
ophangen bij iemand. ‘Waarom doe 
je het niet zo?’, vroeg hij me. Ik wist 
van het bestaan niet af. Hij wist veel 
meer dan ik. Dus ik vertel dat aan de 
begeleiding. ‘Deze jongen moet toch 
gewoon zijn papieren halen? Of kan dat 
helemaal niet? Nu gaan ze het gesprek 
aan. En wat de uitkomst ook is: Dit had 
ik helemaal niet verwacht. Het is mooi 
om te zien wat we samen kunnen.” 

“Ik vroeg of hij 
effies iets vast 
wilde houden 
en hij heeft 
nooit meer 
losgelaten”

losgelaten.” Peter draait naar Leo toe: 
“Iedere keer was je er weer. Dus vroeg 
ik op een gegeven moment: ‘Zou je het 
niet leuk vinden om me te helpen?’ Zijn 
antwoord was ja dus ben ik gaan praten 
met de begeleiding. Toen was het gere-
geld en sindsdien zijn we een klusteam.”

Map met klussen
Leo hield al van klussen en werkte 
destijds nog bij het Noorderkwartier. In-
middels is hij met pensioen. Leo: “Thuis 
zit je ook maar alleen. Daar ben ik ook 
wel bezig, hoor. Ik maak een gitaar van 
hout bijvoorbeeld. Maar vrijdagmiddag 
doen we van alles. We hebben een map 
waar alle klussen in gezet worden. We 
spreken altijd om twee uur af. Tot een 
uur of vijf. Ik kijk zelf ook in de map. Als 
er niks staat dan gaan we zelf op zoek.”
“In de map staat de klusomschrijving, 
waar die is en bij wie”, gaat Peter verder. 
“We zoeken contact met de bewoner, 
vaak samen met een begeleider. Ik heb 
wel gehad dat er iemand op bed lag 
terwijl ik bezig was met de wasmachi-

"	En de keer 
daarna kreeg ik 
een kleurplaat 
van Buurman en 
Buurman"

I

Peter (links) en Leo aan de slag in 

de tuin van De Ploeg
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D a v i d  v a n  B a t u m  v o l g t  e e n 
k u n s t o p l e i d i n g  b i j  A r t i a n c e

“Het canvas 
kan ik 
vertellen wat 
ik wil”
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Het leven dat ik echt graag wil
“Ik ben blij dat ik via PNH (Perspectief Na Hersenletsel, red.) van De Mantelmeeuw bij Artiance 
terechtkwam. Vroeger had ik wel veertig epilepsieaanvallen per dag. Daardoor heb ik ook veel 
school gemist en ben ik afgekeurd om te werken. Nu gaat het veel beter. Ik heb vooral ’s nachts 
nog aanvallen. Maar dat het beter gaat, daar vraagt de buitenwereld niet naar. Dat irriteert me 
weleens. Ik wil graag dat ze kijken naar wat er wél lukt. En ik snap ook wel dat dat niet zomaar 
kan, hoor.” 
David krijgt sinds drie jaar woonondersteuning. Met als doel steeds zelfstandiger te gaan 
wonen. “Met de begeleiding heb ik ’s avonds altijd een contactmomentje. Met hen heb ik wel 
afgesproken dat ze na twee of drie keer bellen zelf naar binnen mogen gaan als ik niet open-
doe. Want stel dat ik een heftige aanval heb gehad. Soms moet ik noodmedicatie en dan raak 
ik bijna letterlijk out of my body. Dan ga ik rare dingen appen naar vrienden. Dat slaat echt ner-
gens op. ‘Wat ben jij voor weirdo’, zullen ze wel denken. Ik schaam me daarna helemaal kapot 
en durf gewoon niet op mijn mobiel te kijken. Net als dat je straalbezopen bent. Dan gaan ook 
alle remmen los. Dat is heel naar en dat maakt het ook zo ingewikkeld. Ik heb emotioneel wel 
veel last van mijn aanvallen. Maar ik vind het fijn dat ik hier geholpen word bij het bereiken 
van een leven dat ik echt graag wil. Want uiteindelijk wil ik graag zo zelfstandig als mogelijk 
leven. Dat is ook waar PNH voor dient. Het is niet bedoeld om hier voor de rest van je leven te 
blijven, maar ze stomen je klaar en trainen je. Toevallig had ik het er gisteren nog met begelei-
ding over. Binnenkort gaan we weer eens om de tafel om te kijken waar en wat er mogelijk is. 
Ik vind het fijn dat ik hier kan zijn en geholpen kan worden, maar uiteindelijk is dit niet wat ik 
wil blijven hebben.”

Opdracht
“Ik zit hier ook in de cliëntenraad. Toen ze daar hoorden dat ik creatief ben, vroeg de ondersteuner 
of ik niet wat tekeningetjes wilde maken voor de verschillende onderdelen van het verslag. Dat was 
leuk om te doen. Of ik meer van dat soort opdrachten wil? Ja hoor, kom maar op!” 

“Ik ben een hele gevoelige jongen. Totaal geen stoere patser. En als je naar mijn werk kijkt zie je volgens 

mij… Het is niet heel objectief, maar heel uitend. Ik ben nog wel aan het uitvinden wat mij typeert.”

“Mijn werk 
was niet 
mooi omdat 
ik niet mooi 
keek”

“Kunst is voor mij een uitlaatklep, jaaaaaa, zeker. Ik heb ook een speciaal 
canvas thuis. Het ziet er niet uit, maar het is speciaal bedoeld voor als 
ik ergens mee zit. Ben ik verdrietig, ben ik boos of wat dan ook dan 
gebruik ik deze om gewoon alles erop te smijten.” David van Batum (34) 
woont ‘via’ De Mantelmeeuw in Alkmaar en zit in het derde jaar van een 
kunstopleiding bij Artiance. Aan Bladeren vertelt hij wat het hem brengt 
én wat hij nog graag wil bereiken. 

et fijne van canvas vind ik dat ik kan vertellen wat ik wil. Het 
maakt dat canvas niet uit wat ik voel. Dat kan ik niet heel 
logisch omschrijven, maar het is een beetje wat anderen 
bijvoorbeeld met zingen hebben. Kunst heeft mij zo geholpen 
met groeien. De opleiding vooral ook. Ik weet nog heel goed 
in mijn eerste jaar… We begonnen met de les en dan had ik 
heel vaak dat ik gefrustreerd raakte en huilend de klas uitliep. 
Omdat ik zag hoe triest en lelijk mijn werken waren. Ik werd 
geconfronteerd met mijn gedachten. In een klas zijn er altijd 
meer die het beter doen dan jij. Daarom ging ik door de do-
cent heen lopen lullen en stomme opmerkingen maken zodat 
we niet konden beginnen. Op een gegeven moment werd er 
gezegd: ‘Misschien moet David hier dan maar weggaan’. Toen 
kwam er op een random dag in me op: ‘Die mensen hebben 
niks te maken met wat ik zie en voel. Daar hoeven ze niks 
mee. Maar ik projecteer het wél op hen. Het heeft eigenlijk 
meer met mij te maken. Daar moet ik aan werken’. Dat is heel 
goed gelukt. Pas op dat moment begon ik te zien dat mijn 
werk niet mooi was omdat ik niet mooi keek. Toen ik dat niet 
meer deed begon ik te zien dat ik ook dingen kon waar ik trots 
op mag zijn.”

Foutjes bestaan niet
“Per semester krijgen we een ander vak: Cobra, kunstbeschou-
wing, kubisme, kunstgeschiedenis. We hebben net een stage 
gehad. Ik kon bij een abstract expressionistisch kunstenaar in 

H zijn atelier terecht. Dat was supertof. 
Veel mensen die geen verstand hebben 
van kunst zeggen vaak over abstracte 
kunst: ‘Dat kan de kat van mijn ouders 
nog’. Wat ik fijn vond is dat die kunste-
naar exact hetzelfde te werk ging als 
ik. Want ik maak best wel extraordinary 
kunst zeg maar en dan heb ik soms wel 
eens het gevoel dat ik een amateurtje of 
een groentje ben. Omdat veel mensen 
vandaag de dag mijns inziens alleen iets 
mooi vinden als het klopt met onze re-
aliteit. En dat is totaal niet wat ik maak. 
Dus het voelde heel goed daar. Deze 
kunstenaar is professioneel dus het 
maakte me zelfverzekerder over mijn 
werk. Ik heb daar ook veel gesprekken 
over gehad met hem. Bijvoorbeeld over 
of iets ‘klopt’. ‘Ik geloof eigenlijk niet in 
foutjes’, zei hij. ‘Dat is meestal juist het-
geen dat iets toevoegt of wat inspiratie 
naar voren haalt. En dan is het eigenlijk 
een gelukje. Een foutje dat bedenk jij 
zelf. Als jij besluit dat het een foutje is 
dan is het een foutje. Dan ga je jezelf be-
perken. Het is maar een hersenspinsel.’”
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         EEN 
  KOFFER VOL 
INSPIRATIE OVER   
     DUURZAAMHEID
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Duur-zaam-heid: ‘heeft betrekking op dingen die geproduceerd 
of verkregen zijn op een manier die het milieu en de natuur zo 
min mogelijk belast’. Oef, best een mond vol. Iets korter dan: 
‘Relatief milieuvriendelijk’, ‘grondstofbesparend’. Oké, die wordt 
al wat duidelijker. Maar het blijft een wat lastig woord om te 
omschrijven. En zo breed. Toch horen we er veel over, worden 
er wetten en regels omheen gemaakt en vinden veel mensen 
duurzaamheid een belangrijk onderwerp. 

ok bij stichting De Waerden zijn ze ermee bezig. En 
daarom vroegen ze ‘onze’ theatergroep Eenhoorn uit 
Alkmaar een film te maken over duurzaamheid. Om 
het onderwerp beter bij cliënten onder de aandacht 
te kunnen brengen. En daar stopte het niet. De thea-
tergroep bedacht er een inspiratiekoffer bij en vanuit 
Esdégé-Reigersdaal haakte Willy Kenter van Slimmer 
aan om dat idee verder uit te werken en vorm te ge-
ven. Medio januari wordt de koffer –met de film erin 
natuurlijk– gelanceerd. 

Groter
Voor de acteurs zit het werk er nu op, maar ze kijken 
met plezier terug op een mooie productie. En hart-
stikke duurzaam ook nog. Want de film kan keer op 
keer gebruikt en bekeken worden. Net als de koffer 
met spelmaterialen. Acteur Inge van Velzen: “In de 
film spelen we een aantal scènes die te maken heb-
ben met duurzaamheid. Er is nog veel meer natuur-
lijk, maar we kunnen niet alles laten zien.” “De spellen 
en inspiratiebronnen die in de koffer komen, sluiten 
aan op de elementen die in de film voorkomen”, vult 
Mathijs Faber aan. “Wij hopen als maker van dit pro-
ject dat het een stap vooruit brengt in de wereld. Dat 
ze er echt mee aan de slag gaan. We hopen echt dat 
het aan gaat slaan. Het meeste hoop ik nog dat het 
groter wordt dan alleen bij Esdégé-Reigersdaal.” 

Groeien
De film kun je in één keer bekijken of in delen als bij-
voorbeeld je spanningsboog niet zo groot is. En dat 
geldt natuurlijk net zo goed voor de materialen die 
in de koffer zitten. “In de koffer vind je verschillende 
materialen en spellen”, legt Willy uit. “Die allemaal 
terugslaan op onderdelen uit de film. Zo zit er een 
opdracht in over het sorteren van afval. Want wat 
doe jij als je de straat op gaat? Laat je troep liggen of 
raap je het op? Ook zitten er recepten in en stellen we 

de vraag: Is het per definitie een gerecht met vlees 
of wissel je het af? Daarnaast zit er een grijper in, 
een bordspel over het milieu en een kalender vol 
duurzame dagen en tips. Sommige mensen zullen 
misschien iets missen in de koffer, want er heeft zo 
veel te maken met duurzaamheid. Daarom is het 
ook een groeikoffer. Soms komt er weer iets bij. En 
is de koffer vol dan gaat er misschien weer iets uit. 
We nodigen mensen ook van harte uit om er zelf 
iets aan toe te voegen.”

Knop omzetten en gaan
Inge sluit af met een duidelijke boodschap: “Ik vind 
dat het nu chaotisch en slecht is geregeld in de po-
litiek. Dat hoort niet. Ik word er af en toe verdrietig 
van wat ik allemaal op de grond vindt. Sigaretten 
en bananen en kauwgom, het duurt hartstikke lang 
voor het verteerd is en het is gevaarlijk voor dieren. 
Dat doet pijn van binnen. Kom op! Ik hoop dat de 
film en de koffer nog verder gaan dan zorginstellin-
gen. Het lijkt wel of iedereen vergeten is dat de aar-
de over een eeuw niet meer de gewone aarde zal 
zijn zoals we hem gekend hebben. We hebben het 
zelf gedaan. Dus moeten we ook zelf het probleem 
oplossen. Nu moeten wij de knop omzetten, nu 
moeten wij gaan.” 

O De film bestaat uit een aantal scènes.

"Daarom is 
het ook een 
groeikoffer"

De plastickoning. Een scène uit de film.

Meer weten over de koffer, hem bestellen  
of gewoon nieuwsgierig naar de film? 

www.esdege-reigersdaal.nl/info-voor-clienten-leren

Je kunt ook altijd contact opnemen met Willy van 
Slimmer via: slimmer@esdege-reigersdaal.nl
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en gezinnetje, twee dochters, een baan 
in de techniek. En in 2000 werd ik opa 
van ons eerste kleinkind. We konden 
ons geluk niet op. Na drie jaar twijfelen 
bleek zij echter het fragiele X syn-
droom te hebben en later ontdekten ze 

ook nog een stukje autisme. De toekomst werd in-
eens compleet anders dan gedacht. Maar aan haar 
dank ik deze stap. Mijn dochter zei: ‘Pap, wat je met 
haar doet, moet je ook aan anderen gunnen.'”

Ze bedacht het waar je bij stond
“Ik sprak met iemand van vrijetijdsbesteding op 
het Reigersdaalterrein en begon met rolstoeldan-
sen. Dat ging al snel over in andere dingen. Want, 
het zijn lieve mensen, maar ik merkte dat dit het 
toch niet voor me was. Toen mocht ik met Wilma 
Remmé richting Steunpunt Obdam. Dat werd 
toen net opgezet. Zij was de eerste tien jaar mijn 
senior. Zij heeft mij het omgaan met cliënten in de 
maatschappij geleerd, geweldig hoor. We hebben 
gerust wel woorden gehad. Maar tsjoh, die kan 
ook trots zijn op zichzelf. Ze bedacht situaties waar 
je bij stond. Het kon bij haar allemaal. Ik wilde 
graag leren werken met mensen met epilepsie. 
Als vrijwilliger kon ik helaas niet officieel opgeleid 
worden, maar ik kreeg wel de kans mee te doen 
aan trainingen die begeleiders volgden.” 

Energie en wijsheid
“Ook op de boerderij in Hensbroek heb ik later een fantastische tijd ge-
had. Samen met een begeleidster waar het super mee klikte. We raakten 
bevriend en zijn dat nog steeds. Daar heb ik gewerkt met een doof-
stomme jongen en heb ik ondersteunende gebarentaal geleerd. Door 
hem werd ik veel bewuster van mijn handelen, echt waar. Prachtig. De 
mooiste ervaring daar zal ik nooit vergeten: Het heeft wel driekwart jaar 
geduurd, maar we bleven het paard daar keer op keer brood geven. Het 
paard kwam naar mij toe, maar voor de cliënt deed hij stapjes terug. Die 
dieren zijn supergevoelig. Maar uiteindelijk heeft hij gewoon een stukje 
brood gegeven! Als ik dat aan mensen vertel vragen ze zich weleens af 
waar ik het over heb. Maar dat was zo gaaf. Ik ging inzien dat je sommi-
ge cliënten echt moet begeleiden, maar dat een heleboel van hen ook 
alleen maar even over de drempel geholpen moet worden. Na zoveel jaar 
ga je gedrag herkennen. Je leert ontzettend veel van deze mensen. Het 
geeft je zoveel energie, maar ook wijsheid.”

Dat zal ik nooit vergeten
“Toen de boerderij stopte, ben ik bij Centrum 31 en De Vonder terechtge-
komen. Het meest #TROTS ben ik op het samen maken van een gedicht 
met een cliënt die een spraakcomputer heeft. We hebben het samen 
voorgedragen met kerst. Om dat voor elkaar te krijgen, want zo’n spraak-
computer kan zo weinig met intonatie… Dan heb je samen iets gedaan. 
En oh ja, ik vergeet van m’n leven niet dat ik met de rolstoelfiets de weg 
op ging. Poe, zwaar werk hoor, maar ik heb een cliënt nog nooit zulke 
ongelooflijke kreten horen uiten van vreugde. Je hoort het. Ik ben er nog 
steeds vol van.”

Moet ik dit blijven doen?
“Helaas kreeg ik een herseninfarct, maar ik had mazzel. Ik ben er nog en 
heb weinig restverschijnselen. Geestelijk kwam ik tot rust. Maar toen… 
stelde ik mezelf de vraag of ik dit wel moest blijven doen. ‘Ja’ werd het 
antwoord, want dit is mijn ding. Ik heb alleen de boel wel omgegooid. 
Een andere dag, andere cliënten, een vast patroon. Voor ik actie onder-
neem kijk ik naar de begeleiders: Wat is er nodig? Zij kennen de cliënten 
het best. De relatie met hen is erg belangrijk. En ik heb nog evenveel 
plezier als in het begin en dat hoop ik nog een tijdje te houden!” 

Een hele rits namen vliegt uit zijn mond. Bij vele locaties heeft hij zich ingezet.
Een sloot aan ervaring heeft hij opgebouwd. Ton van der Kleij is al twintig jaar 
vrijwilliger bij Esdégé-Reigersdaal: “Waarom ik graag in Bladeren wilde? Ik wil graag 
vertellen wat me bezielde dat ik dit ben gaan doen. Door de jaren heen ben ik veel 
mensen tegengekomen en heb daardoor heel wat ervaring opgedaan. Ik denk dat 
andere mensen daar ook veel aan hebben en ik ben #TROTS op het vrijwilligerswerk.”

“	Het geeft 
je zoveel 
energie, maar 
ook wijsheid”

E

# T R O T S
T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

Vrijwilliger 
Ton van der Kleij
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en zestal pubers zit aan een gro-
te tafel. Twee van hen kletsen 
een beetje over het weekend, 
een ander staart over een kop 
koffie naar buiten. Begeleidster 

Puck Janssen vraagt naar hoe ze zich voelen en laat 
iedereen een cijfer geven aan de start van de dag. 
“Thobias, hoe zit jij er in vandaag?” “Ja, wel goed, 
heb wel slecht geslapen vannacht.” “Met welk cijfer 
begin je vandaag?” “Een 6.” “En jij Jelaisa?” “Moe. Ik 
haat het weekend.” 

Als iedereen een cijfer heeft gegeven volgt een 
groepsgesprek. Themakaartjes met zeer uiteen-
lopende vragen nodigen uit tot gesprekken; ‘Op 
welke drie dingen van je lichaam ben je trots’ of 
‘Wat vind je leuk aan je ouders’. Het gesprek gaat 
alle kanten op, de jongeren vertellen over hun 
ervaringen. Het valt op hoe respectvol iedereen 
met elkaars antwoorden omgaat. “We werken met 
de jongeren aan hun sociale vaardigheden. De 
groep is een grote steun voor hen en een voor-
beeld. Sommigen zitten hier al twee jaar, anderen 
nog maar net. We helpen ze om weer naar school 
te kunnen gaan.” Eline Jillings is cliëntbegeleider 
op Het Portaal. “Al deze jongeren zijn of dreigen 
uit te vallen op school. Ze hebben allemaal een 
stoornis in het autismespectrum en een normaal 
tot bovengemiddeld IQ. De grote schoolklassen en 
hoge druk konden zij niet meer overzien. Eenmaal 
vastgelopen, komen ze thuis te zitten.” 

Thobias is 15 jaar en komt al twee jaar bij Het 
Portaal. “Ik lag de hele dag in m’n nest thuis, zwaar 
depressief. Ik ben zeg maar genetically een nacht-
persoon. Mijn moeder kende Het Portaal en zo ben 
ik hier gekomen.” 

J O N G E R E N
T E K S T 
Manon Bruijns

FOTO G R AFI E
Alexandra Heeremans

SAMEN STERK 
BIJ HET 
PORTAAL

De puberteit. Het is al geen gemakkelijke fase in 
je leven met puistjes, worstelingen over wie je 
bent, loskomen van je ouders en meer van dat 
soort zaken waar je voor komt te staan. Tel daar 
nog de bijkomende uitdaging van een autisme 
spectrum stoornis bij op en je loopt als puber 
de kans vast te lopen. Het Portaal in Den Helder 
biedt jongeren die uitvallen op school een 
mogelijkheid om tot rust te komen en te bouwen 
aan nieuwe mogelijkheden. 

E

Eline: ”Als het op school écht niet meer lukt worden de jongeren door-
verwezen naar ons. Wij helpen ze weer een ritme te vinden. Met psy-
cho-educatie bijvoorbeeld. Hier leren ze wat autisme is en wat het voor 
hen betekent. Ze werken hier ook aan zelfredzaamheid en aan sociale 
contacten.” 

Een grote wens van Het Portaal is nog dat scholen eerder hun hulp 
inschakelen. Vóórdat jongeren uitvallen. Dat zou veel uitval kunnen 
voorkomen. Jelaisa zit ook bij ons gesprek. “Eind van de eerste klas, begin 
tweede had ik veel stress en raakte ik depressief. Door corona waren er 
ook veel veranderingen. Ik was steeds vaker ‘ziek’.” Tijdens de lockdown 
ging het wat beter met Jelaisa maar daarna was ze vaker thuis dan op 
school. “Ik voelde me anders dan iedereen en had last van de druk en van 
teveel prikkels. Ik werd veel gepest.” In het derde jaar van de middelbare 
school werd Jelaisa getest op autisme en kwam ze bij Het Portaal. “Het 
gaat beter maar nog wisselend. Er is hier geen druk en er zijn minder 
prikkels.” Ook Thobias merkt vooruitgang: “Mijn ritme is nu goed, ik slaap 
nog wel slecht. En ik begin weer twee dagen op school!”
Terwijl Jelaisa en Thobias vertellen, zit Eline aan tafel te glimmen. “Ik 
zie een heel andere Thobias nu dan in het begin. Moet je zien wat jullie 
bereikt hebben. Je bent behulpzaam en je maakt goed contact, en Jelaisa 
heeft al zoveel inzicht gekregen. Ik ben zo trots op jullie!” 

"DE JONGEREN 
WERKEN AAN 
ZELFREDZAAMHEID 
EN SOCIALE 
CONTACTEN"

Een spelletje voor de broodnodige ontspanning
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zijn ons er gerust van bewust dat het nooit makkelijk geweest is, hoor. Als ouders krijg je toch 
enigszins gekleurde rapportages te zien. Zo gaan die dingen nu eenmaal. 

We besloten het niet te doen
We maken een sprongetje. Thuis was iedereen op Pim na inmiddels uitgevlogen. Met Pim ging 
het op zich goed, maar het beslag was wel enorm. “En wij werden ouder en ouder”, vertelt Jan 
verder. Op een bepaald moment moest hij toch de deur uit. Voordat wij het lichamelijk niet 
meer aankonden. Niet dat je in een crisissituatie terechtkomt omdat het niet meer gaat. Dat 
wilden we graag voor zijn. De manier van benadering bij AC Zuidwijk beviel ons wel: ‘Als Pim uit 
de band springt hebben wij iets gemist of verkeerd gereageerd'. Dan is het zo onveilig dat hij 
uit de band springt en niet andersom. Wij moeten zorgen dat de situatie weer zo veilig is dat hij 
niet uit de band hóéft te springen.’ Dat sprak ons aan. Dus meldden we hem aan voor wonen bij 
Esdégé-Reigersdaal. Jaren hoorden we niks. Dat had ongetwijfeld met de wachtlijst te maken. 
Op een bepaald moment kon hij bij een cluster terecht. Dat was nog op het oude Reigersdaal-
terrein. Maar toen kregen we net een pleegkind binnen waarmee Pim zich mooi ontwikkelde. 
In gesprek met haar zei ze: ‘Weet je wat het ergste is wat een kind kan overkomen? Als je weg-
gestuurd wordt. Ja, verdorie, wij zijn wel met Pim bezig en het gaat ontstellend leuk nu hier. 
Moeten we op dit moment dat proces verstoren? Dus besloten we het niet te doen.”

Een go gegeven
Pim bleef op de wachtlijst staan. Maar toen was er weer jaren radiostilte. ‘Gaat dit wel goed?’, 
dachten Jan en zijn vrouw Annet. “We kregen het gevoel dat als je niet schreeuwt, je niet aan 
de beurt komt. Dat vonden we niet eerlijk en dat begrepen ze bij Esdégé-Reigersdaal wel. En 
toen kwam uiteindelijk de vraag van de Latei. Die locatie moest nog gebouwd worden. We 
hebben een x-aantal gesprekken gehad met clustermanager Tanja Stam en haar rechterhand 
Eline van Weelderen, kregen er een goed gevoel over en hebben het een go gegeven.”

Basis van succes
Pim zelf was in eerste instantie niet betrokken. Toen de verhuizing zeker was, vertelden zijn 
ouders dat hij op zichzelf ging wonen. “Dat vond hij in eerste instantie een slecht plan. Dus 

“Dit jaar zijn 
we voor het 
eerst twee 
weken op 
vakantie 
geweest”

Pim thuis bij zijn ouders 

“Die benadering 
beviel ons wel”

P i m  p r o f i t e e r d e  v a n  d e  k o r t e  l i j n t j e s 
t u s s e n  w o n e n  e n  d a g b e s t e d i n g

V E R H U I Z E N
T E K S T 
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e vallen gewoon eens met de deur in huis. 
“Pim was 29 jaar geleden onze tropische verrassing 
in Hollandse melkchocola”, introduceert Jan van 
der Putten zijn zoon. “Vanaf het begin was hij heel 
ingewikkeld. Maar dat was ons niet vreemd aange-
zien we al jaren pleeggezin waren. Die kinderen ko-
men ook niet voor hun zweetvoeten. We maakten 
ons er niet zo druk om. Lichamelijk was Pim zo ge-
zond als een vis overigens, maar zijn spraakontwik-
keling kwam niet op gang. Dan denk je eerst: hij is 
doof. Maar toen werden de mededelingen steeds 
vervelender en kregen we van professor Briët, de 
autismespecialist in die tijd, te horen dat we ons op 
het ergste moesten voorbereiden.”

”Dit was toch van een grotere orde. Pim was 
volstrekt niet aan te sturen. Wandelen in de duinen 
was bijvoorbeeld hartstikke leuk, maar als hij geen 
zin meer had dan ging ie zitten en niet meer voor- 
of achteruit. En thuis ook: niet aan te sturen! Eerst 
ging hij naar een ODC (orthopedagogisch dagcen-
trum, red.) in Heemskerk. Wij woonden destijds 
in Uitgeest. Daar bleek hij veel te intelligent voor 
en toen is hij naar De Alk gegaan, een school voor 
speciaal onderwijs in Alkmaar. Zijn lagere school 
heeft hij doorgebracht met vallen en opstaan. 
Leren lezen bijvoorbeeld was lastig. Letters plakken 
kon hij niet. Wat hij wel kon was woordbeelden 
onthouden. Vooral die van belang waren voor hem. 
Dat botste met de methode van school. Rekenen? 

Hij heeft geen enkele notie van getallen. Beginnen 
ze met bussommen. Nou, tot ze uit zijn nek kwamen. 
Op het voortgezet speciaal onderwijs is het helemaal 
misgegaan. Eén juf richtte zich op onderwijs, een 
ander veel meer op zorg. Dat schepte verwarring en 
is helemaal uit de klauwen gelopen. In zijn laatste jaar 
had hij één leraar en ging het beter. Toen heeft hij sta-
gegelopen bij AC Zuidwijk. Daar krijgt hij nog steeds 
dagbesteding. Het was een zoektocht om Pim te leren 
kennen en te leren lezen. Sonja Stokman was daar zijn 
begeleider, een heel ervaren iemand, maar ook zij had 
momenten waarin ze soms dacht ‘wat gaan we van-
daag weer meemaken’? Pim kon erg onvoorspelbaar 
zijn met zijn vloeken en agressie. We hebben veel met 
elkaar overlegd en de kennis die wij al over Pim had-
den hebben we gedeeld met het AC. Met als resultaat 
dat hij daar echt zijn plekje gevonden heeft en steeds 
meer begeleiders hem kunnen ondersteunen.”

Fenomenaal
“Psycholoog Willem de Ruiter, fenomenaal die man, 
heeft uiteindelijk een behandelplan voor Pim op-
gesteld: Eerst kijken hoe Pim binnenkomt en aan de 
hand van vijf stadia inschalen (Redactie: Willem legde 
de methodiek van psychomotorisch therapeut Tom 
Gravestein uit. Een methode ove het maken van keu-
zes en gebruik van probleemruimte. In deze metho-
diek met vijf stadia leer je om oplopende spanning te 
signaleren en daarop jouw gedrag als begeleider aan 
te passen). Toen ging het aanmerkelijk beter. En we 

W
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toen hebben we hem voorgelegd dat zijn broers nu toch ook op zichzelf 
woonden. Nou, dat begreep ie wel. Hij is er een aantal keren met Sonja 
wezen kijken. Het terrein van de Latei (aan de rand van wat eerder het 
Reigersdaalterrein was, red.) kende hij al van hun ‘expedities’, zoals de 
supermarktsafari die Sonja voor hem verzon. De lijntjes waren kort. Er 
waren gesprekken tussen AC Zuidwijk en de Latei. En zijn cliëntbegelei-
der van de Latei heeft ook als een soort stagiair meegedraaid op AC Zuid-
wijk. Dus die kende hij al toen hij daadwerkelijk ging verhuizen. ‘Hé, wat 
doe jij hier?’, reageerde hij en vond het prima. Daar is van tevoren goed 
over nagedacht. Daarnaast hebben wij een aantal gesprekken gehad 
met de Latei over de structuur waar Pim zo goed op gaat. Die hebben zij 
overgenomen en was de basis voor het succes. De overgang was nu niet 
zo groot. Met andere cliënten heeft hij niks, maar met de begeleiders 
wel. Net als op AC Zuidwijk heeft hij hier ‘collega’s’. Andere mensen zijn te 
onvoorspelbaar voor hem. Daar kan hij niks mee.”

Je hoeft niet meer te komen
Het vertrouwen in de mensen bij De Latei moest natuurlijk wel opge-
bouwd worden, maar ging wat Jan betreft ontzettend snel: “We dachten 
na vier dagen wel een telefoontje te krijgen van Pim met ‘je moet me nu 
halen’. Maar dat bleef uit. Hij springt niet of nauwelijks uit de band. Soms 
is er paniek bij hem. Als er iets onverwachts gebeurt. Dan is hij wel van 
de leg en kost het moeite om hem dan weer rustig te krijgen. Als zijn fiets 
stuk is of als het regent bijvoorbeeld. Toch heeft hij zich enorm ontwik-
keld. Over fietsen gesproken. Dat kan hij. Dus stelde ik voor samen van 
AC Zuidwijk naar De Latei te fietsen. Ik dacht, dat ga ik hem leren zodat 
hij niet met de taxi naar dagbesteding hoeft. ‘Pap, je hoeft niet meer te 
komen’, zei hij al snel. ‘Ik kan het zelf’. Sindsdien fietst hij gewoon zelf. Hij 
heeft één keer een eenzijdig ongelukje gehad. Maar daarna is hij gewoon 
weer gaan fietsen. 
De volgende stap was de verhuizing van mijn vrouw en mij naar Heer-
hugowaard afgelopen maart. We waren maar heen en weer aan het 
karren en wilden dichter bij Pim wonen. Nu hebben we bereikt dat hij op 
vrijdag zelf naar ons toekomt.”

Nieuwe structuur
Een van de redenen dat hij in het weekend nog bij ons is, is omdat je 
langzaam een nieuwe structuur moet maken voor hem. Eten is bij Pim 
echt een ding. Hij houdt van wat wij koken. En op zaterdag doen we altijd 
boodschappen. Dat is een hoogtepuntje. Veel communicatie met hem 
is ingetraind. Als wij op zaterdag met z’n tweeën naar de supermarkt 
gaan dan lijkt het of we heel goed met elkaar kunnen praten. Maar daar 
hebben we lang over gedaan en het is altijd hetzelfde. En als er dan een 
vreemde komt dan weet hij het niet meer. Enige nadeel is dat wij in het 
weekend nooit iets kunnen doen, mijn vrouw en ik. Maar dit jaar zijn we 
wel voor het eerst twee weken op vakantie geweest. Vorig jaar hebben 
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we nog van alles georganiseerd om een weekje 
weg te kunnen. Dit jaar allemaal niet. Alleen alles 
goed doorgenomen. Dan eet hij kant en klaar ma-
caroni of boerenkool van de Deka. En dat ging ook. 
En ik had een ‘nieuwe dingen eten dag’ in het leven 
geroepen op woensdag. Dat ging niet gebeuren. 
Maar ja, hij is niet doodgegaan van de honger.”

Gunfactor
“Een goede relatie met het netwerk van Pim is 
fijn. En het voordeel van Pim is dat hij een gunfac-
tor heeft. Pim is gewoon een leuk kereltje. Hij is 
weliswaar bijna dertig en groot, maar het is in feite 
een kereltje. Pim heeft twee hele sprekende ogen, 
kan erg lachen en heeft ook humor. Ook al maakt 
hij steeds hetzelfde grapje”, lacht Jan. “Zeker als hij 
ziet dat er één aanslaat. Oké, oké, hij is natuurlijk 
mijn kind, maar de mensen die met hem in aanra-
king komen –dat zijn er niet zoveel- vinden hem 
echt leuk, hoor.”

Komisch dus eigenlijk wel
“En wat als wij er niet meer zijn? Langzamerhand 
bekijken we wat we daarvoor moeten regelen. Het 
testament bijvoorbeeld. De weekenden gaan we 
op den duur wellicht eens anders inrichten. Om de 
week daar kan hij niets mee en voorlopig functio-
neert dit nog prima. En ook bij ons thuis ontwikkelt 
Pim zich nog steeds. Hij helpt bijvoorbeeld mee 
met tafel dekken, pakt na het broodje eten de stof-
zuiger en de boodschappen tilt hij ook. Zo heeft 
hij wel meer hele leuke dingen: smokkelen hebben 
we dat genoemd. Lopen we door de Albert Heijn 
en dan gooit hij zomaar iets in de kar onder de 
rest van de boodschappen. Pak ik alles in de tas en 
dan kom ik weer iets tegen. Dan heeft hij weer een 
enorm plezier met zichzelf dat het weer gelukt is. 
Soms laat ik dat dan ook gebeuren want ik geniet 
van het plezier en heb ook mijn eigen lol. ‘Het is 
weer gelukt pap’, zegt hij dan. ‘Oh ja, wat stom. 
Ik moet toch beter opletten’, reageer ik. Of chips 
jatten thuis. Maar het dan daarna wel vertellen om-
dat het ook wel spannend is. Komische dingetjes 
dus eigenlijk wel. Of de arm om me heen na het 
boodschappen doen omdat hij ook wel beetje moe 
is waarschijnlijk. Onze grote kleine vent.” 
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Op jezelf? 
Op een ander? 

Op elkaar?

Stuur dan een mail naar bladeren@esdege-reigersdaal.nl
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