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De volgende Bladeren verschijnt in januari

Volg ons ook op sociale media

Redactie
Bladeren wordt gemaakt door de afdeling Communicatie 
van Esdégé-Reigersdaal. Heb je vragen over Bladeren? Heb je 
een idee voor een artikel of een fotoreportage? Of heb je iets 
meegemaakt, ben je #TROTS of wil je iets anders delen? 

Stuur dan een mail naar bladeren@esdege-reigersdaal.nl

Dit magazine hoef je nooit te missen! 
Wil je Bladeren digitaal lezen? Wil je het magazine gratis 
afhalen op een van onze afhaalpunten? Of wil je dat we 
Bladeren thuisbezorgen? Het kan allemaal.

 
Ga naar www.esdege-reigersdaal.nl/magazine
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GROTE LIEFDE 
VOOR KLEINE 
KERMISSEN

# T R O T S
T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

Precies hetzelfde
Het kost ook allemaal wat dus Ron is iets 
minder actief met bouwen dan vroeger. 
Maar af en toe bedenkt hij weer iets. Hij 
wilde het geheel wat levendiger maken 
met mensen erbij dus kwam er een film-
ploeg van NH Nieuws bij te staan. Zijn 
laatste project was zijn werkauto bij de 
groenvoorziening van WerkSaam. “Ik wil-
de hem precies hetzelfde. Met het logo. 
Dus ben ik hier naar een bedrijfje gegaan 
dat stickers maakt. Kwam ik met dat 
autootje an, werd er meteen gelachen: 
‘Moet het daar op? Nou, we gaan het 
proberen voor u’. En hij staat erop, hoor! 
De poppetjes met de bladblazer en één 
die bij de boom aan het werk is, maken 
het af.” Mooi werk! 

Maar het gaat kapot
“Die maat van me liet ook zijn zolder zien 
met miniaturen. Nou, verliefd wil ik niet 
zeggen, maar ik was wel verkocht. Toen 
haalde je dat spul nog in de speelgoed-
winkel. Ik kwam steeds meer modellen 
tegen en heb er heel wat gemaakt. De 
mooiste die ik ooit bouwde was een wild-
waterbaan. Maar het is van kunststof dus 
het ging op een gegeven moment kapot. 
Dat ging me aan mijn hart, maar het werd 
ook allemaal een beetje teveel. Toen heb 
ik nagedacht. Ik heb een aantal bouw-
dozen met opleggers van vrachtwagens 
gekocht. Zo kon ik de mooiste dingen 
bewaren. Die zijn nu op transport naar de 
kermis toe, zeg maar. Het mooiste staat 
nog geëtaleerd in een glazen kast boven.”

Ron Pierlo uit Zwaag leest Bladeren wel vaker: “Daar 
staan wel mooie dingen in”, opent hij het gesprek. 
“Dus het leek me wel mooi om daar met mijn hobby 
in te staan: de kermis. Van jongs af aan boeit dat me. 
De verlichting en de attracties en hoe dat draait. Ik zie 
het liefst het nieuwste van het nieuwste.” En het bleef 
niet bij het kijken. Ron bouwde in miniatuur uren, 
dagen, weken, zelfs maandenlang attracties na. 

n het verleden ben ik eens naar een kermisbedrijf 
in Heerenveen gegaan. Bij die fabriek waren ze 
met een reuzenrad bezig. Ik vroeg gewoon of ik 
mocht kijken. ‘Voor jou maken we een uitzonde-

ring’, zeiden ze. Maar we moesten wel met beveiliging van het 
bedrijf. Als dat rad in Hoorn komt, wil ik vanaf het begin het 
opbouwen meemaken, dacht ik toen. Dat heb ik ook gedaan.”

Boeiend genoeg?
“Via een maat van me van vroeger ben ik bij een kermis in 
Duitsland terechtgekomen. Hij was in mijn beleving onwijs aan 
het opscheppen over een achtbaan met loopings! Dat geloofde 
ik niet. Dus zei hij: ‘daar gaan we heen’. Kom ik daar aan, nou, hij 
stond er hoor. Ik wist niet wat ik zag.
Ik ga nu wel minder naar kermissen. Vooral die in Duitsland, 
Hoorn en Tilburg nog. Tilburg is de grootste van de Benelux. 
Eerst kijk ik op internet wat er komt. Is het boeiend genoeg? 
Anders is het zonde geld. In Hoorn kan ik zo even heen, Tilburg 
en Duitsland zijn wel een eind weg.”

I

“VERLIEFD 
WIL IK NIET 
ZEGGEN, 
MAAR 
VERKOCHT 
WAS IK WEL"
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“MENSEN HELPEN  
IS WAT IK  
GRAAG DOE”

N I E U W K O M E R
T E K S T 
Roos Slot

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

N i e u w k o m e r  A b o d  w e r k t  s i n d s 
d r i e  j a a r  b i j  H e t  E r f 

Mensen helpen is wat Abod Al 
Mohamad altijd al graag deed. Eerst als 
maatschappelijk werker in Syrië, later 
als tolk in het AZC en als vrijwilliger voor 
stichting Vluchtelingenwerk. Inmiddels 
werkt hij alweer drie jaar bij Het Erf 
in Heerhugowaard. Een persoonlijk 
verhaal van een trotse begeleider. Over 
de raketaanvallen in Syrië, het leven in 
het AZC en zijn gedrevenheid om de 
Nederlandse taal te leren. 

het eigenlijk niet begrepen. Als ik zit in vergadering kan ik niet al-
tijd volgen. 1-op-1 is prima maar in een groep is lastig. Moeilijke 
woorden zocht ik thuis op. Wat betekent dat wat ik heb ge-
hoord? Om te onthouden. Als ik er met de taal niet uitkom, laat ik 
foto’s zien of pak ik Google Translate. Soms vragen cliënten aan 
mij ‘weet je wat dit is?’ Dan leggen ze mij uit en heb ik weer een 
Nederlands woord geleerd. Zo helpen we elkaar.”

Groeien 
“Het contact met de cliënten vind ik erg leuk. Ze noemen mij hun 
beste vriend. Ik weet niet of ze weten wat dat betekent maar ik 
vind het heel lief. Als een cliënt onrustig binnenkomt en ik kan 
hem rustig maken, ga ik supertrots naar huis. Na een jaar ging ik 
de basisopleiding doen. Ik wilde groeien. De opleiding was in het 
Nederlands. Een onderdeel was een medicatiecursus met Latijn-
se woorden. Voor anderen was het Latijns-Nederlands. Voor mij 
Latijns-Nederlands-Arabisch, om de tekst te begrijpen. Maar het 
is gelukt. Gehaald! Ik wil nog meer groeien maar nu even rust. Ik 
werk nu drie jaar op Het Erf en sinds kort ook bij de crisisopvang 
op hetzelfde terrein.”

Nederland versus Syrië  
“In Syrië gaan alle mensen aan het einde van de middag naar 
het terras, om te kletsen en te drinken. Iedereen komt samen. 
Ook mensen met een beperking. Dat is in Syrië heel normaal. Dat 
proberen we hier in Nederland ook. De cliënten wonen in maat-
schappij. Maar mensen houden afstand. Daardoor begrijpen de 
mensen elkaar niet. Maar in Syrië hebben we geen dagbesteding 
zoals hier. Mensen met een beperking blijven daar gewoon thuis. 
Ze groeien niet, zeg maar.”

“Op een andere locatie heb ik een Syrische cliënt ondersteund. 
Hij durfde niet naar dagbesteding. Collega’s konden niet met 
hem communiceren. Hij kan zelf niet praten en begrijpt de 
Nederlandse taal niet. Ongeveer zes maanden heb ik met hem 

n 2019 was er een project voor nieuwkomers. 
Daar heb ik Rona (clustermanager, red.) ontmoet. 
Ze vroeg wat voor werk deed ik. In Syrië was ik 
maatschappelijk werker. Mensen helpen is wat 

ik graag doe. Maar hier is mijn diploma niet geldig. Rona vroeg 
mij of werken bij Esdégé-Reigersdaal iets zou zijn. Eerst zonder 
diploma en dan later de basisopleiding. Ik ben gaan kijken bij 
verschillende locaties. Dat vond ik heel spannend. Ik had niet 
eerder gewerkt met mensen met een beperking. Ik was toen drie 
jaar in Nederland. Mijn taal was nog niet oké. Daarom zei ik eerst 
nee. Maar ik ben niet van thuiszitten. Dus ik vroeg, kan ik eerst 
stagelopen? Dan kunnen we allebei kijken of ik ben geschikt. Na 
drie maanden zei Rona: je bent hartstikke geschikt. Toen kreeg ik 
een contract.” 

Google Translate 
“Die eerste jaar was niet makkelijk. Vanwege de communicatie, 
de taal. Ik heb gewoon tegen de cliënten gezegd dat mijn Ne-
derlandse taal nog niet zo goed is. En collega’s gevraagd om niet 
snel te praten, en in korte zinnen. Soms zeg ik ‘ja’, maar heb ik 

I
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gewerkt. Eerst hij wilde het gebouw niet in. Daarna was het 
één kop koffie en weer weg. Opbouwen. Vertrouwen. Inmid-
dels gaat het goed. Ik heb hem wat Nederlandse woordjes 
geleerd waardoor hij andere collega’s begrijpt.” 

Tolk in het AZC
“Toen ik net in Nederland was, stond ik buiten de maat-
schappij. Ik zat in het AZC. Slapen, eten en verder kon ik niks 
doen. Ik ging zelf met een telefoon Nederlands leren. Maar ik 
wilde leren praten met de mensen. Dus ik ging naar buiten. 
Ik leerde ‘goedemorgen’, dus ik ging mensen begroeten met 
‘goedemorgen’. Ook in de avond. Al snel leerde ik dat je dan 
‘goedenavond’ zegt. Na vier maanden werd ik tolk voor de 
mensen in het AZC. Met simpele vragen kon ik de mensen 
helpen. Ik wist inmiddels best veel woorden. Maar ik wilde 
graag meer doen. Ik wilde beter Nederlands leren dus ging 
naar een restaurant en vroeg of ik daar gratis kon werken, 
om de taal te leren. Ze wilden me graag helpen maar helaas 
mocht dat niet. Ik had nog geen verblijfsvergunning. Later 
werd ik vrijwilliger bij stichting Vluchtelingenwerk, als tolk. 
En bij stichting Babyspullen, om nog meer onder de mensen 
te zijn. Ik heb veel gedaan om de taal snel te leren. Voor 
sommige vrienden ben ik nog steeds tolk. Mijn neef woont 
in Amsterdam, werkt in een fabriek en heeft weinig contact 
met mensen. Dus ik help hem bij afspraken.”

Mensenmens
“Op een avond tijdens de oorlog in Syrië was ik alleen 
thuis. Toen kwamen er raketaanvallen. Toen het rusti-
ger werd ging ik naar buiten, mensen zoeken. Maar er 
was niemand meer. Iedereen gevlucht. Ik was een paar 
dagen helemaal alleen. Die dagen zitten vast in mijn 
hoofd. Toen ik een eigen woning had in Nederland, ik 
ging elke zaterdag naar Middenwaard. Niet om iets te 
kopen. Ik wilde gewoon mensen om me heen. Ik ben 
echt een mensenmens zeg maar. Toen corona begon en 
ik nergens meer mensen zag, dacht ik continu aan die 
paar dagen in Syrië. Behalve mijn neef heb ik hier geen 
familie. Vorig jaar ben ik naar Jordanië gegaan en heb ik 
mijn ouders, broer en zus weer gezien. Het is lastig om 
zo ver weg te wonen. Ik heb er niet voor gekozen, ik had 
geen keuze. De wereld heeft voor mij bepaald.” 

C L I Ë N T E N R A D E N
T E K S T 

Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Alexandra Heeremans

"DE WERELD 
HEEFT VOOR MIJ 
BEPAALD"

Esdégé-Reigersdaal heeft meer dan zestig cliëntenraden. Belangrijke organen die de 
clustermanager en de teams adviseren, kritische vragen stellen en meebeslissen over 
onderwerpen die belangrijk zijn voor hen. De basis van iedere raad is hetzelfde: ze 
hebben allemaal een voorzitter en een secretaris, vergaderen iedere maand en krijgen 
daarbij ondersteuning, spreken namens hun achterban en een keer in de vier jaar zijn 
er verkiezingen. Dat betekent nog niet dat ze allemaal hetzelfde werken, vertellen de 
leden zelf: cliëntenraadsleden van De Vlindertuin (Hoorn), De Zilvermeeuw (Alkmaar), 
LOEK SED KOM (Zwaag) en De Waaier (Den Helder) aan het woord.

Waar zouden we 
zijn zonder onze 
cliëntenraden?

Door de vele namen en een aantal persoonlijke wensen, is ervoor gekozen geen achternamen te gebruiken.
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H ilda bijt het spits af. Ze is sinds kort voorzitter van 
de cliëntenraad van De Vlindertuin in Hoorn, 
maar woont er al zestien jaar. Best spannend, 
zo’n interview. Dus heeft ze ondersteuner Janne-
ke gevraagd er bij te zitten.

Hebben jullie ook een agenda?
“Ja, daar praat ik over voor de vergadering met Janneke. Onze 
ondersteuner. Als ik vrij ben, anders lopen we elkaar mis.” “Ik 
bel Hilda op donderdag om 17:00 uur”, vult Janneke aan. “Dan 
praten we over de agenda. Want ik doe dingen op de computer 
en print het voor ze. Maar wat er op de agenda staat dat ga ik 
niet zelf bedenken. Dat doet de voorzitter samen met de cliën-
tenraad. En ik doe nog iets, want het is lastig om alles te ont-
houden. Dus dan neem ik mijn laptop mee naar de vergadering 
en dan schrijf ik alles op. De voorzitter wacht altijd keurig tot ik 
klaar ben. Hilda is volgens mij de meest trotse voorzitter die ik 
ken. Een hele duidelijke ook. En dan vraag ik de voorzitter altijd 
of het klopt wat ik opschrijf.” “Helemaal top” zegt Hilda. “Soms 
zie ik een letterfout.” “Oeps, foutje!”, lacht Janneke. “Bedankt 
dat je zo goed meekijkt.”

Is de clustermanager wel eens bij de vergadering? 
Hilda: “Wat een ingewikkelde vraag. Als ze kan, mag ze er bij 
zijn. En we vragen ook weleens of ze wil komen praten.”

Waarom wilde je voorzitter worden?
“Mijn vader was ook voorzitter. Op zijn werk. Maar hij is er niet 
meer. Hij zou apetrots op me zijn. Eigenlijk neem ik zijn werk 
een beetje over. Ik heb ook een voorzittershamer. BAM! Op de 
nieuwe tafel maakt ie wel veel geluid. Dan open ik de vergade-
ring. En aan het einde gebruik ik hem om te sluiten.”

stellen. Daarna ging Anja meteen in de raad. Het heeft toen 
nog even geduurd bij mij en nu was ik er klaar voor. Ik kan er 
natuurlijk nog niet heel veel over zeggen, maar ik wil er wel 
bij blijven.” Danny: “Je moet het niet voelen als een verplich-
ting, hè? Want sommige mensen denken dat.” Yvonne: “Nee 
hoor, zo voel ik dat niet.”

Hoe zit de raad in elkaar? 
“We hebben een voorzitter en een secretaris: Yvonne en 
Menno. En de vice-voorzitter is er nu niet. Dat is Anja. Die ligt 
in het zwembad, haha. Dat grapte ze zelf omdat ze de ‘vie-
ze’-voorzitter is. Als voorzitter moet ik opletten dat mensen 
kunnen uitpraten. En dat ze hun hand opsteken als ze iets 
willen vragen en of alles duidelijk is. Binnen twee uur moet 
het gebeurd zijn. Meestal lukt dat wel goed.”

En de clustermanager?
Menno: ”We hebben er twee omdat ons cluster gesplitst is. 
Maar de raad blijft bij elkaar.” Ron lacht: ”Soms zijn ze de kluts 
kwijt, dus hebben we er twee.”
Menno: “Koggenland, Opmeer, Medenblik. Daar is Sarah de 
manager van. En SED is Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland. 
Daar zit Susanne.”
“Tien keer per jaar vergaderen we. Eerst overleggen we met 
elkaar en dan sluiten de clustermanagers later aan. De onder-
werpen bedenken we gezamenlijk.” Yvonne R: “We zijn ook 
nauw betrokken geweest bij samenvoegingen en splitsingen 

 “MET DIE PLUIM 
KUNNEN ZE 
WEER VERDER”

 “MIJN VADER WAS 
OOK VOORZITTER. 
HIJ ZOU APETROTS 
OP ME ZIJN”

Op de foto van boven naar beneden, van links naar rechts: projectleider 

Maarten, cliëntenraadsleden Anja, Ron, Menno, Yvonne R., Danny, 

cliëntenraadondersteuner Heleen, clustermanagers Sarah en Susanne 

en cliëntenraadslid Yvonne G.

p Anja na is de hele raad van LOEK SED 
KOM aanwezig tijdens het interview. 
Wow, een hele vergadertafel vol. Ook 
weer een bijzondere raad. Vanwege het 
feit dat meerdere leden er (meer dan) 
twintig(!) jaar inzitten, er een perfecte 
samenwerking is en ook omdat er 
allemaal familierelaties inzitten.

Hoe zit dat met die relaties?
Yvonne R: “Nou, ik ben de zus van Danny 
en de vrouw van Menno. Jarenlang wa-
ren we met zijn drieën de cliëntenraad. 
Tijdens een nieuwjaarsreceptie hebben 
we gezegd: kunnen er geen nieuwe 
leden bij komen? Toen kwam Ron erbij. 
En nu ook Anja en Yvonne G.” 

Is dat niet gek, die relaties?
Ron: “Nee hoor, dat gaat wel goed. Als 
ze raar doen pak ik de waterspuit, haha. 
Ze weten dingen heel goed te scheiden. 
Ze laten nieuwe raadsleden ook goed 
wennen. Ze zijn welwillend en je moet 
maar net de goeie treffen. Het is moeilijk 
om nieuwe te vinden.” 
Menno: “Hoe was jouw eerste indruk 
eigenlijk, Yvonne G.? Als ik vragen mag?”
Yvonne G: “Ik vond het wel interessant. 
Anja en ik spraken elkaar tijdens sollicita-
tiegesprekken voor een nieuwe onder-
steuner en daar moest ik ook vragen 

OHoe gaat zo’n vergadering?
“Vergaderen doen we ’s avonds. Daar hou ik meer van. Om 
kwart over zeven doen we een bakkie koffie en van half acht 
tot kwart voor negen vergaderen we. Als iemand niet kan 
komen, moet ie zich afmelden bij de voorzitter.” Janneke: “Deze 
voorzitter kijkt altijd heel goed op de klok.” “Ja, als het bijna 
tijd is, zeg ik: ‘we moeten stoppen, het is bijna tijd’”, gaat Hilda 
verder. “Als de agenda dan nog niet af is, komt dat onderwerp 
een andere keer. We zorgen goed voor elkaar. Als iemand ver-
drietig is bijvoorbeeld. We zijn een raad, maar ook wel vrienden 
voor elkaar. En soms is het ook wel lastig omdat iedereen heel 
verschillend is. Iemand is rustig, de ander praat wat meer. En 
toch moet je samen goed meedenken met de clustermanager 
over De Vlindertuin. We moeten goed nadenken dat we niet 
voor onszelf daar zitten. Die andere dingen bespreken we met 
onze begeleider.”

Waar vergaderen jullie over?
“Als we vergaderen, tsja, waar hebben we het dan over? Even 
denken. We moeten niet door elkaar heen praten. Ik ben zo 
gewend hier. Er hoeft niet veel te veranderen. O ja, de brandoe-
fening. Die doe ik liever in de avond. En verjaardagen. Met een 
verjaardag dan eten we meestal bij elkaar. Degene die jarig is 
die bepaalt wat we gaan eten. Of de begeleiding kookt, of we 
halen bij de Chinees.”
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 “IK BEN DE VOORZITTER 
EN BEGELEID  
DE VERGADERING”

Wanneer zijn jullie gestart?
“Ik ben zo’n beetje gestart in 2021. Een ondernemingsraad is 
verplicht. Dat weet ik van mijn werk. Ik heb bij Pro in Schagen 
tien jaar in de ondernemingsraad gezeten. Daar werk ik al 44 
jaar. Ik had dus al een voorsprong omdat ik wist hoe het werkte. 
Hier zeiden begeleiders eerst wat we moesten doen, zeg maar. 
En op een gegeven moment zeiden ze: cliënten moeten zeggen 
wat begeleiders moeten doen. Cliënten die niet in de raad 
zitten, kunnen met vragen bij ons komen. Ik ben de voorzitter. 
Ik begeleid de vergadering”, lacht Willem. 

Waarom ging je in de cliëntenraad?
"Voor de cliëntenraad ben ik gevraagd. Ik moest er wel even 
over denken. Ik heb besloten het te doen omdat ze moeilijk 
mensen kunnen krijgen. Sommigen vinden het ingewikkeld. 
Maar als je eenmaal begint dan gaat het vanzelf. Ze hebben 
me meteen gebombardeerd tot voorzitter. Het is voor anderen 
nieuw dus zij weten niet precies hoe het werkt. Zolang het kan 
wil ik dit nog wel blijven doen. Al wil ik ook nog wel terug naar 
mijn geboorteplaats Den Haag. Dus dan kan het niet meer. 
Maar zover is het nog niet, hoor.”

van het cluster. Er zijn nu in totaal meer dan tweehonderd 
cliënten en het groeit maar door. De splitsing werd niet mede-
gedeeld, maar ingebracht als een idee. Er werd gevraagd: ‘Wat 
vinden jullie daarvan?”

Schrijven jullie ook dingen op?
Menno: “Dat doet deze mevrouw." Hij wijst naar ondersteuner 
Heleen. “Die willen we niet kwijt. Soms zit er een foutje tussen. 
Hoe kan dat nou? Iedereen maakt wel eens een foutje, hoor. 
Niemand is perfect.”

Wat vinden jullie belangrijke onderwerpen? 
Danny: “We praten over van alles: veiligheid, vrijetijdsbesteding, 
de nieuwjaarsreceptie. Die is LOEK begonnen omdat de raad aan-
gegeven had dat ze dat graag wilden. Het is een mooi moment 
om de achterban te spreken.” Menno: “Dan staat er een tafel in het 
midden van de ruimte: daar zitten wij dan. Daar staat op wat we 
doen en Yvonne houdt een woordje. Dat is een goeie hoor, deze.”  

Vind je dat niet moeilijk? 
Yvonne: “Nee, ik heb geen last van plankenkoorts. Ik zet de 
hoofdlijnen op papier en probeer het uit mijn hoofd te doen. We 
zetten ook weleens een flap-over neer. Daar kunnen mensen 

Kun je iets vertellen over de vergaderingen?
“De voorzitter leidt de vergadering en de notulist 
schrijft alles op wat er gezegd wordt. We krijgen de 
notulen thuis toegestuurd en bestuderen ‘m. De vol-
gende vergadering nemen we het verslag kort door. 
We vergaderen een keer in de maand op donder-
dagmiddag. We zijn nu met vijf man en als het goed 
is komt er nog eentje bij. De notulen moeten tien 
jaar bewaard worden. Dan kunnen we bijvoorbeeld 
twee jaar later iets terughalen. Kijken of er gedaan is 
wat ze beloofd hebben.”

En waar hebben jullie het dan over?
"We hebben net twee nieuwe clustermanagers 
aangenomen. De Waaier gaat namelijk heel groot 
worden. Ze begonnen met tachtig cliënten en nu 
zijn het er al tweehonderd. Ze zijn al een keer bij een 
vergadering geweest. Ik heb ze ook meteen verteld 
dat als ze iets willen bespreken, ze dat bij ons moe-
ten voorleggen. Het moet een beetje streng ingezet 
worden. Zo werkt dat gewoon. Alles gaat in overleg. 
Ze zijn er niet altijd bij. Als we een besluit hebben 
genomen dan nodigen we ze weer uit.”

Hoe kunnen andere cliënten bij jullie terecht?
“In februari hebben we een beurs gehouden waar 
mensen even konden komen kijken hoe het allemaal 
werkt. We willen nog een nieuwsbrief maken, maar 
we moeten even kijken wie dat gaat doen.”

onderwerpen op zetten.”
Ron: “Voor vrije tijd is veel belangstelling, maar daar is nog 
werk aan de winkel. We hebben met de nieuwjaarsreceptie een 
enquête gehouden en daar kwam uit dat mensen meer met 
vrije tijd willen. Die afdeling was hier nog niet zo bekend en 
die hebben we uitgenodigd. Ze lieten posters zien en die gaat 
clustermanager Susanne in de nieuwsbrief zetten.”
Menno: “En het werkplan was eerder zo ingewikkeld. Die wil-
den we graag in duidelijke taal. Toen is Susanne begonnen met 
de kopjes te gebruiken van de cliëntenraad. Zo is ook duidelijk 
wat wij hebben ingebracht. Als het werkplan klaar is, lezen wij 
het na. Meestal geven we een duim of een pluim. Met die pluim 
kunnen ze weer verder.” 

Wordt alles gedaan wat jullie zeggen? 
Menno: “Nou, alles is een groot woord. Maar het meeste wel. 
Als iets niet gebeurt vragen we waarom. Dan kunnen we die op 
zijn kop geven, haha. Dan weet je dat vast, Sarah". (Sarah is de 
nieuwe clustermanager, red.)

Willen jullie nog iets aanvullen?
Yvonne R: “Ik praat en denk graag mee over wat de achterban 
belangrijk vindt. Er wordt goed naar ons geluisterd.”

W illem is voorzitter van de 
cliëntenraad van De Waaier  
in Den Helder. 
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plaatsen om mensen te triggeren.”
Marloes en Annemiek vroegen Janneke bij het 
interview te gaan zitten om aan te vullen. Maar ze 
mag meteen aan het werk om de nieuwe ideeën op 
te schrijven!

Willen jullie nog iets zeggen? 
Marloes: “We hebben een ontzettend leuke raad en 
fijne ondersteuning. We plagen de ondersteuning wel 
vaak, maar dat vindt ze niet erg. “En ik plaag gewoon 
terug”, meldt Janneke. 

Mergpijpjes?
Annemiek: “Die neem ik altijd mee. Al zolang ik me 
kan herinneren. Daarom heb ik ze nu ook mee. Wil 
jij ze uitdelen?”

Is het een serieuze boel bij jullie?
Marloes: “We moeten veel lachen. We hebben een 
leuke groep mensen. We praten die anderhalf uur wel 
met elkaar vol. En soms kan een onderwerp zelfs wel 
doorschuiven. Als dat heel vaak is, gaat ie nog wel 
eens van de agenda omdat het niet meer nodig is.” 
“Mag ik even inbreken?”, zegt Janneke, ondersteuner 
van de cliëntenraad. “Ik wil wel graag aanvullen dat 
in deze raad inhoudelijk heel veel besproken wordt. 
Niet dat daar een misverstand over ontstaat.”

Waar gaat het dan bijvoorbeeld over?
Marloes: “Van alles. Bijvoorbeeld verkeershinder. We 
hadden gevraagd of er een zebrapad kon komen bij 
de ingang van ons gebouw. Dat was niet moge-
lijk. We hebben toen iemand uitgenodigd van de 
gemeente. De oplossing was niet noemenswaardig, 
maar ik moet wel zeggen: ze hebben wel palen 
neergezet waar taxibusjes konden staan. Die palen 
waren alleen verkeerd neergezet en ze wisten niet 
hoe snel ze dat moesten verbeteren. En laatst had-
den we een koffieprobleem. De ene groep dronk 
wel koffie tijdens een activiteit en de andere niet. 
Nu is er via de cliëntenraad afgesproken dat als er 
tijd is, iedereen koffie kan drinken.”

Is het belangrijk dat er een cliëntenraad is?
Marloes: “Ja, we hebben het gevoel dat er naar ons 
geluisterd wordt. Ik hoop dat de achterban dat ook 
zo voelt. We weten niet altijd of mensen weten dat 
we er zijn. Cliënten kunnen onderwerpen inbren-
gen. Sinds kort hebben we een ideeënbus. Daar zit 
nog niet zoveel in, maar misschien komt dat nog. 
Janneke maakt de notulen van de vergadering en 
die worden opgehangen in de teamkamer en de 
lunchkamer. Janneke: “Nou, de teamkamer doen 
we nog niet, maar dat vind ik wel een goed idee! Ik 
schrijf ‘m meteen op.” Marloes: “En onderaan de no-
tulen kunnen we ook een fotootje van de ideeënbus 

nnemiek en Marloes zitten in de cliëntenraad van 
cluster 1 van De Zilvermeeuw in Alkmaar.

Zitten jullie al lang in de raad?
“Nou, het onkruid zit tegenover me”, plaagt Marloes. 
De toon is gezet. Een lachsalvo van Annemiek volgt: 
“En onkruid vergaat niet. Ik vind het gewoon erg 
leuk in de raad en ik word iedere keer herkozen. Ik 
mag blijven. Volgend jaar is het dertig jaar geleden 
dat ik bij De Zilvermeeuw kwam. En ik denk dat ik al 
vrij snel in de cliëntenraad zat. Marloes zit al onge-
veer tien jaar in deze cliëntenraad. Ze zit ook nog in 
andere raden en werkgroepen.”

Hebben jullie genoeg aan een keer per maand 
vergaderen?
“We vergaderen op vrijdagochtend van 10:30 tot 
12:00 uur. Dat liep nog weleens uit. Vorige keer 
hadden we daarom een concessieklok”, lacht Anne-
miek. “Een Time Timer eigenlijk. Nu mogen we twee 
minuten praten. Alleen het neerzetten ervan werkt 
al goed. Hij hoefde niet eens echt aan.” Marloes: 
“Wij zijn nog wel eens de bulldozers die over men-
sen heen crossen die langzamer praten. Nou ja, niet 
echt natuurlijk. Maar dat gevoel heb ik weleens. En 
dat willen we zo voorkomen.”

Zijn er regels voor een cliëntenraad?
Annemiek: “Die lappen we indien nodig aan onze 
laars. Maar dat knip je er wel uit, hè? De officiële 
regels zijn dat er een keer in de vier jaar verkiezin-
gen zijn. En er mogen maximaal negen leden in een 
raad. Maar wij willen liever minder personen. Wij 
vergaderen nu met zes raadsleden. Iedereen kan 
zich aanmelden voor de cliëntenraad. Zijn er teveel 
aanmeldingen dan wordt er gestemd. Alleen door 
corona zijn de verkiezingen uitgesteld. Inmiddels 
zijn er wel nieuwe raadsleden gevraagd en aange-
nomen. De clustermanager was er eerst altijd bij. 
Nu de ene maand wel en de andere niet. Want er 
zijn niet altijd onderwerpen waar hij mee te maken 
heeft. Soms legt hij ook dingen uit over de organisa-
tie. Zoals nu met het splitsen van clusters.”

Annemiek: “En De Zilvermeeuw zou ik niet willen mis-
sen. Door de mooie contacten heb ik een doel om leuke 
dingen te doen. Hier heb ik gewoon hele leuke mensen 
om me heen. Ik wil nog jaren blijven.” 

Na het gesprek geeft clustermanager Jeroen Kelders 
nog een mooie reactie: “In een cluster met meer dan 
tweehonderd cliënten is het een hele taak om iedereen 
goed te vertegenwoordigen. Er speelt altijd wel iets en 
ik vind dat de cliëntenraad vaak een hele waardevolle 
en constructieve bijdrage levert.” 

 “EN ONKRUID 
VERGAAT 
NIET”

A

Van links naar rechts Annemiek, Janneke en Marloes
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uitproberen. Er is veel vraag naar hulpmiddelen die 
ondersteunen bij de dagstructuur en bij het slapen of 
onrust. Er zijn bijvoorbeeld allerlei apps beschikbaar 
voor dagstructuur. Als je die wilt uitproberen kost dat 
vaak een tientje per maand per app. Wij bieden een 
iPad met veel verschillende apps, dan kan iemand 
eerst onderzoeken wat het beste past en vervolgens 
alleen die app aanschaffen.”

Voorkomen dat het in de kast belandt
“Voordat wij hulpmiddelen aanschaffen onderzoe-
ken wij uitgebreid of het mogelijk geschikt is. Of de 
leverancier betrouwbaar is, of het voldoet aan de 
privacywetgeving,  We zijn ook aangesloten bij een 
online platform waar deze ervaringen gedeeld wor-
den. Zo weten wij of het de moeite waard is. Eenmaal 
aangeschaft promoten we het hulpmiddel intern of 
nemen we contact op met onze ambassadeurs in 

clusters waarvan we weten dat het middel kan 
ondersteunen bij een vraagstuk dat speelt. Of 
iets een succes is, is soms moeilijk te zeggen. 
Want de uitleen is bij ons ook een succes als we 
constateren dat een hulpmiddel niet werkt. Dan 
is het in ieder geval niet voor niets aangeschaft. 
Maar het liefst hebben wij natuurlijk dat we een 
passend hulpmiddel vinden dat iemand echt 
helpt en blijft gebruiken.”

De gebruikers
Johanna: “Omdat mijn kortetermijngeheugen 
niet zo goed werkt, vergeet ik van alles. Ik heb 
vijf dagen in de week begeleiding. Dan moet 
een ondersteuner steeds vertellen dat het tijd 
is om op te staan, te douchen, te eten of om 
naar mijn werk te gaan. Nu gebruik ik de BBrain 
en die helpt mij daarbij. De begeleiding zet het 
dagschema er in en kan berichtjes sturen. Dan 
vertelt de BBrain mij hardop dat het tijd is om 
mijn fruit te eten of de hond uit te laten of om 
eten te gaan maken. Ik heb eerst een ander 
hulpmiddel via de uitleen uitgeprobeerd, maar 
dat was te ingewikkeld en te duur. Nu probeer ik 
de BBrain uit. Ik denk dat ik die blijf gebruiken. 
Dankzij de BBrain hoeft de ondersteuner nu al 
iets minder vaak langs te komen en hoeven ze 
mij niet constant aan alles te herinneren. Dan 
kunnen we ook over andere dingen praten. Dus 
dat gaat heel goed.”
John: “Ik woon nu al tien jaar in Obdam. De 
begleiders helpen mij met opstaan, met eten 
maken en ik ga iedere dag even wandelen. 
Zonder hulp vind ik dat heel moeilijk. Soms 
ben ik een beetje boos omdat ik dingen hoor 
of zie, of aan allemaal dingen denk. Ik heb een 
apparaatje geprobeerd dat ik kon vasthouden 
(de Moonbird, red.), maar dat was te klein voor 
mij, dat werkte niet. Als ik de Somnox vasthoud 
en op mijn stoel ga zitten, dan beweegt dat 
ding, het is ook een beetje zwaar. Dan is het net 
of de spanning van mij afgaat, ik weet niet. Ik ga 
er twintig minuten of een half uur mee zitten. Ik 
weet eigenlijk niet zo goed wat er gebeurt, maar 
het helpt wel.” De begeleiders en John hebben 
met elkaar besloten om het hulpmiddel nog wat 
langer te gebruiken. 

Dat technologie op allerlei manieren de zorg kan ondersteunen 
is wel bekend. Toch is er vaak nog een hoge drempel. De 
apparatuur is kostbaar en je weet vooraf niet zeker of het wel 
doet wat je ervan verwacht. Hoe mooi als je dan eerst een 
product uitgebreid kunt testen, zonder de dure aanschaf. Het 
Team Innovatieve Zorgtechnologie van Esdégé-Reigersdaal biedt 
deze mogelijkheid door middel van de ‘uitleen’. Ramona vertelt 
erover. John en Johanna vertellen over hun ervaringen.

I N N O V A T I E
T E K S T 
Peter Muller

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

“DE UITLEEN IS OOK 
EEN SUCCES ALS  
EEN HULPMIDDEL 
NIET WERKT”

TECHNOLOGIE
UITPROBEREN

R
amona: “Via de uitleen van zorgtech-
nologie kunnen cliënten of clusters 
hulpmiddelen zes of acht weken, of soms 
nog langer, uitproberen. Het gaat om 
hulpmiddelen die door de leverancier niet 
uitgeleend worden, of niet lang genoeg." 

Dagstructuur, slapen en onrust
“Het uitlenen van hulpmiddelen is 
altijd maatwerk. Vaak reageren mede-
werkers doordat we een hulpmiddel 
intern hebben gepromoot. We kijken 
altijd samen met de cliëntbegeleider 
of het geschikt is. Het kan ook zijn dat 
een ander hulpmiddel passender is. Wij 
lenen vooral hulpmiddelen uit waar 
op meer plekken vraag naar is. Zodat 
wij het kunnen aanschaffen en kunnen 

z o m e r / h e r f s t  ' 2 3   |       1716       |   B L A D E R E N  E s d é g é - R e i g e r s d a a l



K I J K E N
T E K S T 
Roos Slot

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

De taarten van de 
Rode Luifel
V e r b i n d i n g  d a n k z i j  s m a k e l i j k e  b a k s e l s

Handen gewassen, schorten voor en de haren voorzien  
van een netje: de bakkers van de Rode Luifel zijn klaar voor 
een nieuwe dag in de bakkerij. Vandaag op het programma: 
appeltaarten voor een buurtevenement later deze week.
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Van boter afwegen en deeg 
kneden tot appels schillen; iedere 
medewerker doorloopt het volledige 
bakproces. Vol trots showen de 
bakkers de taarten aan elkaar 
voordat ze de oven ingaan. 

Eenmaal afgekoeld worden de  
taarten verpakt in een persoonlijk 
versierde taartdoos. Klaar voor de 

klant. Meestal op bestelling maar voor 
spontane klanten hebben ze altijd 

wat voorraad in de vriezer. Niet alleen 
appeltaart (met of zonder noten) 
maar ook kwarktaart, boterkoek, 

monchoutaart en koekjes. 
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Als de taarten worden opgehaald ontstaat 
er altijd interactie met de bakkers. Daarnaast 

bakken ze iedere week twee appeltaarten 
voor de Voedselbank. Bijna wekelijks 

ontvangen ze lieve berichten van verraste 
Voedselbankklanten. 

Zo snijdt het taartmes aan twee kanten. Klanten 
genieten van een lekkere taart en de bakkers 

ontwikkelen vaardigheden op het gebied van 
bakken, hygiëne en op sociaal vlak.

De Rode Luifel maakt ook vaste 
bestellingen voor IJsbaan de Westfries, 
strandpaviljoen De Zoete Zee en hun 
maandelijkse koffieochtend voor 
buurtbewoners en verwanten. 

Han Neef, coördinator van de 

Voedselbank, neemt de  

taarten in ontvangst
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M E T  D E  B U U R T 
T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Alexandra Heeremans

Stel je voor: je bent een jongen van zestien opgegroeid in Syrië. Ze komen er 
daar wel achter dat je een verstandelijke beperking hebt, maar dan breekt er 
een burgeroorlog uit op je zesde. Je huis wordt gebombardeerd. Met je ouders 
zwerf je jarenlang van hot naar her tussen familieleden. Die vinden het moeilijk 
om met je om te gaan. Uiteindelijk kom je in Turkije terecht waar je een soort 
rust vindt en je verblijft daar drie jaar in een vluchtelingenkamp. Dan lukt het 
via gezinshereniging om in Nederland bij je vader terecht te komen in een AZC 
in Heerhugowaard. Andere mensen, een andere taal. Mensen die bang van 
je worden omdat je zo onrustig bent. Je schreeuwt. Er wordt een klein huisje 
gevonden in Oudkarspel. Zowel de woningbouwvereniging als de buurt zijn 
niet op de hoogte van jouw situatie. Chaos.  
Volg je het nog een beetje? Het is de situatie van Najm in een hele kleine 
notendop. Ik ging in gesprek met Yvonne Jansen, -toen nog- clustermanager 
die deze ‘situatie’ vanuit Esdégé-Reigersdaal oppakte met orthopedagoog Lotte 
Bruijnes. En met Najms buurvrouw Annelies van Nesselrooij. Beide hadden 
vanuit hun eigen situatie als doel: rust voor Najm en zijn omgeving.

nze eerste kennismaking met Najm was in het AZC”, trapt Yvonne af. “Er was een cri-
sissituatie ontstaan en via de doktersassistente en de huisarts van het AZC werd een 
onderzoek gedaan waaruit bleek dat Najm autistisch zou zijn. Ze zochten contact met 
allerlei hulpverlenende instanties in de buurt om te kijken of iemand het gezin kon 
helpen. Onder andere ook met het cliëntbureau van Esdégé-Reigersdaal. Die hebben 
toen een open mail gestuurd naar clustermanagers van dagbesteding in Heerhugo-
waard. Om te kijken wie dit op kon pakken. Op dat moment had ik het heel druk, maar 
twee weken later heb ik met orthopedagoog Lotte toch besloten er voor te gaan. In 
overleg met Miriam Traudes (destijds lid van de raad van bestuur, red.) zijn we erin 
gestapt. We voelden ons moreel verplicht.”

Tolk in de houtgreep
“In het AZC werden we in de dokterskamer geposteerd. Ik had al ingeschat dat het 
onrustig zou zijn om met Najm erbij te praten. Dus hadden we afgesproken dat we 
eerst met vader of moeder een gesprek zouden hebben en het AZC zou voor de tolk 
zorgen. De laatste tien minuten zouden we kennismaken met Najm en de andere 

"ZIJN DOSSIER 
BESTOND 
UIT EEN 
VERFROMMELD 
A4-TJE"

O

“DE BUURT WIST 
NIETS, HOORDE 
ALLEEN HET 
GESCHREEUW”
I n  g e s p r e k  o v e r  d e  w a a r d e  v a n  g o e d  c o m m u n i c e r e n
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ouder. Nou goed, toen kwam moeder binnen. Uit de telefoon op het 
bureau kwam de tolk. De tolk was nog bezig zich voor te stellen toen de 
deur openzwaaide en Najm met vader binnenkwam. Hij spurtte naar de 
telefoon, greep ‘m beet, pakte de computer en deed allemaal dingen die 
niet de bedoeling waren. De doktersassistente in paniek. We zagen redelijk 
snel dat dit een jongen was met een complexe ondersteuningsvraag…
Het was rond de vakantieperiode in de zomer. Niet makkelijk voor ons 
om medewerkers vrij te maken. En er was, op een verfrommeld A4-tje uit 
Turkije na, waarop stond dat hij autisme had, geen dossier. We brachten 
een team bij elkaar van mensen die meedachten en startten via Gezins-
ondersteuning met dagbesteding op het AZC. Op een gegeven moment 
vond de gemeente een klein huisje voor het gezin in Oudkarspel. Alleen… 
zowel de woningbouwvereniging als de buurt als de gemeente waren niet 
op de hoogte van de situatie rondom Najm.” 

Bemoeienis
“En daar ging het mis”, vertelt Annelies verder. “Ze kwamen uitgerekend 
terecht in een gehorig huisje naast een vrouw die hier net tevreden zat. De 
buurt hoorde ’s nachts iemand schreeuwen. En overdag liep er een grote, 
sterke jongen in de buurt waar kinderen bang voor waren. Communica-
tie ontbrak. En die is nu juist zo belangrijk. Door mijn achtergrond in de 
zorg en de interesse die ik heb, kon ik dit niet laten liggen. Het regende 
inmiddels klachten. Terwijl deze jongen eigenlijk gewoon botte pech heeft 
gehad en er niks aan kan doen. Maar je moet je voorstellen: dit waren 
voorheen allemaal seniorenwoningen. En zonder ergens weet van te heb-
ben, werden er andere mensen in de woningen geplaatst. Mensen gingen 
zich ermee bemoeien. In het weekend, borreltje op, elkaar versterken en 
op een gegeven moment kwamen ook de ‘hou je bek-kreten‘. Gelukkig is 
dit een heel leuk buurtje en hebben we goed contact met elkaar, dus mijn 
buurvrouw en ik zeiden: we nemen contact op met Woonwaard en de 
gemeente. Die hebben op hun beurt Esdégé-Reigersdaal ingeschakeld en 
zo is een eerste bijeenkomst tussen de buurt, Woonwaard, de gemeente 
en Esdégé-Reigersdaal ontstaan. Er kwamen heel veel mensen op af. En 
alleen al de uitleg die gegeven werd, heeft een heleboel geholpen.”

Open
Yvonne: “Inmiddels was er vanuit de gemeente een jeugdconsulent 
aangewezen en die heeft contact met mij gezocht. We legden haar uit wat 
de situatie rondom Najm was en hebben meerdere partijen op de hoogte 
gebracht. Uiteindelijk hebben we voorgesteld om via een bewonersbij-
eenkomst met de buren in gesprek te gaan. Je kon echt aan mensen uit de 
buurt horen en zien dat ze enorm teleurgesteld en bang waren. We heb-

ben uitleg gegeven over Najms situatie en het was 
ook heel mooi dat aan het einde zijn vader opstond 
en via een tolk kort, maar heel open vertelde wat ze 
allemaal hadden meegemaakt. Hij gaf ook aan dat 
ze heel blij waren om in Oudkarspel te wonen en 
hij excuseerde zich voor het lawaai. Ze probeerden 
zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Dat heeft 
goed uitgepakt. Er kwamen ook mensen naar hem 
toe. Ze wilden helpen. Ze durfden ook te uiten dat 
ze bang waren voor hun kinderen als Najm in de 
speeltuin kwam. En wij konden direct uitleggen dat 
Najm heel angstig was, niemand zou aanvallen en 
altijd in de nabijheid van zijn ondersteuner zou blij-
ven. We spraken ook af hoe we verder zouden gaan: 
dat werd nog een bijeenkomst een halfjaar later.”

Breekbaar
Annelies: “Ik ervaar het als positief dat er de tweede 
keer beduidend minder mensen op afkwamen. Ze 
hadden zich deels al berust na de uitleg. Al besef 
ik wel dat ik natuurlijk niet voor de hele buurt kan 
spreken. Najm gaat inmiddels ook vijf dagen in de 
week naar dagbesteding. ’s Nachts hoor je hem nog 
wel, maar deels wen je er ook aan. En we weten nu 
waar het vandaan komt. Ook is de woning geïso-
leerd. Woonwaard heeft zeker haar best gedaan om 

hij zijn voeten over de drempel. Hij wilde snel weer naar buiten. Eerst een kwartiertje 
binnen, daarna een halfuurtje, een uur, twee, een halve dag… En toen gingen we met 
het activiteitencentrum ook nog verhuizen naar een andere locatie. Daar zetten we een 
piketpaaltje: dan gaat Najm vijf dagen naar dagbesteding. De verhuizing? Die is heel 
goed gegaan! Hij accepteerde dat gebouw. We namen de vertrouwde meubels mee, 
samen met zijn vertrouwde begeleiders en hij kreeg een eigen ruimte. We verwachtten 
dat hij daar veel zou zijn. Maar vanaf dag één brengt hij veel tijd door in de groepsruimte. 
En de begeleiding kan inmiddels ook veel meer met hem. Ze gaan met hem naar buiten, 
zwemmen, proberen hem te laten fietsen… als je ‘m nu ziet en een jaar geleden dan 
herken je hem bijna niet.”

Petje af
"Dat maakt het natuurlijk niet meteen allemaal makkelijk en mooi. En ook de finan-
ciering is een groot probleem. We voelden ons moreel verplicht dit te doen, maar we 
krijgen lang niet terug wat we erin gestopt hebben. Dat kan en mag niet blijven lig-
gen. We hebben de handen op elkaar gekregen, maar een behoorlijk verlies gedraaid: 
extra medewerkers, tolken, de AVG-arts, onderzoek in het ziekenhuis, uren van de 
orthopedagoog, van mij. Heel fijn was het ook om in het begeleidingsteam wat we 
hadden opgezet, te sparren met collega’s van Gezinsondersteuning, AC Buitenhof en 
De Zilvermeeuw. Esdégé-Reigersdaal heeft het op zich genomen en daar ben ik heel 
blij om, maar ik pleit er wel voor met de gemeente om tafel te gaan en het hierover te 
hebben voor een volgende situatie zich voordoet. Petje af overigens voor de samen-
werking tussen gemeente en Woonwaard, hoor. Die is heel goed geweest. Zij nemen 
ook hun verantwoordelijkheid. En de gemeente heeft toegezegd dat ze geld willen 
proberen vrij te maken. Dus ik heb ook een kostenplaatje voor ze gemaakt. Maar ik 
zou het zo weer overdoen, hoor!” 

aanpassingen te doen. Maar goed, het 
is nog niet over. Ik hoop nog steeds dat 
er meer contact ontstaat. We zijn elkaars 
taal niet machtig, maar we kunnen elkaar 
wel meer helpen. Meer ondersteuning 
zou daarbij helpen. Wat ik merk is dat 
mensen toch snel bevooroordeeld zijn 
en snel conclusies trekken. Het is breek-
baar dus ik zou het niet laten lopen. Het 
is belangrijk dat er aandacht voor blijft.  
Bij Esdégé-Reigersdaal houden ze het 
wel in de gaten. Maar hij is ook dagen 
thuis. Wat kun je als buurtjes niet en 
vooral wel doen voor Najm?”

Je herkent ‘m niet
Yvonne: “Vanuit Esdégé-Reigersdaal 
moesten we inderdaad een grens stellen: 
wij kijken naar Najm vanuit dagbesteding 
en kunnen daar niet zijn omgeving en 
alles wat daarbij komt kijken in meene-
men. Vanuit de thuissituatie hebben de 
begeleiders die in het begin twee op één 
met Najm werkten, hem stapje voor stapje 
richting een ruimte op het Reigersdaalter-
rein gekregen. Met heel veel moeite zette 

"WE HEBBEN DE 
HANDEN OP ELKAAR 
GEKREGEN, MAAR 
EEN BEHOORLIJK 
VERLIES GEDRAAID"

Links Annelies, rechts Yvonne
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# T R O T S
T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen DROMEN 

VAN EEN 
EIGEN B&B

O
“DOEN GAF HET 

MINSTE GEDOE”

“Eigenlijk heb ik een harde restart gehad. In 2014 ben ik op de 
fiets aangereden door een auto. Ik moest weer van baby af aan 
beginnen: leren praten, bewegen, eten. Ik heb alle stappen nog 
een keer doorlopen. Ik ben een lange weg gegaan en toch vertel 
ik heel graag over nu. Waar ik gekomen ben.”  Vanja Braat doet 
haar verhaal op de Oude Rijkswerf in Den Helder. Een plek die 
inmiddels helemaal vertrouwd is. Ze kwam er eerst vier dagen in 
de week. Nu nog maar één. Jammer of juist fijn?

p de Oude Rijkswerf kom ik nu ruim twee jaar. Daarvoor ging ik 
naar Heliomare College. Ik wilde zo snel mogelijk hierheen zodat 
ik niet in een zwart gat zou vallen. Ik bedenk slecht zelf wat ik kan 
doen dus als ik thuiszit dan zit ik de hele dag duimen te draaien. 
Ik zocht naar een plek waar ik bezig kon zijn en de mogelijkheid 
had om verder te groeien. Ik wil heel graag iets in de zorg doen.” 
Vanja had heel veel plannen en toen kwam corona. Daarom 
startte ze in eerste instantie vier dagen bij de Oude Rijkswerf. 
Wel werd meteen een jobcoach ingeschakeld. Toen er weer wat 
meer kon, vond Vanja zelf haar stageplek bij woonzorggroep 
Keijzershoff in Anna Paulowna. Die had ze nodig voor de oplei-
ding Woonhulp die ze via Esdégé-Reigersdaal volgt. “Dat doe ik 
nu een jaar. Het is af en toe wel zwaar, maar heel behapbaar.” Er 
verschijnt een glinstering in Vanja’s ogen en haar hele gezicht 
straalt mee.

Overal spierpijn
“Bij de Keijzershoff schenk ik koffie en thee, doe spelletjes en 
maak een praatje. In het begin durfde ik alleen koffie in te schen-
ken en dan ging ik snel weer naar de achtergrond. Er kwam ook 

wel iets teveel op mijn bordje. Ik vond het moeilijk 
grenzen aan te geven. Dat heb ik nu al wel een beetje 
geleerd. De beste tips kreeg ik van mijn lichaam. Die 
was aan het einde van de dag helemaal op. Over-
al spierpijn. Om het ook tegen iemand te zeggen 
heb ik nog wel hulp nodig van een begeleider die 
zegt: ‘Vanja, doe even een stapje terug’.”
Omdat ze naast haar opleiding anderhalve dag 
stage loopt, heeft Vanja ervoor gekozen nog 
één dag naar de Oude Rijkswerf te komen. 
“Wij zien haar ook nog onwijs groeien”, vult 
ondersteuner Diana Rutgrink Vanja’s verhaal 
aan. “Het is hier vertrouwd en als er iets is 
kan ze zich hier makkelijk uiten. Het is fijn 
om dat lijntje nog te hebben. Met als doel 
natuurlijk dat dat in de toekomst niet meer 
nodig is.  Eerst dachten we: past dat wel 
met de veelal wat oudere mensen hier. 
Maar het bleek een prima klik.”

Durf
Vind je zelf ook dat je gegroeid bent? Van-
ja: “Ik merk het niet heel erg. Misschien 
ook omdat ik bescheiden ben. Maar als 
Diana dat zegt, voel ik me er wel #TROTS 
over. Toen ik hier kwam was ik heel stil. 
Alles wat ze vroegen, deed ik. Omdat ik 
bang was dat ze me anders niks meer 
zouden vragen of er gedoe kwam. Nu 
durf ik veel meer te zeggen.”

B&B voor de toekomst
En Vanja is nog lang niet uitgegroeid: 
“Mijn ouders hebben een oude bollen-
schuur. Die willen ze verbouwen tot wo-
ning voor mij en twee bed en breakfasts. 
Dan wonen m’n ouders naast me en kan ik 
naar ze toegaan mocht ik echt hulp nodig 
hebben. Al hoop ik dat zo min mogelijk te 
doen. In de bed en breakfast wil ik wel hel-
pen en organiseren. Zodat ik altijd een vast 
iets heb qua inkomen. Als ik op mezelf ga wo-
nen, ga ik ook met gedeeltelijke begeleiding 
wonen. Om te kijken of wel alles gedaan wordt. 
Ik denk dat het goed is als dat in de gaten ge-
houden wordt. Ik heb nog genoeg plannen!” 
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N I E U W E  L O C A T I E 
T E K S T 
Peter Muller

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

“Je wordt  
hier echt 
gewaardeerd”

C l i ë n t e n  a a n  d e  s l a g 
b i j  S h o p p a r t n e r s

“Bestel je bij Bol.com of een andere grote webwinkel, dan komt 
het uit dit magazijn”, vertelt Daniëlle Kramer, projectmanager van 
Shoppartners, een platform voor online winkelen. “In het enorme 
magazijn ligt echt van alles opgeslagen in honderden schappen. 
Van kerstartikelen tot carnavalskleding, van merchandise van de 
Toppers tot parasolvoeten. Ooit gestart in Alkmaar en sinds 2,5 jaar in 
Heerhugowaard. Er wordt al voorzichtig gedacht aan uitbreiding.”

E
r is veel productiewerk: het uitpakken van dozen, bedrukken, opnieuw 
verpakken in kleinere hoeveelheden, van alles. Er werken zo’n 150 mensen 
in de logistiek. Daarnaast nog ongeveer 50 mensen op kantoor. Wij vinden 
onze maatschappelijke rol belangrijk, iedereen moet mee kunnen doen. We 
werken hier bijvoorbeeld met 21 verschillende nationaliteiten. De mensen 
van de dagbesteding van Esdégé-Reigersdaal zijn daarin voor ons ook heel 
waardevol.” 

"Eerder verrichtten zij al ompakwerkzaamheden op de dagbesteding zelf, 
vanaf afgelopen september is er een team hier op locatie actief. Een heel 
gevarieerd team, waarbij sommige mensen heel snel werken en anderen 
wat meer tijd nodig hebben, dat maakt ons niet uit. We stemmen met 
de begeleiding af welke werkzaamheden er goed passen. Er is een eigen 
kantoorruimte waar de medewerkers van Esdégé-Reigersdaal werken, maar 
daarnaast was de vraag vanuit de begeleiding om ook interactie met de 
andere medewerkers te hebben. We hebben dan ook een mooie plek in 
het magazijn gecreëerd. Tussen alle dozen en drukte kunnen zij dan ook 
hun werk doen. In de kantine lunchen de cliënten van Esdégé-Reigersdaal 
gezamenlijk met de logistiek medewerkers. In het begin was het wennen 
van beide kanten, maar we hebben de draai weten te vinden.” 

Glitters en boa’s
In de productieruimte waar de mensen van de dagbesteding werken, is het 
een gezellige boel. Begeleider Kim stelt iedereen voor: “We hebben Ingrid, 
onze vrijwilliger. Eveline, onze expert in telopdrachten en stickers plakken. 
Dit is het duo Henk en Annemarie, ook wel jut en jul, zij werken altijd samen. 
Beaudin doet van alles, toiletborstels inpakken, soms in de tuin werken en 
hij werkt vaak in het magazijn.” Beaudin: “Ja, in het magazijn daar help ik 
met grotere producten inpakken en met dubbel-onderdeel-artikelen, dan 
plak ik spullen aan elkaar vast zodat er niks vergeten wordt.” Kim: “We wer-
ken hier nu elke donderdag, gaan binnenkort starten op de dinsdag en we 
hopen het nog verder uit te breiden tot vijf dagen in de week. Dan komen er 
ook andere medewerkers van de dagbesteding bij.” Beaudin: “Wij beginnen 
om tien uur. Dan staan alle dozen met artikelen al klaar, dat verzorgen de 
teamleiders van Shoppartners.” Kim: “Zij overleggen met ons of het geschikt 
werk is.” Eveline: “Wij verpakken ook kerstartikelen, dan zitten we helemaal 
onder de glitters. Of boa’s, dan zitten we allemaal onder de veren. Echt heel 
grappig. Ook verpakken we kleding. Dan krijgen we heel veel spullen en 
kijken we hoe ver we komen.” Beaudin: “Het is hier heel gezellig, dat komt 
ook door de collega’s om ons heen, de medewerkers van Shoppartners 
zeggen vaak gedag. Dan zeggen wij gedag terug. En we eten in de kantine. 
Met alle andere productiemedewerkers samen. Dat zijn er best veel. En we 
worden heel goed verzorgd, soms komt er een traktatie, een chocolaatje of 
een koekje.” Eveline: “Ik werkte op het trainingscentrum, daar deed ik ook 
al wat inpakwerk voor shoppartners. Toen dit nieuwe pand opende, werd 
gevraagd of we hier wilden werken. Toen ik dat hoorde, dat we echt in het 
bedrijf zelf konden werken, wilde ik dat heel graag proberen. In een bedrijf 
werk je ook met andere mensen, die geen beperking hebben, dat is heel 
fijn. En je wordt echt gewaardeerd voor wat je doet.” “Beaudin: “Soms is 
het hier wel te druk voor mij, maar dan ga ik in de middag buiten even een 
rondje lopen, dan gaat het weer beter. Het werk hier vind ik echt heel leuk, 
ik moet drie kwartier fietsen om hier te komen, maar dat heb ik er graag 
voor over.” 

"In het 
begin was 
het wennen 
van beide 
kanten"
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V R I J W I L L I G E R
T E K S T 
Manon Bruijns

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

Sinds jaar en dag is Kinderboerderij de Bongelaar in Heerhugowaard een plek 
waar ouders met hun kinderen genieten van de dieren en de mooie natuur. Op 
hun beurt komen die kinderen jaren later weer met hún kinderen. Vader Hans en 
dochter Mirjam komen ook al jaren samen op de Bongelaar. Maar bij hen zit het 
net wat anders dan bij de meeste bezoekers. Mirjam werkt met ondersteuning 
op de Bongelaar. Ze verzorgt de dieren en vertelt bezoekers verhalen over wat 
er allemaal gebeurt op de kinderboerderij. Haar vader Hans is er vrijwilliger 
en doet allerlei klusjes. Groene klusjes welteverstaan. Al jaren komt hij iedere 
maandagochtend een paar uurtjes om de planten te verzorgen, wat snoeiwerk te 
doen of de hut van wilgentenen in het speelbos te onderhouden. 

HANS VERSIERT 
KINDERBOERDERIJ 

DE BONGELAAR
MET GROEN

ans van Schravendijk is 73 jaar en ruim ze-
ven jaar met pensioen. Ooit begon hij als 
leerkracht op een kleine basisschool, maar 
de natuur riep! Een studie biologie volgde 
en zo werd Hans plantenecoloog. Met dat 
diploma op zak ging hij biologieles geven 
op een middelbare school. Hij deed er ook 
nog even een hoveniersopleiding bij, als 
hobby. Al met al kun je Hans dus wel een 
plantenmens noemen. 
Na een halfjaar als pensioengerechtigde 
kreeg Hans de behoefte om weer wat re-

gelmaat in zijn leven aan te brengen. Zijn dochter had 
een fijne dagbestedingsplek gevonden op de Bonge-
laar en eigenlijk zag hij zichzelf daar ook wel aan de 
slag gaan. Nu is hij alweer zeven jaar een graag gezie-
ne gast op de kinderboerderij en verzorgt hij er het 
groene tintje. “Ik verfraai deze toch al mooie plek met 
wat extra groen,” zoals hij het zelf omschrijft. 

Op kinderboerderij de Bongelaar werken mensen met 
een beperking. Zij verzorgen de dieren, houden de 
stallen netjes en schoon, vegen 
het plein, harken de mest uit de 
weide en noem maar op. Als Hans 
komt is iedereen blij. Hij heeft 
voor iedereen wel een beetje aan-
dacht. Soms alleen een vriendelij-
ke goedemorgen, soms een wat 
uitgebreider praatje. Maar Hans 
komt vooral voor de plantjes: “Al 
zijn het ook allemaal heel erg lie-
ve mensen hier, hoor! Maar ik ben 
als plantenecoloog altijd in de 
weer met planten. Dus ook hier.” 

De planten krijgen water, Hans zet stekjes in plantenbakken en 
samen met de medewerkers heeft hij klimplanten langs het hek 
gezet. Hij houdt ook erg van het werken met hout: “We maakten 
al een aantal vogelhuisjes en een heel groot insectenhotel. Soms 
komt iemand me helpen, dat is gezellig.” Zo werkt dat op de Bon-
gelaar. Hans doet een klus en een cliënt sluit aan. Werken met 
Hans werd zo populair op een gegeven moment dat er een soort 
‘Hansrooster’ moest komen. De ene week werkt de een met Hans, 
de andere week de ander. Zo ook Jasper: ”Hij weet zoveel van de 
natuur en hij is enthousiast en rustig. Ik leer veel van hem.” Jasper 
geniet van de klussen met Hans. Ook bij het drukbezochte Len-
tefeest is hij altijd van de partij. Dan organiseert en begeleidt hij 
een, hoe kan het ook anders, plantjesactiviteit. Jasper: “We ma-
ken dan met de kinderen een klein potje dat ze kunnen versieren 
en daar doen ze aarde in. Daar gaat een zonnebloemzaadje in. Die 
groeien lekker snel.” Die potjes mogen natuurlijk mee naar huis 
om daar een mooi stekkie te krijgen.
Hans: ”Het is genieten om al die kleine mensjes hier bezig te zien 
met dier en natuur! De Bongelaar is zo’n mooie plek waar mens, 
dier en natuur bij elkaar komen. Er zitten zoveel educatieve kan-
ten aan de kinderboerderij. Je ziet het groen, je ruikt de mest, je 
kunt de dieren aaien.” 

Een groot project dat Hans met de mede-
werkers van de Bongelaar gedaan heeft is de 
bank rondom de dikke kastanjeboom op het 
plein van de kinderboerderij. Bankjes van de 
grond af opgebouwd met aan de rugleuning 
plantenbakken. Zo is er een fijne zitplaats in 
de schaduw die er nog mooi uitziet ook. Een 
enorme klus! Maar met liefde gedaan. Hans 
vindt de term vrijwilligerswerk dan ook niet 
passend: “De Duitsers zeggen het zo mooi. 
Die noemen het een Ehrenambt. Een ere-
baan. En dat is het.” 

H
“DE DUITSERS 
ZEGGEN HET 

ZO MOOI. 
HET IS EEN 

EHRENAMBT, 
EEN 

EREBAAN”
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L E E F S T I J L
T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Alexandra Heeremans

“Nee zeggen is 
echt niet altijd 
makkelijk"

T r a i n i n g  w e e r b a a r h e i d 
e n  z e l f v e r d e d i g i n g

  Bas
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Zes weken lang kregen acht cliënten van De Ploeg in Warmenhuizen op maandagavond 
een training weerbaarheid en zelfverdediging. Een mond vol met als resultaat een leeg 
hoofd. Ella Doesburg zette de training op. Ze werkte zelf jarenlang op De Ploeg, maar kon 
het uiteindelijk niet meer combineren met haar andere baan. Toch wilde ze deze uitdaging 
niet missen: “Eerst ging ik weleens met een groepje cliënten op zondag aan de slag. Maar 
we merkten dat daar niet zoveel animo voor was. Zondag is toch een dag waarop veel 
mensen andere dingen hebben of gewoon even lekker niks willen doen. Dus hebben we 
zes maandagavonden ingepland. Dat werkte goed!”

doen, maar ook mensen leren kennen en samen 
dingen doen. Dat is ook goed. Omdat je dat alleen 
nooit zo gauw gaat doen, zeg maar. Het was leuk met 
elkaar.” 
“Bas en ik deden ook oefeningen samen”, gaat David 
Keizer verder. “Dat vond ik leuk. Dan gingen we 
tegenover elkaar staan en dan vroeg Ella of ze geld 
mocht lenen voor een cadeautje voor haar nichtje. 
Dan moet je leren nee zeggen. Bas wilde het wel van 
zijn spaarrekening halen. En dat mocht niet, maar 
Ella ging heel zielig doen. Dat kon Ella heel goed dus 
daarom was het moeilijk. Ze ging ons uitproberen. 
Maar het ging steeds beter.”

Tikkie, jij bent ‘m
Het opwarmen gebeurde met een tikspel. Niet 
zomaar één, maar om te leren elkaar te helpen. Je 
mocht bijvoorbeeld alleen getikt worden als je alleen 
was. Zo moest je dus op je medespelers letten én de 
tikker ontwijken. Best lastig!

Blijven staan 
Bas: “We deden ook iedere keer wat met kickboksen. 
Hoe je je kunt beschermen door goed af te weren. 
Maar dat zijn natuurlijk dingen die je nooit hoopt 
nodig te hebben.” 
David: “En die oefening met het ene been voor en het 
andere been achter. Waarom was dat?” 
Bas: “Voor de stevigheid. Anders val je zo om als 
iemand je een duw geeft.” 
David: “Ja en dat Ella ging uitleggen dat iemand 
steeds dichterbij naar je gezicht kwam en dan moest 
je gewoon blijven staan en niet wegkijken of weg-
stappen.”
Bas: “Dat is wel lastig want je wordt snel afgeleid. Dus 
moet je je op één punt richten. Niet naar beneden 
want dan denken ze dat je een beetje slappies in 
mekaar zit.”

Slaapritme
Wat ook als een rode draad door de trainingen liep, was het 
belang van goede voeding. Want als je goed eet, voel je je vaak 
voldaan en sterker. En dat kan je weer zelfverzekerder maken. Da-
vid: “En op tijd slapen helpt ook. Dan kun je ook weer een beetje 
op tijd je bed uit. Wat is jouw ritme eigenlijk, Bas?" “Ik probeer er 
ook om een uur of acht uit te stappen”, reageert Bas. “En om tien 
uur ’s avonds lig ik in m’n bed.”

Buiten
Bas: “De laatste twee keer konden we de deur niet openkrijgen 
van de sporthal en toen moesten we buiten trainen in het parkje 
ernaast. Dat was wel even anders. We deden dezelfde oefeningen 
en dat ging wel goed. Het was wel even gek dat andere mensen 
ons konden zien. Er liep een man met een hond voorbij. Anders 
ben je lekker binnen en kun je gekkigheid uithalen. Nu was je toch 
wat meer bewust.”
“Ja, dat was voor mij ook wel even aanpassen, hoor”, geeft Ella toe. 
“In het park was er soms afleiding, maar tegelijkertijd was dat ook 
wel weer een goede oefening!”

Smaakt naar meer
David: “Ik vind het wel jammer dat het voorbij is. Ik zou het wel 
langer willen doen. Het is een goede afleiding en je hebt wat te 

C
doen. Lekker sporten. En niet alleen één ding met 
de bal of alleen apparaten, maar lekker verschillen-
de oefeningen doen. Dat vind ik leuk en Ella is heel 
rustig. Ze vertelt gewoon één ding en niet twee. Dat is 
duidelijk voor mij. De laatste keer hoorden we dat we 
een diploma kregen. Maar dan moesten we natuurlijk 
wel ons best doen. Iedereen heeft het gehaald. Ella 
vertelde over ons allemaal iets waar we heel goed in 
waren geworden.” 

lustermanager Marcel Boerrigter regelde een gymzaal 
in Tuitjenhorn en zo oefende het groepje wekelijks 
met tikspellen, houding en boksen, gingen ze het 
gesprek aan over wat goede voeding doet en werd 
iedere les afgesloten met de vraag: ‘waar was jij 
vandaag goed in?’
“Het viel me op hoe makkelijk ze waren in het oe-
fenen met elkaar”, vertelt Ella. “Zo kende Bas vooraf 
bijvoorbeeld nog helemaal niemand, maar hij stapte 
er zo in. Knap, hoor.”

Zielig doen
“Noh, in het begin vond ik het best nog wel span-
nend”, zegt Bas Bakker. “Wat gaan we allemaal 
beleven, hoe gaat het allemaal werken? Ik kon nog 
niet zoveel mensen van De Ploeg. De thuisbegeleiding 
noemde het op dat dit kwam en dat het wel interes-
sant voor mij kon zijn. Leerzaam en om wat beter in 
m’n vel te zitten. En dat was ook zo. De oefeningen 

"Lekker 
verschillende 
oefeningen 
doen"

Rechtsvoor op de foto zie je David in actie

Ella doet een oefening voor
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k heb altijd interesse gehad voor fotografie 
maar ik had geen technische kennis. Daarnaast 
wilde ik meer weten over de journalistieke kant 
van fotografie. Daarom koos ik voor de minor 
fotojournalistiek en beeldredactie. Ook is kennis 

van fotografie een goede combinatie met mijn studie Communi-
cation & Multimedia Design, waarin het ontwerpen van commu-
nicatiemiddelen een grote rol speelt. Tijdens de minor kregen we 
de opdracht om een foto-expositie te maken binnen het thema 
‘passie’. Ik wilde met mijn foto’s de kracht van mensen laten zien. 
Marjolein Soonius (clustermanager, red.) is de moeder van mijn 
schoonzus. Zo ben ik terechtgekomen bij Esdégé-Reigersdaal. Mar-
jolein was direct enthousiast. Al snel had ze drie jongens gesproken 
die mee wilden doen. Bob, Roy en Henk. Tijdens het intakegesprek 
was er meteen een klik.”

Bijzondere band 
“Iedere week liep ik een of twee dagen met de jongens mee. Ik heb 
met name hun passie – de werkzaamheden bij TeCeA – vastgelegd. 
Maar ik ben ook meegegaan naar andere activiteiten zoals boog-
schieten en muziekles. Roy noemde ook de hechte band met zijn 
begeleider op. Dus ook dat heb ik in beeld gebracht. In de eerste 
weken waren Bob, Roy en Henk best wel gespannen. Hoe verder je 
in de foto’s kijkt, hoe meer plezier je terugziet. Na een paar weken 
was mijn aanwezigheid heel normaal. Zo heb ik de pure versie van 
hen vast kunnen leggen. Tussendoor maakten we veel grapjes en 
hadden we gesprekken over het dagelijkse leven. We hebben in die 
tien weken echt een band opgebouwd. Dat vond ik heel bijzonder.”

De expositie 
“Toen het fotograferen erop zat, heb ik samen met Bob, Roy en 
Henk de selectie gemaakt voor de expositie. Om hen de ruimte 
te geven om mee te beslissen. Uiteindelijk heb ik de foto’s in een 
drieluik gepresenteerd. In plaats van tekstbordjes heb ik hun 
persoonlijke verhalen verwerkt in audiofragmenten. Door een 
QR-code te scannen konden mensen de verhalen beluisteren 
terwijl ze de foto’s bekeken. Bob, Roy en Henk zijn ook naar de 
expositie geweest. Met de bus naar Utrecht. Dat was een hele er-
varing. Ze vonden het heel mooi om zichzelf zo groot terug te zien. 
Ook wel confronterend. Je hangt in een hal waar veel mensen je 
gezicht zien en je beperking. Van docenten en bezoekers kreeg ik 
veel positieve reacties. Met name vanwege de combinatie met de 
audiofragmenten. Mijn expositie werd uiteindelijk beoordeeld met 
een 8,6! Naast het leren fotograferen in een verhaal, heb ik ook van 
de jongens geleerd. Vanwege hun kracht en doorzettingsvermo-
gen. Ze hebben me met beide benen op de grond gezet. Ik hoop in 
de toekomst nog veel meer mooie verhalen in beeld te brengen.” 

C R E A T I E F
T E K S T 
Roos Slot

FOTO G R AFI E
Dyanne Verkuil

PERSOONLIJKE 
VERHALEN
IN BEELD
EN GELUID 

T i e n  w e k e n  m e e l o p e n 
m e t  B o b ,  R o y  e n  H e n k 

Ieder jaar lopen gemiddeld 230 studenten stage op een van onze 
locaties. Als (assistent) begeleider, verpleegkundige of bewegingsagoog. 
In het najaar van 2022 kwam er een heel ander verzoek. Student Dyanne 
Verkuil wilde meelopen met cliënten om een fotoserie te maken. Ze 
kwam in contact met het TeCeA in Heerhugowaard. Met haar camera in 
de hand liep ze tien weken mee met Bob, Roy en Henk.

I
De qr-codes verwijzen naar korte, gesproken 
interviews die Dyanne met Bob, Roy en Henk 
hield.

Van boven naar beneden Bob, Roy en Henk
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https://www.esdege-reigersdaal.nl/wp-content/uploads/2023/07/Interview-met-Bob.mp4
https://www.esdege-reigersdaal.nl/wp-content/uploads/2023/07/Interview-met-Roy-en-Chris.mp4
https://www.esdege-reigersdaal.nl/wp-content/uploads/2023/07/Interview-met-Henk.mp4


I N T E R V I E W
T E K S T 

Roos Slot

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

Als je in verwachting bent, heb je verwachtingen. Over de zwangerschap, 
de geboorte en het ouderschap. Maar wat als je elke dag afscheid moet 
nemen van verwachtingen? Gesterkt door de term ‘levend verlies’ helpen 
ervaringsdeskundigen Mariëlle Bruntink en Eva Schmidt-Cnossen andere 
ouders met een zorgintensief kind. Mariëlle: “Gedachten over hoe het 
leven anders had kunnen lopen. Die zijn er elke dag wel even. Maar ik heb 
mijn eigen verdriet omgezet in iets positiefs voor anderen.”

 AFSCHEID 
NEMEN VAN   
 VERWACHTINGEN

L e v e n d  v e r l i e s 

MRI, EEG, bloedonderzoek, genetisch 
onderzoek. Maar er kwam niets uit. Het 
werd op mentale retardatie (geestelijke 
vertraging, red.) en klassiek autisme 
gehouden. Dankzij uitgebreid genetisch 
onderzoek kwam er op haar vijftiende 
toch een diagnose: het zeldzame Phelan 
McDermid-syndroom. Ze is nu 21 maar 
in haar hoofd is ze een peuter. Daarnaast 
ontwikkelde ze rond haar twaalfde een 
bipolaire stoornis. Eva begon zichzelf te 
bezeren maar ook anderen. We liepen 
allemaal op eieren thuis. Haar broertjes 
moesten al heel jong rekening houden 
met hun zus. Er konden niet altijd vriend-
jes mee naar huis. Om het weekend 

ariëlle: “Ik heb al die jaren gedacht 
dat het niet goed was gegaan in de 
zwangerschap. Toen we na vijftien jaar 
hoorden dat onze dochter Eva toch een 
syndroom heeft, was er opluchting. 
Puzzelstukjes vielen samen. Eva is het 
mooiste dat mij is overkomen. Ze maakte 
mij voor het eerst moeder. De eerste 
maanden van haar leven hebben wij 
gewoon gedacht dat we een gezond 
meisje hadden. Maar daarna stagneerde 
het. Ze was slap in haar lijfje, ging laat 
lopen en haar spraak- en taalontwikke-
ling bleef achter. Via de huisarts kregen 
we een verwijzing voor de kinderarts. 
Toen kwamen we in de medische molen. 

M
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ging Eva naar een meeleefgezin. Zo hadden we het allemaal 
geregeld. Er was een hoop liefde, en dat is er nog steeds, maar 
we kwamen op een punt dat het thuis niet meer ging. We waren 
alleen maar aan het overleven. Eva was veertien toen ze verhuis-
de naar de Klaverweide.” 

Schuldgevoel 
“Opeens woonde Eva niet meer thuis. Het overdragen van de 
zorg is de moeilijkste stap ooit in mijn leven. Je kent je eigen 
kind het beste. Ik had een enorm schuldgevoel. Ik ging van alles 
lezen om houvast te krijgen. In het magazine Lotje & Co stond 
een interview met psycholoog Eva Schmidt-Cnossen. Die sprak 
over ‘levend verlies’. En toen dacht ik, dat is precies wat ik voel. 
Vanaf het eerste gesprek met de kinderarts hebben we onze 
verwachtingen over onze dochter continue bij moeten stellen. 
Allemaal stukjes verlies. Ik weet nog goed dat onze Eva 18 jaar 
werd. Terwijl ze de kaarsjes van haar Sesamstraat-taart uitblies, 
zag ik in het raam ons buurmeisje wegrijden voor haar eerste 
autorijles. Dat beeld zal ik nooit vergeten. Ik zocht contact met 
Eva Schmidt-Cnossen en daarna heeft zij ons ondersteund als 
gezin. Later zei ik tegen haar, levend verlies moeten wij samen 
onder de aandacht gaan brengen.”

“Zo’n negen jaar geleden hoorde ik psycholoog Manu Keirse 
praten op een conferentie”, gaat Eva Schmidt-Cnossen verder. 
“Hij praatte over levend verlies en toen dacht ik, dit is het. Dit 
is wat ik voel. Ik ervaarde altijd een verdriet dat ik niet kon 
plaatsen. En als dit het voor mij is, kan dit ook spelen bij andere 
ouders. Toen ben ik me in mijn eigen praktijk gaan richten op de 
doelgroep ouders met een zorgintensief kind.” 

Andere jeugd
“Tien jaar geleden ben ik moeder geworden van een zorginten-
sieve zoon”, gaat Eva verder. “Bij de geboorte heeft hij een aan-
tal hersenbloedingen gehad waardoor hij een waterhoofd heeft 
gekregen. Daar heeft hij een apparaatje voor zodat het vocht 
continue wordt afgevoerd naar z’n buik. Hij heeft meer dan 
zestig ingrepen aan zijn hoofd gehad, met name in de eerste 
drie jaar. Omdat hij zo vaak is geopereerd, is het millimeterwerk. 
Dus hij mag zijn hoofd niet stoten. Als dat gebeurt, bestaat de 
kans dat hij een hersenbloeding krijgt. Dat is onze dagelijkse 
praktijk. Hij zit op school maar heeft bijna continu een begelei-
der bij zich. Die houdt toezicht op zijn veiligheid. Hij is nu bijna 
10 dus weet hij zelf heel goed wat wel en niet mag. We zijn nu 

Wiel uitvinden
Eva: “Ik heb altijd gezegd, al zou ik maar één ouder 
kunnen helpen, dan is mijn missie al geslaagd. Als 
ik zie welk pad wij hebben bewandeld, hoeveel wij 
zelf hebben moeten uitvinden. Dat gun ik andere 
ouders niet. Je hebt al genoeg zorg. Als ouder van 
een zorgintensief kind moet je je bijvoorbeeld altijd 
verantwoorden. Alles moet op tafel, en ieder jaar 
weer, anders krijg je geen begeleiding. Professionals 
vinden het natuurlijk ook niet leuk, dat zij in al die 
wetten en hokjes moeten denken. Maar voor ou-
ders maakt het niet uit welk geldpotje er wordt 
opengemaakt. Regel dat achter de schermen 
en laat ouders erbuiten. Gelukkig wordt 
de term ‘levend verlies’ steeds bekender, 
zeker in de zorgwereld. De volgende stap 
is wat mij betreft het onderwijs. Dat zou 
ik kinderen, ouders en leerkrachten echt 
gunnen.” 

bezig met leren fietsen. Ook daar zit verlies in want ik zie elke 
dag kinderen op de fiets naar de school in ons dorp gaan. Dat 
kan mijn kind niet want hij kan nog niet fietsen. Maar ook is er 
in het dorp geen passende school voor hem. We brengen hem 
met liefde naar een andere school maar we gunnen hem een 
andere jeugd, zoals we die zelf hebben gehad.” 

Connectie 
Eva: “Ik heb vanaf dag één gezegd dat ik iets wilde doen met 
deze ervaring. Want de impact is enorm als je een kind krijgt 
met zorg. Helemaal als dat levenslange zorg is. Dus toen ik op 
het congres hoorde over de term ‘levend verlies’ ben ik me daar 
volledig op gaan richten als psycholoog. Met andere ouders 
van een zorgintensief kind voel ik direct een connectie. Als 
een soort van motorrijders onder elkaar. Ik kan met ouders vrij 
snel diep gaan tot waar de pijnpunten zitten. Dat is denk ik de 
kracht als je zowel professional als ervaringsdeskundige bent. 
Ik ben me eerst gaan richten op ouders maar had ook de wens 
om professionals iets bij te brengen. Omdat je als professional 
wordt opgeleid om je te richten op degene die de zorg nodig 
heeft. Als ouder hang je er een beetje bij.”

Gouden combinatie
Eva: “Mariëlle is een van de ouders die ik heb begeleid en zij 
wilde ook vanuit haar ervaring andere mensen helpen. Dus 
maakten we het plan om samen te gaan werken. Ik vooral 
vanuit mijn psychologisch oogpunt en Mariëlle als ervarings-
deskundige. Dat is de gouden combinatie. We organiseren 
bijeenkomsten voor verschillende zorgorganisaties zoals 
Esdégé-Reigersdaal en ziekenhuizen. Zowel voor ouders als 
professionals. Wat wij willen bereiken in een bijeenkomst is 
bewustwording creëren bij professionals. Voor ouders zit het 
meer op realisatie en herkenning.”

Verliespoli 
“Met Eva heb ik inmiddels heel wat presentaties gegeven”, 
gaat Mariëlle verder. “Daarnaast heb ik mijn ervaring ook 
meegenomen in mijn werk als verpleegkundige. Ik werk op 
de kraamafdeling en mijn aandacht ging steeds meer uit naar 
andere ouders die te maken hadden met verlies. Een paar jaar 
geleden dacht ik, in ziekenhuizen moet ook aandacht komen 
voor levend verlies. Zo heb ik op eigen initiatief de verliespoli 
opgezet in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Vanuit de 
poli begeleid ik ouders en wensouders bij verlies in de breed-
ste zin. De verliespoli is echt mijn ding. Daarnaast ben ik aan 
het omscholen tot rouw- en verliestherapeut en ben ik buddy 
van jonge gezinnen met een zorgintensief kind. Iemand die 
wij al die jaren gemist hebben. Gedachten over hoe het leven 
anders had kunnen lopen, zijn er elke dag wel even. Maar ik 
heb mijn eigen verdriet omgezet in iets positiefs voor anderen. 
Mijn grootste droom is het creëren van een verliespoli binnen 
Esdégé-Reigersdaal.”

“ALS IK ZIE WELK PAD  
WIJ HEBBEN BEWANDELD, 
DAT GUN IK ANDERE 
OUDERS NIET”
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S K I L L Z
T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

Skillz in Den Helder is een dagbestedingslocatie 
waar veel gewerkt wordt met ‘stoere’ materialen. 
Het verwerken van hout, staal en zelfs plastic. In 
de grote werkplaats wordt getimmerd, gezaagd, 
gelast en geschuurd. Alles in opdracht. Voor 
andere bedrijven, maar ook voor de verkoop van 
collegalocaties in Den Helder. Rowelten Raap komt 
voor dagbesteding bij Skillz. Om dat voor elkaar te 
krijgen moest hij wel wat bergen verzetten. Maar 
hij is er gekomen. En is blij.

ergen verzetten’. Een Nederlandse uitdruk-
king die betekent dat je heel wat moet 
doen om iets voor elkaar te krijgen. Bij Skillz  
leren ze Rowelten regelmatig een nieuwe 

uitdrukking. Want daar hebben we er best veel van 
in onze taal! “Op Curaçao waar ik vandaan kom, had-
den ze wel ondersteuning, maar niet zo goed”, legt 
Rowelten uit. “Ik heb schizofrenie en dat soort be-
perkingen zijn daar meer een taboe. Ik heb ’s nachts 
in de bewaking gewerkt om mijn vliegticket naar 
Nederland te kunnen betalen. In 2020 kwam ik hier.” 
Zijn ondersteuner Theo vult aan: “Hadden we net al-
les opgestart, kwam corona. Dat was wel heftig voor 
Rowelten. Eigenlijk moest hij twee keer opnieuw 
starten: eerst in een ander land en later nog een keer 
omdat dat nieuwe land stil had gelegen.”

Het blijft niet hier
“Maar bij Skillz voel ik me nog steeds goed”, gaat Ro-
welten verder. “Ik hou ook van wat ik maak en doe 
hier. Ik ben hier niet voor niks. De dingen die ik maak 
gaan naar een klant of naar een ander bedrijf. Dan 
kunnen ze het daar afmaken en verkopen. Bijvoor-
beeld de kapstokken. Die maken we hier en die schil-
deren ze dan op de andere plek (Oude Rijkswerf, red.). 
Dat is belangrijk voor mij. Als we dingen maken dan 
blijft het niet hier, maar gaat het ook verder. Zo maak 
ik ook bootjes. Volgende week ga ik naar Lady Skillz 
hier in Den Helder. Wow. Het is zo wel een dagbeste-
ding voor mij, maar het voelt ook als werk. Denk niet 
dat je hier voor niets komt. Er is altijd iets te doen.” 

B
Weten wat je voelt
“Als ik me niet zo goed voel dan kan ik gewoon praten en uiten. Soms voel ik 
me niet zo goed, maar kan ik wel een beetje werken. Hier voel ik me veilig. 
Als ik toch een keer thuis blijf omdat ik me helemaal niet lekker voel dan is 
dat niet zomaar.” Theo: "Dan bellen we wel even of er komt iemand langs.” 
“Ja, dat vind ik fijn”, reageert Rowelten direct. “Er mogen altijd mensen bij 
me komen om te praten. Het ding is gewoon dat er hulp is voor allemaal ver-
schillende mensen. Je werkt hier, maar er is ook hulp. In een normale baan 
zeggen mensen misschien tegen je: als je vaker thuisblijft dan is het niet 
goed. Dan weten ze niet wat je voelt. Dat had ik ook op Curaçao. Er waren 
niet zoveel kansen. Hier wel. Als ik hier koffie zit te drinken dan vragen ze: Hé, 
wil je geen plastic doen of iets anders? Maar ze vragen ook of er misschien 
iets is. Dat vind ik fijn. Mensen met schizofrenie zoals ik of bipolair of een 
andere beperking kunnen gewoon hier komen. Want hier is zo’n soort zorg 
en ondersteuning of hulp. Ze tippen je: Hé wakker worden”, lacht Rowelten 
zijn aanstekelijke lach. “Ze motiveren je. Ik wil wel een normale jongen zijn 
en hier voel ik me normaal.”

Uiten door muziek
“Ik hou ook heel veel van muziek. Van Marcel (muziekagoog binnen Esdé-
gé-Reigersdaal, red.) leerde ik Nederlands door liedjes met hem te zingen. 
Het is een manier om me te uiten. Op een positieve manier. Muziek is alles 
voor mij. Ik zing over mijn leven, mijn familie, keuzes tussen slecht en goed. 
Als ik me down voel dan voel ik me door muziek vaak beter. Als we hier kerst-
feestje hebben ofzo dan wil ik hier wel zingen. Want ik heb hier ook leuke 
collega’s.” 

“JE WERKT HIER, MAAR ER IS 
OOK HULP. DAT VOELT VEILIG.”

“Ik wil een 
normale jongen 
zijn en hier voel 
ik me normaal”

W a t  S k i l l z  e e n  f i j n e  p l e k  m a a k t
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WIJ 
ZIJN 
SLIMMER!

# T R O T S
T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Alexandra Heeremans

“Wij zijn #TROTS omdat we SLIMMER zijn”. 
Niet slimmer dan jij of wie dan ook, maar 
Daniël Sikking, Kim Mettes, Ingrid Groen 
en Jeffrin Pipper zijn #TROTS dat ze in de 
werkgroep SLIMMER zitten. En op wat ze met 
hun werk bereiken.

Wegwijs maken
“De eerste stap naar die bekendheid is in Blade-
ren komen”, vult Ingrid aan. “We zijn eigenlijk de 
stappen nog een beetje aan het bespreken, want de 
werkgroep heeft een tijdje stil gelegen door corona. 
We praten over wat we kunnen doen met cursussen 
om mensen iets te leren. We denken mee en geven 
advies. Willy Kenter, onze coördinator, geeft het 
door aan anderen. Zij zit in meerdere overleggen die 
gaan over leren en ontwikkelen voor cliënten.
We willen ook iets doen met training en scholing 
voor ervaringsdeskundigen. Niet iedereen durft naar 
school te gaan. Maar ik zeg: doe het gewoon want ik 
heb het uiteindelijk ook gedaan en heb mijn school 
nu bijna afgerond dus daar kan ik ook advies over 
geven en wegwijs maken. Maar we kunnen niet alles 
tegelijk.”

Plekjes vrij
Heb je overigens interesse in deze werkgroep: er is 
nog plek. Jeffrin: “Bij mijn weten zijn we altijd met 
zijn vieren geweest, maar er is nog ruimte voor 
twee cliënten.” Wie kan zich aanmelden? Ingrid: “Als 
mensen mee willen praten en denken en beslissen 

dan kan dat. Maar niet alleen voor jezelf, ook voor een ander. 
Het is belangrijk dat iemand goed luistert. We hebben een 
aantal gouden regels: we laten elkaar bijvoorbeeld uitpraten. 
Jeffrin praat wat lastiger, maar ook hij krijgt de tijd. En je moet 
je afmelden als je niet kunt. Dan krijg je de notulen toegestuurd 
en we vragen vooraf wat je mee wilt geven voor de vergade-
ring. Als je gewoon iets wilt weten over wat we doen dan kun je 
ons altijd mailen.”

Wollig en dik
Daniël: “We zijn ook #TROTS op wat we allemaal doen. Be-
halve het hebben van een online kennisbank ‘Academie van 
Zelfstandigheid’ (te vinden via www.esdege-reigersdaal.nl/
info-voor-clienten-leren, red.), vinden we het ook belangrijk dat 
cliënten op andere manieren cursussen kunnen doen. We zijn 
bij de Hartekampgroep geweest om te kijken hoe zij het doen. 
Willy heeft ook contact met opleidingen van Vonk en Horizon. 
Om te kijken hoe we met hen kunnen samenwerken.” “Daar 
ben ik ook wel #TROTS op”, zegt Willy verheugd. “We beginnen 
klein, maar we hebben nu al voor elkaar dat een cliënt een en-
treeopleiding gaat doen. Want moet je een hele opleiding doen 
of kun je er elementen uithalen die je kunt behalen? Daarin 
werken we nu samen en daar ben ik wel #TROTS op, maar de 
werkgroep vast ook”. “Ja”, lacht Jeffrin, “en ook dat het werk-
plan niet meer zo dik is. Het was te dik en te wollig. Dat moest 
duidelijker.” “En misschien wel met pictogrammen erbij”, haakt 

LIMMER staat voor Samen Leren 
Is Mogelijk Met Esdégé-Reigers-
daal”, legt Kim uit. “Zelf ben ik bij 
de werkgroep gekomen omdat ik 
denk dat er veel meer uit te halen 
valt. Ik ben bijvoorbeeld wel naar 

school gegaan, maar ik snapte Engels niet en dus 
stopte het. Maar ik ben nog jong dus het kan mis-
schien nog. En ik vind het belangrijk dat anderen die 
kans ook krijgen. Of het nou met of zonder begelei-
ding is. Om te horen wat andere cliënten belangrijk 
vinden, willen we SLIMMER bekender maken. Want 
nu zeggen veel mensen nog: SLIMMER, wat is dat?”

Ingrid aan. “Haha, eerlijk gezegd snap ik die plaatjes soms niet, 
hoor”, sluit Kim daar direct op aan. “Ik lees liever dan dat ik moet bedenken 
wat zo’n plaatje betekent. Dan moet dat plaatje met ondertiteling. Maar 
iedereen is anders natuurlijk.”

Overzicht
Genoeg te bespreken zo te horen. En waar zien we het resultaat? Willy: “We 
zijn nu het leer- en ontwikkelaanbod aan het verzamelen en actualiseren 
en daar willen we een duidelijk overzicht van maken voor op de website 
van Esdégé-Reigersdaal. En we blijven heel goed kijken en adviseren of 
opleidingen duidelijk zijn. Ook landelijk vinden we dat er nu wel heel veel 
digitaal wordt. En sommige dingen zijn ook wel een beetje te kinderachtig. 
Misschien zijn we dat wel een beetje ontstegen. We willen juist laten leren 
en uitdagen op verschillende niveaus en manieren.”

Tot slot: dromen jullie ergens van als je aan SLIMMER denkt? Jeffrin: “Dat we 
allemaal één zijn. Dat de één niet meer is dan de ander. Ik ben benieuwd 
waar we over een jaar staan met SLIMMER.” 

"HET WERKPLAN  
WAS DIK EN WOLLIG"

Meer weten of een keer aansluiten bij een 
vergadering? Laat van je horen en mail naar 
slimmer@esdege-reigersdaal.nl

S
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“We hebben een 
volwaardige band 
met elkaar”
De rechtbank in Alkmaar is wellicht niet een gebouw waar je graag een 
bezoekje aan brengt. Toch denken cliënten van De Zilvermeeuw daar 
anders over. Het is niet voor niets voor meerdere van hen al 20 jaar hun 
werkplek binnen het gelijknamige werkproject. Ze vertellen zelf waarom 
ze het er al zo lang volhouden.

Ga ervoor
“Toen kregen we een briefje dat het 
vrijwilligerswerk was”, weet Jessica nog. 
“Daar heb ik het met mijn ouders over 
gehad en mijn moeder zei: ‘misschien 
krijg je over een tijdje met terugwer-
kende kracht een vergoeding of kleine 
bijdrage. Ga er gewoon voor’. Dus toen 
heb ik toch een handtekening gezet. En 
na een tijdje kregen we toch een bedrag. 
Dat is voor mij wel belangrijk, dat je iets 
terugkrijgt. Ik heb altijd geleerd van mijn 
ouders dat je iets moet bijverdienen.  
Ik vind dit een leuke plek. Je leert men-
sen kennen en we zijn ook een hechte 
groep. Dat maakt dit project zo mooi.”

ROR
Verderop aan tafel zit Walter te werken: 
“Ik begin meestal met een kop koffie als 
er tijd is. Maar ik heb inmiddels wel door 
dat je als ambtenaar ook moet werken. 
Net als Jessica, Guido en Marjanne werk 
ik hier al vanaf de start. Daarvoor heb ik 
wel meerdere baantjes gehad, maar dit is 
de leukste plek ooit. Alles is goed en dui-
delijk. Rust, Orde en Regelmaat: de ROR. 
Dat is prettig werken. Je weet waar je aan 
toe bent. Ik maak veel grapjes om een 
beetje boven mijn beperking te staan. 
Marjanne is best streng, hoor”, glimlacht 
Walter terwijl hij oogcontact met haar 
zoekt. “Ze doet nu wel coulant, maar dat 
is ze echt niet.” Ze lacht terug vanaf een 
andere tafel en roept: “Straks moet ik 
nog met zo’n zwart blokje op de foto!” 

Guus, cappuccino?
Tijd voor koffie. Tom en Ferry komen 
boven. “Guus wat wil je drinken? Cap-

A l  2 0  j a a r  w e r k e n  c l i ë n t e n  
b i j  d e  r e c h t b a n k  i n  A l k m a a r

"Ik begon  
ze hier toch  
een beetje  
te missen"

uido heeft er direct een antwoord op: “Ik vind het nog steeds 
mooi werk. Dat komt ook door mijn collega’s. Ik voel me hier 
gehoord. Als er iets is dan kan ik dat gewoon eruit gooien. Als 
er iets gebeurd is thuis of wat dan ook of ik ben een beetje 
verdrietig. Dan heb ik daarna weer een leeg hoofd.” Hij wijst op 
de leuning van zijn rolstoel. Daarop staan smileys met verschil-
lende gezichtsuitdrukkingen. “Zo geef ik aan hoe ik me voel.”

Rolstoelen niet welkom
Naast Guido is Jessica aan het werk. Een collega van het eerste 
uur. “Voor de rechtbank zat ik op het activiteitencentrum van 
De Zilvermeeuw, maar voor mij was dat niks. Ik zat daar achter 
de computer en was snel klaar. Ik voelde me niet zo fijn. Ik vind 
het prettiger om gewoon in een bedrijf te werken. Dan wordt 
er iets van je verwacht. Er zouden hier eerst geen rolstoelers 
welkom zijn. Toen zei ik: ‘Dan ga ik wel op krukken’, want ik 
wilde het heel graag. Ik vond het wel een gave werkplek.” “De 
aanloop naar hier destijds was best lang”, vult cliëntbegeleider 
Marjanne aan, die ook al twintig jaar verbonden is aan deze 
plek. “Collega Tineke had op vakantie in Turkije kennis gemaakt 
met iemand die hier werkte. Heel toevallig. Zij heeft toen 
gevraagd of wij hier konden werken. Het heeft nog een jaar 
geduurd voordat het zo ver was. Het kon wel, het kon niet. En 
uiteindelijk konden we in ene terecht.”

G

  Guus, Ferry en Guido 

     Tom in de kelder bij de dossiersW E R K P R O J E C T
T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Alexandra Heeremans
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puccino? Zal ik dat even voor je halen?”, begint Ferry meteen. 
“Dat is ook de kracht van dit project”, wenkt Marjanne hem na. 
“Dat we altijd samen zijn. We werken met elkaar en zorgen voor 
elkaar. Niet alleen ik heb zorgtaken. Nu heb ik een stoel nodig 
en die haalt Tom dan voor mij. Straks als de taxi’s komen, gaat 
Walter even kijken voor wie die is. Jessica zorgt ervoor dat als 
ik met iemand naar het toilet moet, anderen verder aan het 
werk kunnen. En we delen veel met elkaar. Mooie en soms ook 
heftige dingen. We hebben een volwaardige band met elkaar.”

In de kelder
Waarom waren Tom en Ferry eigenlijk ergens anders? Tom: “Ik 
zit gezellig met mijn collega in de kelder bij de dossiers. Ferry 
zit daar vanwege de prikkels en ik omdat ik snel klaar ben. An-
ders blijf je heen en weer lopen met die dozen. Ik ben wel twee 
jaar weggeweest. Ik heb tijdelijk in het gemeentehuis van Heer-
hugowaard gewerkt. Maar ik begon ze hier toch een beetje te 
missen. Niet alleen Jessica (sinds zeven jaar zijn echtgenote, 
red.), maar natuurlijk ook Marjanne.” Iedereen aan de koffietafel 
schiet in de lach.
Ook Guus zit aan tafel. Hij praat via zijn spraakcomputer en 
steekt zijn duim omhoog over het werken hier. Vergeleken 
met de rest werkt hij hier kort. Nog ‘maar’ vijf jaar. Hoe was dat 
voor Guus om in zo’n hechte club terecht te komen? Tom: “Hij 
hoorde er meteen bij. Dat kwam door hemzelf.” Ferry: “Hij werd 
meteen in de groep opgenomen. Hij hoort er gewoon bij. Want 
voel jij je op je gemak? Ja? Nou, we respecteren elkaar. We 
betrekken hem.”

Ontnieten en ontvlaggen
We hebben het nog helemaal niet gehad 
over de werkzaamheden! Jessica: “We 
halen de nietjes uit het papier. Want 
als die erin blijven zitten dan gaat het 
roesten en dan kan je niet meer lezen 
wat er staat. Deze dossiers moeten heel 
lang bewaard worden. Dan kunnen ze 
het nog teruglezen als dat nodig is. Ook 
moeten we de dossiers ‘schonen’. De 
correspondentie mag er op een gegeven 
moment uit. Ik kan niet lezen maar ik 
kijk naar de opmaak van het papier. Ik 
herken het of het bewaard moet blijven. 
We werken trouwens expres in de kanti-
ne. Niet op een kantoor, want zo kunnen 
de mensen ons makkelijk vinden. En 
dan hebben we meer contact met de 
mensen.”
“Naast het ontnieten, ontvlaggen we 
ook”, zegt Walter terwijl hij een soort 
post-it van het papier haalt. “Het is 
eenvoudig werk, maar leuk om hier iets 
te kunnen doen. En ik hoop dat ze er 
iets aan hebben. Of zouden ze er zoveel 
nietjes in stoppen om ons aan het werk 
te houden? Haha.”

Heftige dossiers
Marjanne komt nog even terug op de 
vaak serieuze sfeer die om de rechtbank 
heen hangt: “De dossiers zijn inhoude-
lijk soms best heftig natuurlijk. Daarom 
kijken we heel goed wie welk dossier 
bekijkt. Tom kan zich er helemaal in ver-
liezen en ook Guus leest alles. Zij krijgen 
dus de minder zware dossiers. Jessica 
herkent alleen de letters dus voor haar is 
het niet naar als het om een uithuisplaat-
sing of dat soort heftige onderwerpen 
gaat. En als het logo van Esdégé-Reigers-
daal erop staat is het dossier standaard 
voor de begeleiding.”
Walter loopt aan het einde van het ge-
sprek mee richting uitgang: “Ja, iedereen 
heeft hier een eigen pasje. Je komt niet 
zomaar binnen en buiten. Dit pasje 
doet het alleen als we aan het werk zijn. 
Op andere dagen niet. Dat is wel goed 
voor de veiligheid.” “En een teken van 
vertrouwen dat iedereen een eigen pas 
heeft!”, sluit Marjanne het gesprek over 
deze mooie werkplek af. 

"We 
werken 
expres 
in de 
kantine"

Esdégé-Reigersdaal zoekt altijd goede mede werkers. 

Met onze vernieuwde arbeidsmarktcommunicatie 

willen wij nog duidelijker maken welke mensen wij 

zoeken. Wij zoeken medemensen die naast de cliënten 

staan en die goed passen in onze organisatie. 

Neem een kijkje op onze nieuwe werkenbij-website 

en ken je een geschikte kandidaat voor 

een vaste functie, een stagiair, een zij-

instromer of vrijwilliger? Stuur hem of 

haar een uitnodigingskaartje!

Esdégé-Reigersdaal zoekt medemensen

Of zie je Joep?

Zie je een trisomie-21 met 
mild autistiforme kenmerken 

en een ADHD-i indicatie?

Heb je lekker gebladerd door de verhalen van Esdégé-

Reigersdaal? En lijkt het jou ook mooi om met onze cliënten 

te werken aan een waardevol bestaan? Of werk je al bij ons 

en ken je een geschikte kandidaat? We zijn altijd op zoek 

naar medemensen die willen onder steunen. We horen graag 

van je. Of je nu veel ervaring hebt in de zorg of net je op-

leiding hebt afgerond. Misschien wil je wel als zij-instromer 

een goed begin maken in het vak. Ook als je een stage plaats 

zoekt of vrijwilligerswerk wilt doen, ben  

je van harte welkom. Er zijn ver schil len de 

manieren om kennis te maken. Neem eens 

een kijkje op werkenbijesdege-reigersdaal.nl

Esdégé-Reigersdaal zoekt medemensen

Zijn wilskracht
inspireert jou.

Jouw vertrouwen
inspireert hem.
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Jessica
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https://werkenbijesdege-reigersdaal.nl


Ben jij...?

Op jezelf? 
Op een ander? 

Op elkaar?

Stuur dan een mail naar bladeren@esdege-reigersdaal.nl

Dan zetten wij jouw verhaal in dit magazine!
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